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Balkanlar atom 


silahlanndan anndinisin 


Temmuz ay! sonunda 
Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi davetlisi olarak Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinde bulunan TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu ile Bulgar Komünist Partisi Genel Sekreteri Todor Jivkov arasında bir görüşme yapıldı, Her iki genel sekreter Balkanlardaki ve dünyadaki durum ve ge- 
I lerle ilgili olarak gö- 


işlerini dile 4 
Özelikle Balkania 


ener pri aha ve Türkiye ile Bulgaristan arasındaki i iyi komşuluk ve karşılıklı işbirliğine dayanan ilişkilerin geliştirilmesi yolunda ortak görüşlerini açıkladılar. Kardeşçe sicak bir atmosfer içinde geçen bu buluşma gerici çevrelerin —_kiskirttiklari Bulgar düşmanı kampanyaya da bir cevap oluşturuyor. Ulusal çıkarlarımızın, bölgemizde ve dünyada barış ile tüm komşularımızla iyi ilişkiler için çalışmayı gerektirdiğini hatırlatıyor. 
Balkanların atom silahlarından arındırılması önerisine Özal hükümeti kar- 
$1 çikiyor. 


Temsilcilerimiz izinden dönenlerle konuştu 


Atom denemeleri durdurulsun 


.Herkes Özal'dan yaka silkiyor 


Batı Avrupa'da okul tatillerinin sona er- İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihi mesiyle birlikte izine giden işçilerimiz de olan 1 Eylül'ün ve ABD'nin Hiroşima ve 


e pi 3 “© döndüler. Türkiye Postası temsilcileri ken- Nagazaki'ye atom bombası attığı 6-9 Ağus- 
12. Dünya Gençlik Festivali'ne katılan gençler izlenimlerini anlatıyor — Türkiye'deki izin izlenimleri konu- tos un 40 yıldönümlerini andığımız bu güne oo, ee ˙ — ——— ĩ NOR GÖKŞEN, Oniers maniecotn dur lerde Sovyetler Birliği atom bombası dene- 


© munu nasıl gördüklerini, en çok neyin hoş- melerini durdurdu. Eğer ABD'nin de dur larına gittiğini ve nelere karşı çıktıklarını durması sağlanırsa silahsızlanma konusunsordular. Görüşler genellikle bir noktada da önemli bir gelişme olacak. Temsilcilebirleşiyor: Halk Özal'dan vaka silkiyor. rimiz işçilerin bu konuda görüşlerini aldılar 


izinden dönen yurttaşlarımız ok sadia Yurttaşlarımız atom denemelerinin tüm- ama kimsenin alacak gücü yok p den yasaklanmasını istiyorlar. 


emperyalizme karşı fe ağ aes Emeklilik hakkı mı dönüş teşviki mi? 


Federal Almanya Senatosu reyle sigortalı bir işte çalış- 


Federal hükümetin hazırladı- mamaları kaydıyla ödemeyi ğı emeklilik yasa tasarısını öngörüyor. Senatonun yasa 


“Biz genç insanlar barış istiyoruz. Politik görüş ayrılıklarımız, değişik dini inançlanmiz bans istediğimizi, dünyayı nükleer bir yıkımdan kurtarma kararlılığımızı engel- 


3 Ağustos gecesi, Lenin Stadında Festivalin meşalesi söndüğünde, yüzbine yakın genç 
ellerindeki fenerlerle peşpeşe söylenen çeşitli dillerin ilerici şarkılarına eşlik ederken, dünyaya 12 Festivalin çağrısını böyle iletiyorlardı. 

ABD emperyalizminin uluslararası gerginliği tırmandırdığı uluslararası gerginliği tirmandırdığı bir dönemde başarıyla gerçekleştirilen festival boyunca yirmiye yakın politik tartışma merkezinde, sayısız toplantıda, dayanışma mitinglerinde vurgulanan ana istem barış 

dayanışma , oldu. 


anh dim *. Torte Postam rak 


Giiney Afrika halki esarete 


artik yeter diyor 


Güney Afrika Cumhuriyeti" nde yönetimi silah zoruyla elinde tutan irkçı beyaz rejimin yöneticisi Botha yaptıği bir açıklamada reformların ancak irk ayrımı politikası çerçevesinde yapılacağını açıkladı, Buna göre olağanüstü hal kalkmayacak ve siyahlara en temel hak ve özgürlükler tanınmayacak. 

Botha'nın açıklamaları 
ABD, FAC ve Ingiltere'nin di- 


şında tüm dünya ülkelerinin tepkisine yol açtı. Avustralya, Kanada ve Ispanya gibi ülkeler de Güney Africa ya diplomatik ilişkileri kestiler, 

Polisin tüm yasak ve saldırılarına, kitle tutuklamalarına ve cinayetlerine rağmen siyahların direnişi genişleyerek sürüyor. Saldırılara daha kararlı yanıt veriliyor. 


Yazısı Sayfa 9'da 


Turkiye - Postası çok önemli yıldönümlerinde yapılan bu büyük forumu okuyucularına olanaklı olduğu ölçüde geniş olarak tanıtmak istemindedir. Bu sayımızda Moskova Festivaline katılanların izlenimlerini yayınlıyoruz. Gelecek sayılarımızda da bu yayını olanaklı ölçüde yeni izlenimlerle zenginleştireceğiz. Ancak böylesi bir yaklaşımla Dünya Gençlik Marşında da vurgulandığı gibi gençliğin barış şarkısını kimsenin susturamamasma katkıda ( bulunabilecegimiz inancındayız. 


Yazısı Sayfa 6'da 


Bize mi kaldı ? 


6 AGUSTOSTA yurdumuz kamuoyunda çok geniş bir 
çevreden atom savaşi tehlikesine karşı sesler yükseldi. 
Dergiler bir yana, büyük gazetelerden Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet atom bombalarının insanlık için ne büyük bir tehlike olduğunu dile getirdiler. SODEP Genel Başkanı İnönü, Refah Partisi Genel Başkanı Tekdal ve kapr AP'nin Genel Bağkanı Demirel'in yanısıra HP ve 

DP genel başkanları da atom silahlarına karşı çiktilar. Ayrıca daha birçokları atom silahlarını mahkum eden açıklamalar yaptılar. Nazım'ın mısraları bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ağızdan ağıza dolaştı. 


farklı kesimleri, çok değişik politik görüşleri temsil eden bu kadar insanın atom tehlikesine karşı sesini yükseltmesi ülkemiz için yeni bir olgudur. Küçümsenmeyecek bir kazanımdır. 


BU kazanımda barış hareketinin, Mahmut Dikerdem'lerin, Reha Isvan'ların, Orhan Taylan'ların ve isimlerini anamadığımız daha nicelerini katkılarını kim inkar edebilir? Fakat yalnız barış hareketinin çabası değil, Reagan gibi savaş kışkırtıcılarının gözü dönmüş politikaları da bütün aklı başında insanları birşeyler yapmaya itiyor. 


TEHLİKEYİ görenlerin sayısı artıyor. “Atom bombasından bana nel” veya “büyüklerimiz gerekeni yapar!” 
diyenlerin sayısı ise azalıyor. Şimdi artık bu felakete karşı neler yapabileceğimizi göstermek gündemdedir. 


SOVYETLER Birliği tam kırk yıldır “bütün atom silahlarini yok edelim!” diyor. ABD yanaşmıyor. “O halde atom bombalarının sayısını donduralım, sonra azaltmaya çalışalim" diyor, cevap yine hayır. En son “biz denemeleri durduruyoruz, siz de durdurun!” dedi. Washington bu öneriyi de geri çevirdi. Peki biz Amerikan hükümetinin insafa gelmesini beklemek zorunda mıyız? 


GEREK Sovyetler, gerekse Çin Halk Cumhuriyeti, kendilerine karşı atom saldınsı yapılmadıkça hiçbir zaman 


atom silahına başvurmayacak — Türkiye Postası 


larını açıkladılar. Ameri- 


devamı 2. sayfada 


15 Ağustos 1984 tarihinde 
Güneş Harekatı olarak başlayan, kamuoyunda “Huzur Operasyonu” olarak bilinen Kürt halkına yönelik saldırılar 


birinci yılını doldururken, Türkiye Kürdistanı'nda bütün evler aranıyor. Aralıksız sürdü- 


1 Eylül 1985: 


Savaşa karşı aklın koalisyonu 
Her yıl 1 Eylül bir daha 


savaşlar olmasın, diye anilır. 


Yazısı Sayfa 7'de 


diye devlet terörü sürüyor 


rülen operasyonlara rağmen, direnişi kıramadıklarını, hükümet bile kabul etmek zorunda kalıyor. Halka yapılan zulüm sansüre rağmen saklanamıyor. 

Avrupa'da yaşamak zorunda kalan bizlerin, uzakta da 


Greenpeace gemisini Fransız ajanları bombaladı 


10 Temmuz günü uluslararası alanda çevre korunması 


için çalışmalar yapan Greenpeace örgütüne ait gemiyi Yeni Zelanda'da bombalayanların Fransız gizli servisinde görevli subaylar olduğu belirlendi. Kendilerini balayına çıkmış Isviçreli bir çift olarak tanıtan ajanların bombalı eylemi sonucu Portekizli bir fotoğrafçı ölmüştü. Greenpeace'in gemisi Fran- 


olsak Kürt halkına yapılan bu zulmü görmezlikten gelmemiz mümkün mü? 


Türkiye 

Postası 

Gençlik 
Yarışması 


Gazetemizin 1985 Ulus- 


ği emeklilik yasa tasarısını tekrar görüşülmesi istemiyle geri gönderdi. Geçtiğimiz yı- nın sonunda Ankara'da imzalanan Sosyal Güvenlik Ek Anlaşması çerçevesinde hazırlanan yasa tasarısı Türkiye'ye kesin dönüş yapanların Federal Almanya'da biriken emeklilik haklarını ancak iki yıl sü- 


öngörüyor. Senatonun yasa tasarısını komisyon Kararıyla geri göndermesinin ardında yatan neden iki yıl işsiz beklemek istemedikleri için işçilerin kesin dönüşten vaz geçmesi kaygısıdır. 


Yazısı Sayfa 5'de 


sa'nın atom denemelerini protesto edecekti. 


Bir pasaport skandalı daha 


Essen Başkonsolosluğu bir gencin daha pasaportunu alarak pasaport. iptali skandalının zincirine yeni bir halka daha etkledi. FEBAG'ın çrkardığı Bedel bülteninin sorumlusu ve FIDEFe bağlı 
ETİD derneğinin sekreteri Faruk Öğrük'ün pasaportunun alınmasında Türkiye'ye karşı çalışma yaptığı öne sürüldü, Öğrük yaptıkları çalışmaların gençlerin acil çözüm bekleyen sorunları rultusunda olduğunu ve Essen derneğinin Türkiyeli işçilerin 


lararası Gençlik Yılı nedeniyle düzenlediği 
Gençlik Yarışmasına katılması istenen yapıtların 
en geç 26 Ekim 1985 


Yazısı Sayfa 9'da 


tarihine kadar, sosyal, kültürel ve politik çi- “Türkiye Postası karlarını savunduğunu belir- Gençlik Yarışması terek kendisine yöneltilen Servisi 
suçlamaları reddetti, Moltkestr. 45 
aruk Öğrük görevini kötü- 4100 Duisburg 1 
ye kullanari konsolosluk yet- BRD 


kililerine boyun eğmedi. Essen'deki demokratik kamuoyu olaya sert tepki gösterdi, Bilindiği gibi aynı konsolosluk daha önce de NRW- 
TOB Başkanı, öğretmen A. 
Dağdeviren ve eşinin pasaportunu almıştı. 


adresine postalanması gerekmektedir. 
Gönderenin isim, adres ve doğum tarihinin açık olarak belirtilmesi zorunludur., 


Yazısı Sayfa 6'da 
Yazısı Sayfa 5'de 


Asım Özçetin Tarsus'da işçilerin omuzlarında 


Petrol-İş Mersin pubs Başkanı Asim Özçetin'in cenazesi Türkiye" i. Petrol-İş Saymanı Münip Tepe- 


ci tarafından İstanbul'da teslim alınan cenaze, Mersin'de Petrol-İş Başkanı Cevdet Selvi tarafından karşılandı. 

Ak Gübre, Ataş, Mersin, Petrol Ofis, Azot Gübre fabrikaları ve Genel-İş belediye işçilerinin çok sayıda katılımı ile 2 kilometre boyunca İşçilerin omuzlarında taşınan Asım Özçetin Tarsus Sehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Cenaze töreni boyunca polisin baskı ve engellemelerine karşı işçiler yılmadılar ve yine onunla beraber oldular. 


Yazısı Sayfa 4'de 


isinizi k HALLEDERSINIZ.. 


Sayfa 2 


Bize mi kaldı ? 


Başı sayfa l'de 

ka, böyle bir güvence vermeyi kabul etmiyor. Sosyalist ülkeler önerileriyle yalnız ABD'ye seslenmiyorlar. Sovyetler, ordusunu atom silahi donatmayan ve topraklarında atom silahi mevzilendirmeyen ülkelere karşı hiçbir şekilde atom silahı kullanmayacaklarını ilan ettiler. 


BÜTÜN dünyada atom silahları bir anda yok edilemiyor- sa hiç olmazsa bölgemizde bunu yapalım. Balkanları atom silahlarından arındıralım! Bulgar Komünist Partisi Genel Sekreteri Todor Jivkov ile Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Haydar Kutlu yaptıkları görüşmede bu öneriyi tekrarladılar. 


İŞTE yurdumuzu tehdid eden atom felaketini önleme yolunda bir adım. Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan buna hazır. Türk hükümeti ne diyor? 


YURDUMUZA yığılmış binlerce atom bombası var. Bunların ne zaman, kime karşı kullanılacağını karar veren Amerikan generalleri. Milletçe bombaların üzerinde oturuyoruz ama fitil Reagan'ın elinde. Aklına esti mi ateşleyip ateşlemiemek ona kalmıs 


KOMŞULARIMIZ "gelin hem sizdekileri, hem bizdekileri kaldıralım, bu bölgeye atom bombası sokmayalim" diyorlar. Türk hükümeti bırakın “evet” demeyi, bu öneriyi tartışmaya bile yanaşmıyor! 

VATANININ, milletinin çıkarlarını savunanlar kimler? Bu uğursuz bombaların temizlenmesi için çalışanlar mi, yoksa topraklarımızdaki Amerikan atom bombalarının varlığını bile tartışmaya yanaşmayanlar mı? 


EVREN-ÖZAL ikilisi bu barışçı çağrıya kulaklarını tikiyorlar. Tıkasınlar bakalım. 

ONLARIN işitmek ve işittirmek istemedikleri bu çağrıyı halkımıza duyurmak bütün barışseverlere düşüyor. Bugün atom savaşının nasıl bir felaket olduğunu anlayanlar yarın bu felaketi önlemenin yollarını da göreceklerdir. 
Bakalım Evren ve Özal bu umursamazlıklarını o zaman da sürdürebilecekler mi? 


TÜRKİYE gibi NATO üyesi olan Fransa, Danimarka, Norveç ve a topraklarında Amerikan atom bombalarına izin vermiyorlar. Türkiye neden versin? 


BAZEN gerçekleri ortaya çıkarmak için soru sormak da bir yol olabilir. Hepimiz, herkese soralım: Neden komşularımızla elele verip bölgemizi atom silahlarından arın- 


dırmıyoruz? Amerikan atom bombalarına bekçilik etmek bize mi kaldı? Türkiye Postası 


ATILIM 


(15 günlük gazete) 


Konto-Nr: 712 703 
Sipariş Adresi 
; ERMIS VERLAG s 
10 so 16 
Sen 


Mİ aka br ği e 
İk abone: 48,- DM.» 


Türkiye Postası, 23 Ağustos 1985 


@ Bir iş kazası sonucunda parmaklarımı yitirdim. Acaba malüllük aylığı alabilir miyim? Ne kadar zaman içinde, nereye başvurmam gerekir? 


Yasalar, iş kazasının tanımını kesin olarak yapmamakla birlikte, kazanın yapmak zorunda olunan görevle ilgili olması ve vücutta veya organda oluşan kaybın aniden ve çalışma saatleri içinde ortaya çıkması, onun İşkazası sayılması için koşul olarak aranır. İşveren böyle bir durumda kazayı derhal ilgili sigortaya bildirmek zorundadır. Kazaya uğrayan işçinin bu bildiriyi kendisinin yapması doğal olarak daha güvencelidir. 

Malüllük aylığına hak kazanabilmek için iş kazasından önce belirli bir süre çalışma zorunluluğu yoktur. Daha önce belirli bir süre çalışmışsa kaza tarihinden bir yl öncesine kadarki kazanç esas tutulur. Fakat böyle bir aylığın bağlanabilmesi çalışma gücünün kaza nedeniyle en az yüzde 20'sinin yitirilmiş olmasına bağlıdır. 

Vücutta veya organlardaki aksaklıkla- nın yüzde kaç işgücü kaybı yarattığını, tedavi sonunda tedaviyi yapan doktorun raporuna göre sigorta doktorları saptarlar. Bu saptamada genellikle özel sigortalar için geçerli olan tabela gözönüne 


OKUYUCU POSTASI 
Sarı Kadı ile Kara Kadı 


alınır. Örneğin sol el başparmağının tüm olarak kaybedilmesi yüzde 15, orta parmakla başparmağın kaybedilmesi yüzde 25, yüzük parmağıyla orta parmağın kaybedilmesi yüzde 20'işgücü kaybına yol açar. Bu yüzde oranı, sağ eldeki parmaklar da da aynca hesaplanır. Ortaya çikan sonuç yazılı olarak kazaya Uğrayan işçiye bildirilir. Işçi kendisine tanınan işgücü kaybını yeterli bulmadığı takdirde bu karara bir ay içinde itiraz edebilir veya bu süreyi geçirmeden bölgesindeki sosyal mahkemeye başvurabilir. Mahkemenin 


İşveren kazaya neden olmuşsa kendisinden tazminat istenebilir 


yüzde 30 ise bu kez aylık, brüt kazancın 2/3'sinin yüzde 30'u olur. Bunu sayısal bir örnekle açıklamaya çalışalım. Ayda brüt olarak 3000 DM alan bir işçinin yılık kazancı 3000 x 12 = 36090 DM dir. Bunun 2/3'si 24.000 DM dir. işgücü kaybı yüzde 30 ise, bu tutarın yüzde 30'u 7.200 DM dir. Bu bir yık tutardan aylığı “hesaplamak için 7.200 ; 12 = 
600 DM aylık tutarıdır. Çalışmaya devam 
edilip edilmemesine, aradaki kazanç kaybinin daha çok veya az olmasına bakilmaz. 


önereceği tarafsız doktor işgücü kaybını Kazadan sonra hastalık iznine aynlan yeniden saptar. İşçi ilerde geçirdiği iş işçiye 6 hafta boyunca işveren tarafından kazasından doğan işgücü kaybının artt- parası ödenmeye devam edilir. Bu süre- 


ğını kanıtlayabilirse, yeniden sigortaya başvurarak, işgücü kaybi yüzdesinin artırlmasını isteyebilir. Yetkili sigorta, çaıştığı iş dalındaki sigortadır. 

Malüllük aylığının hesabına, kaza tarihinden bir yıl öncesine kadarki brüt kazanç esas alınır dedik. İşgücü kaybi yüzde 100 olduğu takdirde, yıllık brüt kazancın 2/3'si malüllük aylığının tutandir Işgücü kaybı yüzde 100 değilse örneğin 


nin bitiminde hastalık kasası bu ödemeyi üstlenir Malüllük aylığı işçinin yeniden çalışmaya başladığı günden itibaren ödenmeye başlanır. Özellikle ellerde oluşan kazalarda, elin yeniden kuvvetlenmesi için pratikte sık sık hastaya işbaşı yaptırılmaktadır. işbaşı yapıldıktan sonra agniar devam ederse, vakit geçirmeden yeniden doktora başvurulmahdır. İşveren bilerek veya büyük bir dikkatsizlikle ka- 


zaya neden vermişse, kendisinden doğal olarak bir tazminat istenebilir. Bununla ilgili bir avukata başvurulmasında yarar vardır. Yalnız makinanın bozuk olduğu bilindiği halde çalışılmaya devam edilmiş olması ve işçi temsilciliğine durumun bildirilmemiş olması, olumsuz olarak değerlendirilir. 


Sayın okuyucularımız, 

Daha önce duyurusunu yaptığımız danışma köşemize sorular gelmeye başladı. Geçen sayımızda Dr.M.Özdemir bir okuyucumuzun “Cezal bir suçtan dolayı hüküm giymiş genç yurtdışı edilebilir mi?” sorusunu yanıtladı. Bu sayımızda da gördüğünüz gibi bundan sonra sürekli olarak danışma köşemiz “SORUN-CEVAP de sorularınız uzmanlar tarafından yanıtlanacaktır. 

Yalniz hukuksal değil, her atan- daki sorularınızı bekliyoruz. 


Türkiye Postası 


OKUYUCU SIIRLERINDEN SEÇMELER 


Bundan 400 yıl önce Sarı Kadı ile Kara Kadı Osmanh İmparatorluğunun uşaklığını yapıyordu. Halk ozanı Pir Sultan sömürüye haksızlıklara karşıydı. Köylüleri örgütledi. Yine Osmanlı Imparatorluğu'nun Uuşaklığını yapmakta olan Hızır Paşa bu sıralarda Sivas'a vali olarak gönderildi. Sarı Kadı ile Kara Kadı Pir Sultan'ın köylüleri örgütlemiesinde rahatsız oldular. Türlü çeşitli baskılar, işkenceler yaptılar. Sonunda Hızır Paşa'yı örgütleyip aralarında Pir Sultan Abdal astırdılar. Pir Sultan Abdel öldü gitti ama görüşünü savunan ve haksızlıklara karşı duran yüzbinler, milyonlar yaşıyor. 
Bugün de türlü çeşitli baskılara işkencelere karşı duruyor. 

Dört yıldan beri Türkiye'de olup bitenlerle ilgileniyorum. Evren'le Özal'ı Sarı Kadı ile Kara Kadı'ya benzetiyorum. Türlü çeşitli yalanlarla astıkları astık, kestikleri kestik. Sarı Kadı ile Kara Kadı'ya Türkiye İşçi Sınıfı yenilmeyecektir. Türkiye işçi sınıfı Osmanlı İmparatorluğu'nun uşaklığını yapmakla Amerika'nın uşaklığını yapmanın arasında hiçbir fark olmadığının farkındadır. Dünyanın her yerinde uşak uşaktır. Uşağın kalkınması, modernleşmesi, demokratikleşmesi olamaz. 

Evren ve Özal çetesinin tek korktuğu güç işçi sınıfının ve sol oron Gigh Sol Birlik kuruldu kurulak 5 uykusu ig 


Anılar 


Kardeşler 


aydınlığa çıkarın bizi 


Halk yoluna koyulanlara 


Yasamimdan sözetmek henüz vermemişti elini. 
istiyorum sizlere 

Yaşamımızdan Arkadaşlarım öldürülmüş, 

ki yaşadığımızdı. yalnız kalmıştım 

“Güller salınırdı kanımın inançlarımı sarsalıyordu deli raddelerinde” bir poyraz 

ve ben, akşamları, dönen Yemişlerimiz hamken yağma günle beraber ediliyordu 


karanlık su diplerine inerdim Dünyayı anlâşılır kılardı bu müzik,radyo haberleri, gazeteler, çığlık çığlığa bir 


konuşulmaz şeylerin suskunluğundan ölebilirdim 


Sonra büyük grevler gördük 


dövüş. Gördük en büyük açılarla 

Direnmenin ve yaşamının beraber en büyük sevinçleri kitabıydı ki böylece Şehrin üstünde yüzbinler 

yazılıyordu. bir ihtilal sancağı gibi gezmişti Bu benim delikanlılığımdı Kaldırmıştık ayağa yüzyıldır Boğaz kahveleri, çicek pasaji uyuyan devi. 
+ gecekondular ve fabrikaları 

Şehrin, üniversite 


Tutukevleri, polis, kaçaklık ve 
93 


Boyuna yalan söyleniyor halka Biz bir tek gül koparmadık bahçesinden halkın 
Gül bedenli oğlanlarımız, kızlarımız kırıldı 
Biz ki hayatımızı sunduk halka, 


Kardeşler, kardeşlerim 
Bunca zaman aynı yoldan aynı meydanlarından kentin işkenceden ve mapustan geçerek 
Şimdi uzun bir sürgüne ulaştık 
Kardeşler, kardeşlerim Küskünlükler bitmedimi daha Daha birlesmeyecek mi ellerimiz, çabamız 
Daha sürsünmü acılan halkın... 


-in Bir yillék.abone; 48,- O⁹⁹s i 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Göçmen kadınlar üzerine izlenim 


Almanya'da yaşayan gençlerimiz Türkiye'ye nazaran daha çok zorlukla karşılaşmaktadır. 
Allede olsun, yaşadığı toplumda olsun genç kızlarımız kendilerini baskı altında hissedip bunalıma düşebiliyorlar. Kadınlarımıza ikinci sınıf gözüyle bakılması 


katılarak kendilerini geliştirebilirler, Böylesi toplantılara annelerini götürürlerse daha da güzel olur. Ailede yapılan hatalar tartışılarak düzeltilebilir. Böylece genç kızlarımız tartışarak büyük bir topluluk arasında bilinçlenebilirler. 


Doğuda ağaların köylüleri borçlandırıp kendine kul köle yaptığı gibi Amerika'da Türkiye'yi borçlandırıp kendine köle yapmaya çaişiyor. İstediklerini yaptırıyor da şimdilik Sarı Kadı ve Kara Kadı'nın sayesinde. Sarı Kadılar Kara Kadılar gelip geçicidir. Ama dünya işçi sınıfı her zaman kalıcıdır. 

Sarı Kadı ile Kara Kadı da bir gün paslı çivi gibi sökülüp atılır Türkiye'den. Türkiye halkı da kurtulur. Türkiye halkının kurtuluşu kendi elinde. Eğer Türkiye halkı Sarı Kadı ile Kara Kadı'ya oy vermeyip te ayaklanırsa ancak o zaman kurtulur. 


zafer Kalem kırmaüstadları 


ve yenilmişlik haberi süngülü adaletin Ölüm roketi 

Bize lazım deği ürettiğin o geliyor, 

iğrenç Nikaragua, Sudan ` çikiyor 


kampından teker teker ve yaklaştı, Türkiye'den de söküp atacağız seni 


toplumumuzda yer almış, kadinlar da bunu kader olarak kabullenmişlerdir. Ailelerimiz yeni yetşen gençlerin buna uymamasından korkarak, kızlarının okul- da olsun, yaşadığı çevrede olsun Almanlarla, ilişkiye geçmelerini istememektedir. Alman arkadaşlan gibi herşeyi yapamayacaklarını Türk geleneğine ters düşeceğini söyleyip Almanlarla ilişkiye geçmelerini bir nevi önlemişlerdir. Bu tür yetişen genç kızlarımız genellikle çekingen olur, kontak kurmakta zorluk çekerler. Karşılarına çıkan zorlukları aşamazlar. Bazı işyerleri sadece dig görünüşlerine bakarak işe almamaktadırlar. Uyum sağlamak için, bü sorunları çözebilmek için ilk önce kızlar kendi aralarında buluşarak veyahutta derneğimizin yaptığı kadın toplantılarına 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Emine Üstün/DÜSSELDORF 


İzinden dönen arkadaşlarımız- dan birini ziyarete gittim. Hanimi “Geldiğinde halini bir görseydiniz sanki Yemen Çöllerine savaşa göndermişiz. İçeri girer girmez ilk sözü hanım aç kalalım, burda kalalım oldu” izinci arkadaş lafı hemen kaptı. “Arkadaş vallahi bir adımın kaç paraya malolduğunu hesapladım. Yemeden içmeden dolaş attığın her adım bir liradır Türkiye'de” Ailesini soracak oldum. “Ölen kalan yok ama sürünen cok Kahvaltıda zeytin lüks olmuş. Su gördüğün leblebiyi çıkaramadılar önümüze daha ne anlatayım.” 

Bergkamen'den bir okuyucumuz 


Hayrettin Erçin/Fransa 


Bayram değil seyran değil 


ta Şeflerine” manşetini gören İşçilerimiz Türkiye Postası'nı kapış ederlerken Cunta Şefleri rüşvet aldıklanm haince gizleme, oldu bittiye getirip olayı kapatma telaşları ile rüşvette bulunduklanını apaçık kanıtlıyorlar bir de izi kalacak kadar koskocaman belge ilan ediyorlar. 

Bayram yok, seyran yok 
Kemal tlicak’in Tercümanı bir laf etmiş, Cumhurbaşkanı koltuğundan hoplamış. 
Soluğu soluğuna “geç kahndi bile demiş” Yeşilköy Hava Limanının adını Ata- türk Hava Umanı yapmakla rüşvet olayında bulundukia- 


Evren'in davetiyesiz düğünlere koşuşu öyle bir hoş oluyor ki. 
Fransa'dan bir okuyucumuz 


ölüm kusan roketleri değil ve ölüm kusan roketlere hayır bin kere hayır. 


Seni saldırgan yarasa damarlarda kan mi koydun eme eme seni insanlığın yüzkarası seni, seni emperyalizm korkuyorsun ‘iste sonun 


BULMACA 


Çünkü inanmıştır insanlık roketlerin kötü, roketlerin canlı düşmanı. 
Gayrı bunun farkına vardı yaşamak isteyen insanlar Dünyanın heryerinde seni protesto ediyor. 
insanının o korkulu rüyasının sen 
Onun için ölüm roketlerine hayır deniliyor. 


M. Altinkagik/LIBYA 


Dünya 


Özgürlüğe 


Seni gördüm ey nazlım! 
Senin yokluğunda 

seni gördüm 

Yedi kıtanın onaltı rüzgarında. 


Aydın İmamoğlu 


SOLDAN SAGA: 1. Eserlerinde 2. Dünya Savaşı son- 


rası sıkıntıları ve barışı konu alan, geçtiğimiz temmuz ayı içinde ölen Alman yazar, 2. Eski dilde ekvator, 3. İtiraf anlamına gelen bir kelimenin son hecesi - Bir işi kân için değil zevki için yapan kimse, 4. Günümüzde yaygınlaşan, makinaların kendi kendine işler hale gelmesini sağlayan teknoloji - Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi, 5. Eski dilde kuzey - Milletvekili karısı olmayı düşleyen Avrupa'da da tanınmış bir sanatçımızın önadı, "nın bağımsızlığı için savaşan bir örgüt - Ali Özgentürk'ün ödül alan bir filmi - Trafikte Hollanda'nın simgesi, 7. (Tersi) Eski dilde bir isim, 8. Eski çağlarda meydan - Bakır madeniyle ünlü bir kasabamuz, 9. (Tersi) Kimyada İridyum elementinin simgesi - öğretim ve eğitim yöntemi, 10. Helsinki Nihai Senedi" 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nin 10. yıldönümünde atom denemelerini tek yanlı dur- 40) | | | | 1 İİ | 


6. Kuzey 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duran ülkenin devlet başkanı - Arseneğin simgesi. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. 2. Dünya Savaşı sonunda ABD'nin atom bombası atarak yüzbinlerce kişinin ölmesine ve sakatlanmasına yol açtığı şehirlerden biri, 2. Tarih öncesi tannlarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan öyküler - (Tersi) Bir müzik aleti, 3. (Tersi) Piyangoda en küçük ikramiye -Tersi) Brezilya'nın başkentinin kısa adı, 4. (Tersi) hayvan bannağı - Eski dilde su - Özal'da olmayan. 5. (Tersi) “Evre”nin ortası - Büvük 


bir balıkçı kayığı, 6. Almanca'da eşek anirmast - horu sesi, 7. Avuç içi - Kimyada mobildenin si 
8. Bir türden olan, türdeş - Yabani hayvan kuş ya da balık avlama işi, 9. Yemin - Hitler faşi, 


imgesi, 


terör örgütü, 10. Polisin işkence yaptıklanna konuş anlamında söylediği - güzel koku, 12. İspanya iş savaşı sırasında öldürülen ünlü İspanyol şairi - Üstüne öteberi koymak için duvara ya da bir dolabın içine tut- 


turulmuş genişçe ve uzunca tahta. 
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Sayfa 9 


DIŞ HABERLER 


Yalıtlanan Botha rejimi ırk ayrımı politikasını değiştirmeyeceğini açıkladı. 


Güney Afrika'da halk ırkçıların | 


zulmüne “artık yeter” diyor 


İŞTE IRK AYIRIMI! 
GÜNEY AFRİKA'DA İNSANLAR EŞİT DOGMUYOR 


Güney Afrika'da yönetimi zorbalıkla elinde tutan ırkçı Botha rejimi 15 Ağustos günü yaptığı rådyo konuşmasıyla ırk aynımı politikasını değiştirmeyeceğini açıkladı. Buna göre siyahlar gettolarda yaşamaya devam edecek, halkın yüzde 73'ü oy kullanamayacak, siyahların Nelson Mandela gibi politik öncüleri serbest bırakılmayacak ve 36 ilde ilan edilen ola · ğanüstü hal kaldınlmayacak. 
Bundan bir süre önce Güney Afrika'daki ırkçı rejimin baş destekçisi olan ABD, Federal Almanya ve İngiltere hükümetleri gittikçe yayılan direnişlerin önünü almak ve uluslararası alandaki tepkileri engelleyebilmek amacıyla sözde reformlar ilân etmesini önermişlerdi. Bazı batılı çevrelerde de ırkçırgimin taviz verebileceği konusunda umutlar belirmişti. Ancak Botha'nın “Beyaz Afrika'yı ve etkimizi kırdırmayacağız” diyerek, siyah çoğunluğun isteklerini ileri- de de kabul etmeyeceklerini açıklaması Üzerine dünya kamuoyunda Güney Afrika yönetimine karşı öfke daha da arttı. Botha yönetiminin siyahların haklı direnişlerini en barbar devlet terörü yöntemleriyle kırmaya çalışması üzerine Avustralya, Kanada ve İspanya gibi ülkeler de Fransa örneğine katılarak Güney Afrika'yla diplomatik ilişkilerini kestiler ve boykot uygulamasından yana tavır aldılar. Tanzanya devlet başkanı Nyerere yaptığı bir açıklamayla ırkçı rejime arka çıkmalarından ötürü ABD, Federal Almanya ve İngiltere'yi sert bir dille kınadı. Nobel ödülü sahibi baş piskopos Tutu tüm dünya ülkelerini vakit geçirmeden boykot eylemleri uygulamaya çağırdı. ANC (Afrika Ulusal Kongresi) lideri Oliver Tambo ise 


götürüldü. Maden işçileri silah zoruyla en kötü ve güvensiz koşullarda çalıştırılıyor. Son ol& rak 12 Ağustos günü meydana gelen bir maden kazasında 29 siyah yaşamını yitirdi, bir o kadan da yaralandı. Geçtiğimiz on yıl içerisinde çeşitli nedenlerden 8 bin maden işçisi öldü. Tüm baskılara rağmen Güney Afrika halkı kararlı direnişini sürdürüyor. Soweto, başkent Pretorya ve Kapp şehrin- de silahlı çatışmaların olduğu bildirildi. Queenstown’da barikatlara ağır silahlarla saldıran polis üç siyahı öldürdü. East London'da ise gösteri yapan kitleye ateş açan polis dört kişinin canına kıydı. Siyah direnişçilerin bunlara yanıtı ise daha yığınsal ve görkemli gösteriler. Yığın eylemlerini “Ulusun Muzrağı” adındaki ANC'nin askersel kanadının silahlı eylemleri izliyor. Maden işçileri ve bir çok diğer sanayi kollarında çalışan emekçiler grevler düzenliyorlar. 
Okullardaki boykot eylemlerine yer-yer beyaz ve melez öğrencilerin de katıldıkları bildiriliyor. Güney Afrika daki gelişmeler gazetemizin geçen sayısında attığımız başlığın doğruluğunu kanıtlıyor: “Akıttığı kan ırkçı rejimi kurtaramayacak!” 

Aşağıdaki listeye bir göz atıldıginda Kohl hükümetinin Güney Afrika'daki terör rejimini neden desteklemeye devam ettiği açıkça anlaşılıyor. UZ gazetesinin Güney Afrika Enformasyon Bürosu'nun verilerine dayanarak yayınladığı bu listede Güney Afrika'da faaliyet gösteren Federal Alman firmalarından sadece bir kısmı yeralıyor. 


NR yüllık 


Şili'de 


Şili'de Pinochet rejimini protes to amacıyla çağrısı demokratik ör gütlerce yapılan 9 Ağustos “Yaşa m Savunma Günü”nde polisi saldırısı sonucu 3 kişi öldü, ço sayıda insan yaralandı, 170 kiş tutuklandı. Tutuklular arasınd. 
çok sayıda politikacı ve mart ayın da polisce kaçırnlarak öldürüler üç Şili Komünist Partisi üyesinir eşleri de vardı. 

Başkent Santiago ve diğer şe hirlerdeki protesto gösterileri po lisin tüm saldırılarına rağmen ge ce yarısına kadar sürdü. 

Şili Komünist Partisi Gene Sekreteri L. Corvalan, Şili'de ya yinlanan “El Mercurio” gazetesi ne verdiği beyanatta, “Son eylem lerin tüm yurtseverlerin eylem bir liğinin önemini ortaya çıkardığını fakat ancak Pinochet’in istifasin dan sonra demokratik düzenin ye niden kurulması koşullarının olu 

geçtiğimi. 


Demokrasinin ön koşulu 


Genel Politik Af 


TBMM de yeni çalışma gündeminin belirlenmesiyle birlikte, kamuoyunda AF yasasının kapsamı tartışılmaya başlandı. 

Gerek Cunta başlarının gerekse Adalet Bakanı'nın açıklamalarına göre çıkanlması düşünülen “Af kamuoyunu oyalamaktan başka bir işe ya or. 

Songü: bir yandan demokrasi isterken, öte yandan da Özal hükümetinin yalnızca adi suçlular için bir af çıkarıp siyasi mahkumlan af dışı bırakma niyetini destekleyenler, veya belki de istemeyerek bu oyuna gelenler göze çarpıyor. 


fam, şimdiki rejimin milli iradeye dayanmadığını söyle, milleti memleketin idaresini ele almaya çağır, hem de bu rejimin verdiği siyasi cezaları kabul et! Bu ne biçim tutarsızlık! 

Madem ki ülkede demokrasi yok, diktatörlük var, o halde ilk kaldırılacak cezaların siyasi cezalar olması gerekmez mi? 

Terör suçları, düşünce suçları gibi bir ayırım yapmanın bile hiç bir savunulacak yanı yoktur. Çünkü böyle bir ayırım daha baştan cuntanın mahkemelerinin yargıla- 


r 


Ne dediler? 


ADALET BAKANI NECAT 
ELDEM: “Af konusundaki çalışmalar, teknik düzeyde ve tamamen hazırlık mahiyetin- de olmak üzere yapılmaktadır.” “Affin kapsamı hakkında şimdiden kesin bir bilgi verme, affın çıkarılma tarihi konusunda bir düşünce belirtme imkanım bulunmamaktadır. 

MUSTAFA TAŞAR: “Bu meclisten bir af çıkacaktır.” 
DYP GENEL BAŞKANI H. 
CİNDORUK: “Gaddar bir adam değilim. Hapishaneler- de yatan gençlere acıyorum. 
Ama af herkese olmaz.” “Siyasi af deniyor, devlete silah çekmek siyaset değildir. Gizli örgüt kurmak siyaset değildir. Bunlar bir katilden daha kötüdür. Katil bir kişiyi öldürür, bunlar devleti yok etmeye kalkar.” 


SODEP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TÜRKAN 
AKYOL: “SODEP, silahlı terör suçları dışında, özellikle düşünce özgürlüğü ve kişi özgürlüğüne ilişkin suçlar olmak üzere, toplum barışı- nın bir gereği olarak geniş kapsamlı bir affı her zaman benimsemiştir.” 

HP GENEL BAŞKAN YAR- 
DIMCISI KENAN NEH- 
ROZOGLU: “HP olarak geniş kapsamlı, fikir suçlarını da kapsayan bir aftan yanayız. Böyle bir af için elimiz- den geleni yaparız.” 


2 ve 


yasal suçlara öncelik derik melidir. Anayasalar tabu de-Bildir. Gerekirse değişebilir. 
Bu değişiklikler yapılmalı ve 


e direnişin 
Güney Afrika'nın giderek tüm dünyada izole olması nedeniyle Botha rejimi halka kaşı saldırıda 


onmes — — 


a — 2 — 


— 


(15.8.1985 günkü durum) 


Sozialisten-Bundesverband; 


İnsan hakları, demokrasi ve barış 


Türkiye ve Türkiye Kürdistanı - Eylem haflasım destekleyenler; 


Deutsche Friedens-Umon/Bundesgeschafisstelle, GEW-Stadtverband Köln; Verband Griechischer Gemeinden in BRD/WB SDAJ Bundesvorstand; Initiative Solidarität mit den Demokraten der Türkei; Gesellschaft für bedrohte Völker; Demokratische Amnesiy-İnlernational/ Gruppe Lübeck; DKP-Gummersbach; VREDESAPPEL-Holland; Kürdistanlı İşçiler Birliği-Hollanda; Gültekin Gazioğlu-Töb-Der Gen. 
Bay.; Brigitte Heinrich-MdEP-Griine; Jürgen Roth-Journalist/ Schriftsteller; Prof. Dr. Ingeborg Drewitz; Reinhard Hocker-GEW-Vorsitzender Köln; Prof. Dr. Jens Rohwer, Reiner Reibold, Claudia Beintner, Sabine Reibold, Ingo Lehmann (IG Druck u. 
Papier); Axel Kollbach, Erich Mika, Ludwig Müller (Avukat); Dr. Peter Sehütt-Yazar; Holmer Gertz-Papaz; Manfred Coppik-Avukat; Prof. Dr. W. Haug (Argument dergisi sahibi); Rolf Krack-DKP Stutigart; Gerhard Melzer-Pleines, Walter Brehm (Papaz); Jürgen Reents (eski Yeşiller saylavı); Wehret den Anfängen (Vabancı düşmanlığına karşı girişim, Köln); Günler Vogel-Papaz; Die Falken-Bundesvorstand; İlerici Demokratik Süryaniler Birligi-Isveg; Petra K. Kelly (Yeşiller milletvekili); Şanar Yurdatapan. 


“Kendimi değil ülkemi savunuyorum” 


Ankara Sıkıyönetim Komutanhği 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde devam etmekte olan “Aydın- 


lar Dilekçesi” davasında savun- - 


malar devam ediyor. Bilindiği gibi, 
12 Temmuz günü Aziz Nesin ve 
Erbil Tuşalp'in yaptıkları savunmalara askeri mahkemece yayın yasağı konmuştu. 19 Temmuz'da yapılan yargılamada ise, Prof. Dr. 
Hüsnü Göksel, Prof. Dr. Tului Sönmez, Dr. Haluk Gerger, Prof. 
Dr. Şerafettin Turan ve Prof. Dr. 
Yakup Kepenek savunmalarını yaptılar. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrelim üyelerinden olan Haluk Gerger YOK karanyla üniversiteden uzaklaştırılıp akademik kariyeri onaylanmamıştı. Haluk Gerger, “Aydınlar Dilekçesi” davasında yaptıb savunmasında, dilekçenin hazırlanma sürecinin ana asamalan- nın tümüne aktif olarak katıldı-Banı, getireceği riskleri göze aldı- 


um ve bunun yurtsever bir aydının görevi olduğuna inandığını belirtti. Davanın devam ettiği sırada Devlet Başkanı tarafından vatana ihanetle suçlandıklarını vurguladı. “Türkiye'de özgür insan olma tercihini yapmış olanların varlığı bu dava ile bir kez daha kamilanmıştır”diyen Gerger, kişisel kaygılar nedeniyle savunma yapmadığını belirterek şöyle devam etti. “Sadece 20. yüzyılın son çeyreğinde Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasal haklarını kullanarak demokrastye ve hukukun üstünlüğü- ne dayalı bir yönetim biçimi isteyen yurttaşların mahkum edildiğini tarih yazmasın diye savunma yapıyor, kendimi değil, ülkemi sayunuyor ve aklanmamı talep ediyorum” 

“Aydınlar Dilekçesi” davası süresince yaptklan savunmalarla ülkemiz aydınlar tarihsel sorumluluklarını yerine getirmiş olmanın hakhuzuru içindedirler. 


Savunma İşbirliği Anlasması vırtılmalıdır 


İhanet anlaşması SİA 


üzerinde karşılıklı pazarlık 


1980 yılında halktan ve TBMM" 
den kaçılarak cunta şefleri tarafindan imzalanıp yürürlüğe giren “Savunma ve Ekonomik İşbirliği 

i” SİA'nın 5 yıllık yürürlük süresi 15 Aralık'ta sona eriyor. 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun haziran ayında Türkiye“ ye sağlanan olanaklarla Türkiye” nin ABD'ye sağladıkları arasında bir denge sağlanacağını” ve geçen beş yıllık süre içinde bu dengenin korunamadığını söylemesinden bu yana konu tekrar kamuoyunun gündemine geldi. 

Bilindiği gibi, SİA çevresinde oluşturulan Türk-ABD Ortak Savunma Grubu aracılığı ile yürütülen çalışmalarla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve standardizasyonu yönünde son beş yılda önemli gelişmeler olmuştur. Türkiye'deki üs ve tesislerden önemli bir kısmı SİA kapsamına alınmış ve ABD denetimi arutumigut. Bunların genişletilmesi ve işlevlerinin artirilması yoluna gidilmiş, yeni askeri havaalanları yapımına girişilmiştir. 
Evren'in “Bir savaş hali olursa, alan 24 ya da 48 saat süreyle (çevik kuvvet) kullanımına açılabilir” (Milliyet, 9 Ağustos 1985) dediği Muş havaalanı bunlardan biridir. 
Bu üsler aracılığı ile ABD, Sovyetler Birliği'nden, sosyalist ülkelerden, Ortadoğu'dan askersel istihbarat topluyor, haberleşiyor ve 
7 bin asker bulunduruyor. 

SIA kapsamındaki 2 numaralı tamamlayıcı anlaşmanın ekinde yeralan “halihazırda ele alınmış olan prujeler den. tanksavaş mūhimmatı, tapa, sevk barutu ve patlayıcı üretimine geçilmiş; uçak yenileştirme, firkateyn inşası ve tank modernisazyonuna (Almanlarla birlikte 600 M-48 tank modernize edilmiştir.) girişilmiştir. 

Honest John füzeleri sökülme- ye başlamış, yeni Howitzer obüsleri yerleştirilmeye başlanmıştır. 


Fantom uçağı alımına yönelinmiş ve Türkiye topraklanna ABD füzesi ve nükleer silah yeleştirilmesine gidilmiştir. 


SLA'nın diğer ikili kölelik anlaşmalarından farklı bir özelliği de vardır. Bu da ekonomi ile savunmanın doğrudan bağını belirlemesi. Yani ulusal savunma sanayinin önünü kapatarak, işbirliği- ne dayalı bir savaş sanayini dayatiyor. Böylece uluslararası silah tekelleri ile içiçe girmiş OYAK, Ordu Vakıfları, TUSAŞ, Aspilsan, Aselsan, Havelsan gibi kuruluşlar işbirlikçi tekelci sermaye ile birlikte ülkemizde askersel sanayi kompleksini oluşturuyorlar. Bu yolla Türkiye ekonomisi militaristleşiyor, sosyal harcamalarda kısıntıya gidiliyor. 

Türkiye, SİA ile Sovyetler Birliği'ne ve Ortadoğu'ya karşı biratlama tahtasına dönüştürülmüştür. 

Durum böyleyken Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ABD'ye: 

—6. Filoya ikmal kolaylığı ile, 


— Türkiye'deki Amerikan askerleri için uydu TV istasyonu ve tesisleriyle, 

~ Özellikle Ortadoğu için Exsahibi Ülke Anlaşması” ile, 

— Elektronik izleme tesisleriyle, 

— Güneydoğu'da iki ek hava üssü ile, SİA'da yeralmayan kolaylıklar sağladık, siz ise hiçbir şey yapmadınız, SİA'yı gözden geçireceğiz, diyor. SİA dışında bir anlaşma yapmak ve prensip olarak 
1 milyon dolar olarak belirlenen, 
ancak hiçbir zaman 800 bin doları aşmamış yardımı sağlama almak istiyorlar. 

ABD ise Evren-Özal çetesine, Ortadoğu'da daha aktif konumlar alması, Sovyetler Birliği'ne karşı saldırgan tutumlara girmesi, ABD Çevik Kuvvetlerinin konumlandırılmasına süreklilik kazandırılmasını, “Amerikan'ın Sesi” radyosuna izin verilmesini istiyor. Ve bunları kâh yardımı kısmak, kâh Ermeni tasarısını tekrar gündeme getirmek tehdidi ile dayatıyor. 

Faşist cunta, yardımı sağlama bağlamayı hesaplayarak, Türk-Amerikan ilişkilerinin de zedelenmesinin büyük ölçüde engelleneceğini umuyor. 

Amerikancı Prof. F. Armaoğlu 
4 Ağustos günlü Tercüman'da, 
yardımıyla ilgili “Yıllık tartışmaların Türk kamuoyunda yarattığı tepkiler, Türk-Amerikan münasebetlerini sarsıntıya uğratırken müstakar (kararlı) ve anlayışlı bir havanın yaratacağı, çevik kuvvet de dahil, birçok işbirliği imkamm da alıp götürmektedir” diyordu. 

5 Ağustos 1985 New York Times'da bir Pentagon yetkilisi ise, “Türkiye nabız yokluyor... Bugüne kadar iki ülke arasındaki anlaşmalara titizlikle uydu” diyerek cuntanın bu aciz diplomatik blöfünü yutmadıklarını belirtiyordu. 


diktatörlük karşısında yer alanların, demokrasiden ne anladıklarıom da göstergesi olacaktır. 


siyasal suçlular af kapsamına alınmalıdır. Ülkemizde huzurun sağlanması için bu z0- runludur. 

GAZETECİ-YAZAR İLHAN 
SELÇUK: “Hiçbir çağdaş anayasa, bir ülkede yıllarca darağacı kurulması vebinlerce gencin idam cezasına çarpırılması için hüküm koyamaz; koymuşsa uygulanamaz.” 


Kaçakçılık suçundan idamla yargılanan Bekir Çelenk 


Çelenk davasında ifade veren faşisti açıklıyoruz 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde sürmekte olan Çelenk davasının yer aldığı 11 
Ağustos tarihli Milliyet gazetesinin haberine gözatlığımız- da, duruşma tutanakları arasına sıkışmış bir isme rastlarsınız: Fethi Yıldız... 

Bilindiği gibi Bekir Çelenk hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve Türkiye'ye silah sokmak suçlarından idam istemli bir dava açılmıştı. Askeri Savcinın okuduğu iddianame tutanaklarında bu kişi tanik olarak ifade veriyor . FETHİ YILDIZ kimdir? 1953 doğumlu İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu Avukat. Türkeş'in sağ kolu, İstanbul Ülkücü Derneklerin ilk kurucusu ve faşistlerin Avrupa sorumlusu. 70'li yılların son döneminde rütbe- si Albay: Sorumlu olduğu cinayetler, 1979 İstanbul Üniversitesi önünde yedi yurtseverin üzerine bomba atarak 


katletmek, cami de bir MSP" linin öldürülmesi, İGD üyesi Barış Yıldırım'ın öldürülmesi. 
Yıl 1980 Fethi Yıldız, Aksaray Ülkü Dernekleri Başkanı ama kağıt üzerindeki Başkan Malatyali Mehmet Gül 

Yine kendisi gibi Avukat olan A. Halim Şahinoğlu ile birlikte cinayetleri tezgahladıkları yer MHP Aksaray binasinin arkasındaki Cebi İşhanı 
3. kattaki avukat bürosu. İlişki- de oldukları kişiler Abuzer Uğurlu ve rejisör Orhan Elmas. A Halim Şahinoğlu 
MHP Ankara davası Avukatlarından her ikisi de İstanbul Barosuna kayıtlıdırlar. 

Türkiye'de faşist saldırıları yaşayıp da bu eli kanli faşistleri tanımamak mümkün degil. Özellikle bizler bu kişileri iyi tanımalıyız. Onlar şimdi el-İerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ama biz onlari unutmuyoruz. 


\ İnsan hakları, demokrasi ve barış 


Türkiye ve Türkiye Kürdistan - Eylem haflaşım destekleyenler; 


(15.8. 0985 günkü durum! 


Soziulisten-Bundexverband; 


Deutsche Friedens-Linion/Bundesgeschilfissialle; GEW-Stadtverband Köln; verbund Griechischer Gemeinden in BRD/WB SDAJ Bundesvorstand; Initiative Solidarität mii den Demokraten der Türkei; Gesellychalt für bedrohte Völker, Demokmıiszhe Amnesty-laternational/ Gruppe Lübeck; DKP-Gurmmersbach; YREDESAPPEL*İolland; Kürdistaniy İşçiler BirliğisHollanda; Gültekin Gazloğlu-Töb-Der Gen. 
Daş; Brigitte Heinrich. MdEf-Grüne; Jürgen Roth-Journalisi/ Söhrlelleri Prof Dr. Ingeborg Drewitt; Reinhard Hocker-GEW-Vondizender Köln; Prof, Dr, Jens Rohwer, Reiner Reibold. 
Chudis Beintner, Sabine Reibold, lage Lehmann OG Druck u Pupierk Axel Kalbach. Erich Mika, Ludwig Müller (Avuhut); Dr, Peter Schdte-Yazar, Holmer Gerte-Papazs Marifred Coppik-Avekat; Prof, Dr. W. Haug (Argument dergisi sahibi); Rolf Krack-DKP Stutizart; Gerhunt Melzer-Pteines, Walter Brehm (Papaz): Jürgen Reents (eski Yeşiller saylavı)ı Wobret den Anfängen (Vu bane: düşmuulığıni karşı girişini, Köln); Günler Vogel Papaz; Die Fulhen-Bundesvorstand; Herici Demokrutik Süryaniler Birlese Petra K. Kelly (Yeşiller milletvekili); Sinur Yurdatapan 


“Kendimi değil ülkemi savunuyorum” 


Ankara Sıkiyönelim Komutanlı, di | Numuralı Askeri Mahkeme sinde devam etmekte olan *Aydınlar Dilekçesi" davasında savun=- malar devam ediyor, Bilindiği gibi, 
12 Temmuz günü Aziz Nesin ve 
Erbil Tuşalp'in yaptıkları, savunmalatu skeri mahkemece yayın yi zum konmuştu, 19 Temmuz'da yapılan vanzulumudu ise, Prof Dr. 
Hüsnü Göksel, Prof. Dr. Talvi Sönmez, Dr Haluk Gerger, Prof Dr, Semicttin Turan ve Prof. Dr, Yakup Kepenek auvunmeianm yaptılar, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden olan Haluk Gerger YÖK kararıyla Üniversiteden uzuk» laştırılıp akademik kariyeri onayunmamitt, Haluk Gergar, “Aydımlar Dilekçesi” davasında yaptb savunmasında, dilekçenin hazirlanma sürecinin ana aşamalar» mh tümüne aktif olsrak kattibm. getireceği riskleri göze aidi- 


kim ve bunun yurnsever bir ay» dnin görevi olduğuna irst belirtti. Duvanın devam ettiği srsdü Devlet Başkanı tarafından vutuna ihanetle suçlandıklarını vurguindi. “Türkiye'de Szrür insan ok ma tercihini yapmış olanların varhı bu dava İle bir kez daha kumilanmıştır”diyen Gergkr, kişisel kaygılar hedeniyle savunmu yapmadißim belirterek şöyle devam si ti “Sadece 20. yüzyil san çeyreğinde Türkiye Cumhuriyetinde anayasa! haklarım kullanarak. dimokrasye ve hukukun Ustinligi- ne dayalı bir yönetim biçimi isteyen yurttaşların mahkum edildi» Rini tarth yazmasın diye savundu yapıyor, kendimi değil, ülkemi savunuyor ve aklanmamı talep ediyorum” 

“Ayılinlar Dilekçesi” davası süresince yaptıkları savurmalartı Ülke» miz aydınları tarihsel sorumluluklarını yerine getirmiş olmanın Bakh huzuru içindedirler, 


avunma isbirligi Anlasmasi vırtılmalıdır 


1980 yılında halktan ve TBMM” 
den kaçılarak cunta şefleri tarafın» dan imzalomp yürürlüğe giron “Savoia ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” SI nim $ yıllık yürür. 
lük süresi 15 Arulik'tesona eriyor. 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlw'nun hizin ayında “Türkiye ye sağlanan olanaklarla Türkiye” nin ABD'ye sağladıkları aranında bir denge sağlanacağını” ve geçen beş yıllık süre içinde bu dengenin korunamadığını  söylemesinden buyana konu tekrar kamuoyunun gündemine geldi. 

Bilindiği gibi, SİA çevresinde oluşturulan Türk-ABD Ortak Savurma Grubu uracılığı ile yürütüten. çalışmalarla. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve standardizasyonu yönünde son beş yilda önemli gelişmeler olmuştur. Türkiye'deki us ve tosislerden Önemli bir kiamo SİA kapsamına alınmış ve ABD danotimi urtirummtu. Bunların genişletilmesi ve işlevlerinin artinimam yolunu gidilmiş, yeni askeri havaalanları yapımına girişilmiştir. 
Evren'in “Bir savaş hall olursa, alan 24 yu da 43 sani vürevle (gevik kuvvet) kullanmana açılabilir” (Milliyet, 9 Agustos 1995) dediği Müş huvnulum buntardan biridir, Bu Üyler aralığı ile ABD, Sovyetler Birliği'nden, sovyalist ülkelerden, Ortadoğu'dan askersel istibbarat topluyor, haberleşiyor ve 
7 bin asker bulunduruyor, 

SIA kapsamındaki 2 numaralı tamamlayıcı anlaşmarın ekinde yeralan “halihazırda cle alınm; olar projelerden, tanksavaş mi» himmiti tapa, sevk batutu ve patlayıcı Üretimine. geçilmiş; uçak yenileştirme; firkateyn inşası vo tank modermisazvonunu (Almanlarla birlikte 600 M-4%. tank modemize edilmiştir.) girişilmiştir. 

Honest John füzeleri sökülme» ye başlamış, yeni Howitzer obs. 
leri yerleştirilmeye başlanmıştır. 


Fantom uçağı alımına yönelmiş ve Türkiye topraklarına ABD fütesi ve nükleer silah veleştirilme sine gidilmiştir. 


SIA‘ nan diğer ikili kölelik antusmalarından farklı bir özelliği de vardir. Bu da akonomi ile tavunmunm doğrudan bağını beliriemesi. Yani ulusal savunma sansyinin önünü kapatarak; işbirliği- ne dayalı bir savaş sanayini days-Wr. Böylece ulusta 1 Silah tekelleri ile içlçe gi OYAK. 
Ordu Vakıfları, TUSAŞ, Aspilsan, Aselsan, Havelsan gibi kuruluşlar işbirlikçi tekelci sermaye ile birlikte ülkemizde askersel sanayi kompleksini oluşturuyorlar. Bu yolla Türkiye ckonomisi mititristleşiyor, sosyal harcamalarda kisinhya gidiliyor. 

Türkiye, SİA ile Sovyetler Birline ve Ortadoğu'ya kurşı biratlama tahtasına dönüştürülmüş. 

tür. 

Durum böyleyken Digigleri ve Savunma Bakanlığı ARD ye: 

«6. Filoya ikmal kolaylığı ile, 


İhanet anlaşması SİA üzerinde karşılıklı pazarlık 


« Türkiye'deki Amerikan wskerleri için uydu TV Istasyonu ve tesisleriyle, 

— Özellikle Ortadoğu için “Evsahibi Ülke Anlaşması” ile, 

— Elektronik izleme tesisteriyie, 

— Güneydoğu'da iki ek hava üy- 
«i Ho, SİA'da yor almayan kolay» lıklar sağlını siz ise hiçbir wy yapmadınız, SİA'yı gözden göçiroteğiz, diyor. > got biranlaşma yapmak ve pronsip olarak 
1 milyon dolar olirak belirlenen, 
ancak higbirzuman #00 bin dolari öşmümiş yardımı suflame almak istiyorlar. 

ABD iso Evren-Özal çetesine, Ortadoğu'da daha aktif konumlur alması, Sovyetler Birliği'ne kurgi saldırgan tutumlara girmesi, ABD Çevik Kuvvetlerinin konumlundinimasina süreklilik kuzandınlanasını, “Amerikan'ın Sosİ"tadyosumu izin verilmesini istiyor. Vo bunları kâh yardımı kismek, kâh Ermeni tasarımı tekrar gündeme getirmek tehdidi ile da- 


yatıyor, 

Faşist cunta, yardımı suğlama bağlamayı hesaplayurak, Türk. 
Amerikan ilişkilerinin de zedelenmesinin büylk ölçüde engalleneceğini umuyor. 

Amerikancı Prof F, Armuoğlu 
4 Ağustos günlü Tercuman'da. 
yardımıyla (lgili “Yıllık tartışma lann Türk kamuoyunda yarattığı tepkilar, Türk-Amerikan milnasebetlerini . sarsıntıya uğratırken müstakar (kararlı) ve anioni bir havanın yaratacağı; çevik KU vel de dahil, birçok İşbirliği irki rum da ahp götürmektedir" di- 


yordu, 
5 Allustoi 1985 New York Ti 
mes du bit Pentagon yetkilisi ise, 


lara titlelikie uydu” diyerek cuntanın bu âciz diplomatik bléfind yutmadıklarını belirtiyordu. 


ma mahkum edilirken, savcı Dogan Ör'ün katili Askori Yargıtay kuararıyla beraat edtirilmeds mi? 

Genel Politik Af konusunda taviz vermek, Ikircim göstermek 12 Eytülden beri Crratanin işlerliği suçlun onaylamak anlamına gelir. 

iki günlerde Genel 
Politik Af konusunda alınacak tavır diktatörlük karşısında yer alanterın, demekrasiden ne anladıkları» min du göstergesi olacaktır. 


ui ok” bd 


olhamalıdır. Ülkemizde hu» zurun sağlanması için buzorunludut. 
GAZETECİ-YAZAR İLHAN 
SELÇUK: *Hiçbir çağdaş anayasa, bir ülkede yıllarca durağıcı kurulması ve binler» ce gencin idam omina çürpturılması için hüküm ko» yamaz; koymuşsa uygulü namaz.” 


Çelenk davasında ifade veren faşisti açıklıyoruz 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde sürmekte olan Ce. 
lenk davwarin yer aldığı 11 
Ağustos tarihli: Milliyet gazo. 


tesinin haberine gözaluğımız- 


da, duruşma sulu nu x lan arasina sıkışmış bir isme mistianuniz: Fethi Yıldız... 

Bilindiği gibi Bekir Çelenk hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve Türkiye'ye silah sokmak suçlarından idam istemli bir dava açılmıştı. Askeri Savcının okuduğu iddianame tutanaklarında bu kiyi tanık olarak ifade veriyor . FETHİ YILDIZ kimdir? 1953 doğumiu İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu Avukat. Türkeş'in sağ kolu, Ülkücü Der neklerin ilk kurucusu ve faşisilerin Avrupa sorumlusu, 70'i yılların son döneminde rütbeal Albay; Sorumlu olduğu cinayetler, 1979 İstanbul Üniversitesi önünde yedi yurtseverin üzerine bomba alarak 


katletmek, cami de bir MSI" linin öldürülmesi, IGO diyeni Barış Yıldırım'ın öldürülmesi Yıl 1980 Fethi Yıldız, Aksaray Üikü Derhekleri Hugkat ara kağıl üzerindeki Başkan Ma latyalı Mehmet Gül 

Yine kendisi gibi Avukat! 
olan A. Halim Şahinoğlu İle birlikte cinayetleri tezgahlar dıkları yor MHP Aksaray hiru sırın arkasındaki Cebi m 
3, kattakiavukat bürosu, İlişki de olduklun kişiler Abazer Uğurlu ve rejisör Orhan Eb mas A. Hulim Şahinoğlu 
MHP Ankara davası Avukatlifindan her İkisi de İntanbül Barosuna kayıtlıdırlar. 

Türkiye'de faşint saldırıları yaşayıp da bu eti-Kurlı fegist leri tanımamak mümkün de-Bil. Özellikle bizler hu kişileri iyi tanımaliyız. Onlar şimdi ellerini kollarını aulluyaruk gezi» yorlar. Ama biz onları unutmuyoruy. 


kardeşim, reti veriyor, 100 metre gitmeden 40. Hemen frene basıyorsun, Bir sestlik yulu 2 saatte alıyorsun. Gür- 


ŞA, veri UR Fi a E 


mog i vie a TI 
~ Ama homer kaza bremen Ben bir ka- 


— © 


— Yal boyunca zorluk çıkanyorlar mu? diye sory- 


— Yok karleşlin. Kurallara uyarsan kimsenin bir şev dediği yok. En sinirsiz geçtiğim yol buras. 


Sin ¥ yere düşmez. Öylesine kalabalık. Yugoslav sırrında sılaya geçiyoruz. Bulgur gümrükçüler hizlandır. 
mak için pasaport kontroliine vir siralura da 


Bhp arabaları kontrol ediyorlar. Az çok hepsi biraz Türkçe biliyor: 

~ Bayağı aç konigu, 

Açıyorüz. Herkesin bagajına söyle bir bukzvotint. 
Didik didik aratttalutt olaraksı. Zaten buna ne me mur yeter ne zaman. İyi Türkçe konuşan görevlilerdën bitine soruyoruz: 

ı Günde pe kadar wba, ne katlar insan geçiyor? 


gı tle başka bir haberde Err. 


Tercüman, okurlarını aptal 


yine Tercüman Gazetesi, resmi bu ker de “Finncinin açık gözlülüğü fakirin işine yaradı” bash- 


meydanına dek bizi götürüp geri dönüyorlar, 1974'de Foderal Almanyu'da ulüylürum bir topantiga 


p gidis yor. Hasut zimami, Makinoler makineler, * trpan „ İnsanlar makinelere egemen... 
Yollarda durup meyveler aliyoruz Sin) garil akan uus pınarlarından sular içiyor, yüzümüzü yıkıyoruz Bir kere milis durdurup pusapottumuza bakıyor: “Iy yolculuklur” diliyor. 

Dönüşte bir milisten yolu öğrenip Bulgaristan" boydan boya aşıyot, Vidin Grerinden Romanya yolunu tutuyoruz. Buradan Romanyalı, DDN, Micarlı, Polonyalı, Sovyet turisderi gidiyor, 

Balkan dağlarını aşıyor, güzelim köylerden geçiyoruz. Tüm ülke sanki ingaat halinde. Köy evleri 


Iki hatlı, bakımlı, elektrikli... Tung nehrini feribota 


aşıp Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'ni geride tnrakiyo-Tuz, Hoşçakal Bulgaristan. Hoşçakal işçi.köylü deviesti. Sami Kum yapılan kişkırtmalır amin of bopi çi 


de aym 


p 
3 
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mı sanıyor? 


Aym resim, ama birl Antalya'da diğeri Siirt'te Wi olay. Bu basit otaydu görüldüğü gibi boyuh burjuva basımı hiç birşey hakkinda doğru yazmıyor, Cuntu mn Kürt halkin kırmaya viinellk operesyoniarrm gtlemek, yığınları kandırmak İsterken, bunu da yizüne-şörüne hutust 


nyot, 
Evet İsviçre'den bir okurumuz yukayor Böyle bir alayı tesbit ederek Farctemize gönderdiği için okurumuzu teşekkürederiz. 


‘Yar yağmuru, Geçivetdi hemen. İnsunlar ağındıktın yerlerden çı ilat. Séyvur satıcılar da yeriçtini aldstar, Ama haşlarımış minr, midye dolmutui satan “Ne alirsan 150” diye bağıran yagli savcılar aniden kumidye dolu tepsivivic, e arabasıyla. Ardından sasmikia bakıyordum ki, bir minübüsleri eubttalur firtadı Yakalirlıklare um mullanmt acımasızca dağıttılar, 

Gece. oteklo, uyku tutmadı boni. Vatan ciddesindeyim. Sant goot yarisi iki, Cadde gündüzki canlilitim yitirmiş. Tek k insanlar geçle yor. Önümden: n Üç kişinin Konuşmalar dikkatimi pakti. Türk. 
çe konuşanlar Arılı aralarını ainişlar. Belli Ki Kanckemuyn çelişiyor lar. Bir tanesi sürekli ayı gösterip “Benim kur Mehtiip, Mehtap”; “Yahşi, muhpaw, hali -Ül-ikar, gülizar.” dive ekliyor. Amp ues u gülüyor. Hepsi birlikte Otel Ulus'a girdiler. Bizimkiler “Arap turizmine kada bulumüyorlar” diye düşündüm. } 

Çamenlerinn Üstünde bağılaş kurup oturmuş grubu yaklaştım. Arulunn- da Kürtçe konuyuyorlür. Yanlarında el arsbalan, Kavun, karpuz, sebe gtmaşlar, Haxilat paylaşıyorlar. Bir dilim karpuz almak İstedim söy ledim. Fameg verdiler. Yaslama oturmuştum ki yubatumizdad) elek. 
tik diskine yaslanmış Iki kişinin konuşması dikkatim! çekil, Geng olan “Kanya beşbin bana beşbin” diye pazarlik ediyor, yaşlı bir mirit olduğunu anladığım diğeri be “Kurtya beşbin sana ikibin" diye mrar sdiyordu. Bu konuşmayı otmlla otunmlar di duydu. Uria yaytu bir Kürt Gtanmış olacak ki taf değiştirmek için “Gördüğün gibi karpuz satıyoruz. Peşimizde zaba, Yakalanırsan İşin bitik. Araba da, karazlar du parça parça Kulırlur. Biz de iy imliyoruz, Ola çalışmaz miyap ki? Maden iş vermiyorlar, bırakanlar namusumuzia satiy yapalım, Hirsizhh yapıp, (Pazarlık yapanları gösterip) onlar gibi olmanari int istiyorlar?” 


SODEP İstanbul I Örgütü 
16 Ağustos günü Açıkhuva Tiyetrosundis Hitoşima'nın 40, yi 


hin anma gevesi düzenledi. 

SODEP İstanbul tl Örgütü Başkanı Sadullah Usumünin açıklamalanna. göre anma toplunha İki bölümden olusuyar Konuşmaların yer aldığı proxmmdan sörru “Hiroşimular olmasin” in müzikli bir oyun sergilendi. Oyunun müzik düzenlemesi “Türkiye'de suviga karşı, barışı savunan sanatçı» ların nükleer ölümün 40, yilin- da hayttste kalamıyacağını” belinen Unel Büyükgörenç unifindan yapılmış, 


SIKGO 
E YI 


sı İlgiyle İzlendi. 


Tarsus Ulu Cami'de vapian cenaze törenin antindan, hasta çalıştığı Ak Gühre fabrikasının işçileri ama (izere, Ataş, Mer win Petrol Ofis. Azot Gübre, bö» yo fibtikulen ve Genebly Uyesi belediye işçilerinin katılımıyla oluşur kortej, Tirsus Şehir Mezartığıns yürüyüşe gai, © 

12 Evli 198) inkeri darbe. 


Karısı 


anlatıyor 


Aysun Özçetin 
15 yıldır beraber 
olduğu eşini, kavigi 


arkadaşını anlatıyor, Ays 


Asım benim Is yıllık eşim, arkadaşım,  yaldaşımdar. Hiinen, yılmaz bir Euren adimi, 

Eviendiimizde Bayar Çimento fabrikasında çalışıyordu. 
1 yal işsiz halls, 1970 yali sonunda Mersin Ak Gübre fabrikasını - da Kimya tekiiryeni olarak ça-Tışmaya başladı. Daha ür Petrol-İş semdikasd Mersin guhosi idari sekreterliğine seçilerek profesyonel sendikucilık yaşamına atıldı. 198) Mayi sında içeriye simdi. Eu ağır lykencelerden geçirildi. Yaldırımundar, yihamadilat uma. Hastahm belirtisi cocucviade baştadı, 1982 Ey lliltinds tablive olda, Aralık ayrnda yapılan ube kongresinde büyük oy farkı ile Başllamlığa getirildi. O giinlerde kanser teşhisi kondu. Tedaviye başlandı. Sunam 13. sansinda mahkeme kurun pkt, 
14 pil 2 ay 10 gün hupis, 4-yil 


Oegutine ever te 


tekrar göreve söçmelerini engelleyememişti, İşçiler onu toprağa verirken de bir miimi 


gerilemtdiler. O toprağa dü. 


yerken bile teslim olmadı 

Asım Özçetiri, mücadele dolu yaşamanın trig teslim ols dr. Cuntanin işkencesine haya” U pahasına direndi yine teslim olmadı, * 


Teslim olmayanlar ölmüyor? 


a 


g Ci 


dürenlionen türünde; 


için yurt dışına çıktı. İsveç'e yerleşti Doktortar arnk yapacak bir 
şey hnlasadığını 48 
bana “Biz böyle de yaşanır. Bir Asim için he bitmesi domek, kaygan bitmesi demek değildir. Kavgiya devam edin. 
Eğer silahlanma İçin empetyalist güçlerin harcadıkları para» lar barış İçin inan için ayrıl. 
sa İdi, ne Düğün Afrika'da ins anlar açlıkta Ölür, ne de deaim gibi hastalığı yakalanan. 
lar lein sonuç umutsuz olurdu, Hu uğurda, barıy için mücude» le cimeyen İnsanlar utansin” dedi, 

Bandun sunrakl amacım, pacuklarımı bubülarınn yolunda omn kadar miicadetect, muhirer kavgu adamı olarak yetiş» tirmektir. O ölmedi, mücadelemizde bizimle yaşayacak, 


iş ieee sentlika gelenginin hesk; ve torñin, işçilerin onu bu 


Sayfa 5 


HABERLER-YORUMLAR 


Pasaporta el koyma işlemlerine bir yenisi daha eklendi 


Essen Konsolosluğu bir gencin pasaportuna elkoydu 


FARUK OGROK 

Konsolosluklardaki baskılar sürüyor. Son olarak Essen Baskonsolosluğu FEBAG Bedel Bülteni sorumlusu ve Essen Türkiyeli İşçiler Demeği (ETİD) sekreteri Faruk Öğrük'ün pasaportuna elr 


23.7.1985 günü Faruk Öğrük suresi biten pasaportunun uzatılması için Essen Başkonsolosluğuna başvurdu. Konsolosluk görevlisi Öğrükü ayn bir odaya alarak FEBAG'da çalıştığını, Bedel Bülteni'nin sorumlusu olduğunu, bu çalışmalarıyla Türkiye aleyhine pro paganda yaptığını söylüyor. Öğrük bu suçlamayı bedelli askerlik parasının gençleri büyük sıkıntılara soktuğunu, FEBAG ve Bedel Bülteni'nin bu konunun adil bir biçimde çözümlenmesi için çalışmalarda bulunduğunu söyleyerek cevaplıyor. 

Bu sorgulamadan sonra bir süre bekletilerek tekrar aynı odaya ahmyor ve FİDEF'in Türkiye aleyhine propaganda yapıp yapmadığısoruluyor. Bu soruyu da FIDEF in ve sekreteri oldugu ETİD'in Fe- 


deral Almanya'da saygın bir yeri olduğunu, yabancıların eşit haklara kavuşması, Türklerin sosyal sorunlanna çözüm arınması, gelenek ve göreneklerinin yaşatılması için çeşitli faaliyetlerde bulunduğu, Türkiye konusunda da onun bir parçası olarak elbette düşüncelerini söyleyebileceğini, ancak bu çalışmaların kesinlikle Türkiye aleyhinde çalışmalar olmadığı şeklinde cevaplıyor. 

Öğrük, bu sorgulamadan sonra da bir süre daha bekletiliyor. Daha sonra aynı konsolosluk görevlisi kendisine Başkonsolosun emri üzerine Türkiye Hükümeti'nin kendisine tarıdığı haklan ve pasaportunu geri alacaklarını söylüyor. 
Pasaportun yerine de 15 gün süreli, sadece Almanya-Türkiye arasında geçerli bir seyahat belgesi vere- 


li sarap markalarının sayısı 833'e cıktı 


Şarap mafyası insan sağlığını tehdit ediyor 


Bazı Avusturya şaraplarında sağlığa zararlı glikol maddesinin bulunmasıyla başlayan şarap skandalının boyutları giderek genişliyor. Temmuz ayı başlarında önce Avusturya'dan ithal edilen şaraplarda zehirli maddelerin olduğu iddia edilirken, bugün şarap skandalının sadece bir “Avusturya sorunu” değil tüm AET'nin sorunu olduğu ortaya çıktı. Avusturya'da imal edilen 803 şarap markasın- da 48 grama kadar glikol bulunması üzerine 16 büyük şarap işletmesi hakkında soruşturma açıldı ve yaklaşık on kişi tutuklandı. Yapılan açıRlamalara göre oto radyatörlerinin donmaması için kullanılan antifrizin bulunan (glikol maddesinin) yarım gramı bile sağlığa zararlı. 


Avusturya hükümetinin nisan 


ayında yaptığı uyanlara kulak asmayai 88 Sas Lo 8 italya'da shekin ye 


açılmış ve zamanla geçiştirilmişti. 
Üzüm şarabı üreten diğer AET 


bankerler ucuz şarapları laboratuvarlarda işledikten sonra kaliteli şarap diye satmışlardı. 

Şaraplık üzüm ekicisinin elindeki ürününü yok pahasına alan büyük şarap tüccarlan şimdi de onlan bu skandaldan sorumlu göstermeye çalışıyorlar. Aslında şarap üreticileri çok sıkı kontroldan geçiriliyor. Şaraba suni maddelerin katılması ise üreticide değil şarap mahzenlerinde veya şişelere doldurulurken gerçekleştiriliyor. Farap üreticileri yaptıkları yürüyüş ve Mitinglerle ithal mah şarap tekellerinin çok sıkı denetlenmesini istediler ve Kohl Hükümetini skan- 


rek Öğrük'ü serbest bırakıyor. Bu arada Öğrük'ün Türkiye'deki evi- nin de polis tarafından arandığı öğrenildi. 


Baskıya girerken: Bir pasaporta elkoyma daha 


Öte yandan gazetemiz baskıya girerken edindiğimiz bilgiye göre, IS yıldır Batı Berlin” de çalışmakta olan Mukadder Çetinkaya adlı ilerici bir işçinin pasaportuna da haziran ayında Batı Berlin Başkonsolosluğu tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden el kondu. 

Bilindiği gibi Bat Berlin Başkonsolosluğu geçenlerde Aysan Uçta adlı bir ilericinin pasaportuna da el koymuştu. 


sokuyor 


Federal Almanya'nın, özellikle Ruhr bölgesindeki içme sularında, boruların kurşun- dan yapılması nedeniyle, kurşun bileşiminin yükseldiği tesbit edildi. 

ARD televizyon yayını Monitor'un yaptırdığı analiz sonucu, Üzerinde araştırma yapılan suların yandan fazlasında kurşun bileşiminin 80 
miligram aştığı saptandı. Oysa her litre suda 80 miligram kurşun son sınır olarak belirtilmekiçydi. 

2 milyon civanndaki olu- 


Türkiye'den güle oynaya “ikinci vatan Almanya”ya gelirken acaba burada karşılaşacaklarımızı 


düşünebiliyor muyduk. Şimdi emeklilik haklarımız bile pazarlık konusu oldu. 


Emeklilik hakkı mı 


dönüş teşviki mi? 


Federal Hükümetin hazırladığı ve parlamentoda onaylanan yeni emeklilik uygulamalar ile ilgili yasa tasans: Federal Senato tarafından değişiklik yapmak üzere geri çevrildi. 2 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da imzalanan anlayma- ya dayanılarak hazırlanan yasa tasansı emeklilik primlerinin işçinin kendi ödediği kısmını alabilmesi için Türkiye'de iki yil süreyle sigortalı bir işte çalışmamasını öngörüyordu. 

Federal Senato'nun bu yasa tasansım geri çevirmesinin özünde yabancıların emeklilik primlerini geri almaktan yaz geçmesi ve dolayisiyla daha uzun sure FAC'de kalması kaygısı yerahyor. Senato komisyonlannin Federal Hükümete yaptiklan önerinin metninde, böyle bir yasa hazırlanmasının amacının daha çok işçiyi emeklilik primlerini geri alarak dönmeye teşvik etmek olduğu halde, bu yasanın tersine daha az işçinin dönmesine neden olacağı belirtildi. Senato yeni yasa- 
da Sp. 8 2 


den iki yıl sonra alabiliyor. İşçinin işsizlik parası, işsizlik yardımı, hastalık parası, bakım parası gibi sosyal haklardan yararlanması halinde bu sürenin başlaması erteleniyor İki yıllık süre ancak işçinin sigortali çalışmadığı ve diğer sosyal haklardan yararlanmadığı andan itibaren başlıyor. Ancak Türkiye'de sigortalı olarak çalışması FAC'de ödediği primlenni geri alabilmesi engel teşkil etmiyor. 


Federal Hükümetin sigortah bir işle. çalışmama yükümlülüğünü Türkiye için de geçerli kılmaya çalışması gerçekten Türkiye'ye döndüğünde emeklilik primlerini kendine sermaye yapmak isteyen birçok kişiyi bu karınndan caydı tabilecek. Ancak ne var ki, ne Federal Hükümeti, ne Senato ne de Sigortalar Kurumu FAC'de ya Şayan. işçilerimizin çıkarlarını de gil, onların işveren paylanna bir an önce gasp etmeyi düşünüyorlar 


Bilindiği gibi 1964 yılında Türki ye vor ale Almanya srine 


1984'de imzalanan ek anlaşma ile bazı önemsiz düzeltmeler yapıldıysa da, genelinde bu anlaşma Federal Almanya'daki işçilerimizin çıkanna değildi. Buna göre emekli ve dul-yetimlerin hastalık sigortasına ödedikleri aidatlara tekrarsigorla kasası tarafından yardım. 
yapılması kararlaştırıldı. Bu yardimlar. Ocak 1982'de kesilmişti. 
Ancak emekli olduktan sonra Federal Almanya'da kalan Türkiyeli işçilerin sayısı dikkate alınmayacak kadar az olduğu için bu haktan yatarlanabileceklerin sayısı da buna oranlı olamk çok az 

Anlaşmanın getirdiği tek olumju uygulama ise Türkiye'ye döndukten sonra bir işçinin ub medenlerden ötürü mesleğinde çalışa maz hale gelmesi durumunda Feder! Almanya'daki Sosyal Sigorta Kurumu tarfından maaş bağlan mas, Bu haktan yararlanabilmek için işçinin FACde siyortaya kayılı olmas gerekiyor. Önceleri mesleği icra edememe sadece Pe- 


deral Almanya'da ortaya çıktığında r 


mayan Federal Almanya Saghk Bakanlığı, bu uyarıları eyaletlere bildirmedi. Daha sonra Alman garaplarında da aym maddenin bulun» ması Üzerine yapılan tahliller şamp skandalının gerçek boyutlarını ortaya çıkardı. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına yol açan glikoliin birçok AETülkesinde şaraplara tat h-buruk bir tat vermek üzere kaliteli ve üstün kaliteli şaraplarda kullanıldığı belirlendi. 


Başta Batı Berlin'in CDU'lu Ekonomi Senalörü, şarap tüccarı Pieroth olmak üzere birçok büyük şarap işletmesinin ve CDU'lu politikacılanın adı skandala karıştı. 
FAC'de bulunan 30 zehirli şaraptan 15'ini Pieroth tekelinin pazarladığı saptandı. Federal Almanya" nın en çok şaraplık üzüm yetistirilen eyaletleri olan Baden Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletleri ve Federal Sağlık Bakanlığı'nın da bu olaya kanştıkları belirtildi. 
Baden- Württemberg eyaletinde şarap kontrolünden sorumlu bakan istifa etmek zorunda kaldı. Hatırlanacağı üzere 1971-1982 yıllan arasında şaraba şeker ve diğer yabancı maddeler kattıkları için Schmitt ve Tyrell gibi şarap tüccarlan hakkında çeşitli soruşturmalar 


İlerici Kadınlar Derneği Temmuz ayı içinde Hitler Faşizmi- nin yıkılışının 40. yılı dolayısıyla dernek lokalinde bir ser- 


gi açtı. 

Serginin açılışında Avustralya Sosyalist Partisi Sydney Bölgesi Merkez Komitesi Başkanı Harry Black ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sydney Konsolosluğu temsilcisi hazır bulundu. 
Harry Black fiilen katıldığı 2. 
Dünya Savaşına alt izlenimlerini anlattı. 

T.LK.D. 4 Ağustos 1985 
günü de antifaşist film gösterileriyle faşizmin yenilişini kutlama etkinliklerine devam etü. 


kanmasında kullanılan bir dezenfekte maddesi şaraplarda bulundu ve sağlığa zararlı olduğu tesbit edildi. İtalya'da daha önce arsenikli şaraplar nedeniyle fabrikalar kapatılmıştı. Ne var ki aynı fabrikalar üretime tekrar başladıklarında o bölgede üretilen üzümden elde edilebilecek şaraptan fazla sarap imal etmeye başlamışlardı. Ayni şekilde Fransa'da sanayiciler ve 


ülkelerinden İtalya'da şişelerin yi- 


daldan sorumlu tuttular. Büyük şa-Tap işl yıllardır birbiri- 


ni izleyen bu skandallara tamen 


deneilenmemesi ve AET nin ise hiçbir önlem almaması bu “şarap mafyasının” arkasında güçlü politik ve ekonomik çevrelerin oldu-Buna işaret ediyor. Ne var ki bu şarap olayı gıda, kimya ve İlaç tekellerinin insan sağlığıyla sorumsuzca oynamaları zincirinin ortaya çıkan yeni bir halkası sadece. 


pey ie 

döşenmiş durumda. 
Özellikle küçük çocukların ve hamile kadınların bu borulardan akan suyu içmelerinin sağlığa zararlı olduğu bildirildi, 


NN 


da emeklilik primlerinin derhal ödenmesi: uygulamasının öngörülmesini istiyor. 

Bugünkü uygulamaya göre de Türkiye'ye kesin dönüş yapan bir işçi sosyal sigortaya ödediği emeklik primini Federal Almanya'da sigortalı çalışmasının sona ermesin- 


Salvador Allende kampı sona erdi 


Bu yıl Türkiye veSili’nin tüm dünya halklarına malolmuş komünist ozanları Nazım Hikmet ve Pablo Neruda'ya atfedilen Uluslararası Salvador Allende yaz kampı başarıyla sonuçlandı. Tarihi Waldeck şatosunda düzenlenen kampa sürekli olarak 60 kişi katılırken, yapılan toplantılara kaulm 300-400 arasında oldu. Çeşitli seminerlerin, açık oturum ve tartişma toplantılarının düzenlendiği yaz kampi basin ve televizyonda da geniş ilgi gördü. Her iki ülke halklarının faşist diktatörlük koşulları altında inlemesi nede- 


niyle Şilili ve Türkiyeli demokratlarca birlikte düzenlenen kampı İranlı demokratlar da aktif olarak destekledi, Türkiye ve Şili'deki giincel durumu canlı bir şekilde gözler önüne seren kampın düzenlenmesindeki diğer bir amaç da Federal Almanya'daki yabancı düşmanlığına karşı çıkmak. Bu konuda düzenlenen bir açık oturuma FİDEF, DKP, Yeşiller'in yanısıra Şilili ve İranlı gençler aynca Şili'ye gönderilmek üzere yapılan denizaltilan işgal ettikleri için gözaltına alınan demokratlarla dayanışmalarını dile getirdiler. 


ve ve Federal Almanya arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaş» must emeklilik haklarının geri ödenmesi ve Federal Almanya'da ödenen emeklilik aidatlarından Türkiye'de yararlanılması konularında çözümlenmemiş bir dizi soruna neden oluyordu. Kasım 


konusuydu. Ancak bu hakkih Kullanılmasının önünde de bürokrasi» nin büyük engelleri duruyor, hele Türkiye'de hazırlanan doktor raporlarının genelinde burada taninmadığı dikkate alınırsa, 


oe” | 


Hükümet emeklilik parasım ne kadar geç ödersem kârdır diyor 


deral Almanya'da ortaya çıkuğında n emeklilik “maaşi bağlanması S02 o 


SENDİKACI GÖZÜYLE 


5 EYLÜL'de ikinci kez yapılacak Federal 
Hükümet, Genel İşverenler Birliği ve Alman Sendikalar Birliği (OGB) ortak masa toplantısı ne emekle-kapital arasında bir ortaklığın varlığı ne de sendikalarla Federal Hükümet arasındaki buzların çözülmeye başladığı biçiminde yorumlanmamal, Tersine: Barometre fırtınayı gösteriyor... 

1974/75'TEN buyana hava bazan parça-Irbulutlu, bazan da sağnak gibi yağmurluydu. 1982/83'ten buyana ise kara bulutlar yoğunlaştıkça yoğunlaştı. 1984 yılının büyük kavgası, barometrenin yükseldiğinin, şimşek çakması ve gök gürlemesi biçimdeki açık kanıtıydı... 

EVET “rüzgar eken fırtına biçer!” 
ALMAN Sendikalar Birliği bundan bir süre önce 14-20 Ekim 1985 tarihlerini “Eylem Haftası” ilan etti. Bu Eylem Haftası' nin patronlara, gerici Federal Hükümete ve tüm gerici güçlere karşı bir “uyarı” olabilmesi; Federal Hükümeti rotasını deölştirmeye, fırtınanın tam içine doğru de-Gil biraz daha “sakin” sulara doğru yönlendirmesine zorlama, kelimenin tam anlamıyla, emekçi halkın elinde, Nasıl mi? 
Yerel ve bölgesel eylemlere ,ığınsal katılarak!. 


Yenilgiyi yalnız savaşanlar paylaşmaz 


KAPITALİST sınıf ve gerici siyasal yönetim emekçi halka ve sendikal örgütlerine, 

giderek tüm demokratik hak ve özgürlüklere saldırı planının üçüncü aşamasını uyguluyor. 

BİRİNCİ aşamayı sosyal yardımların kısıtlanması; ikinci aşamayı koruyucu yasal 

hakların budanması oluşturuyordu. 

Üçüncü aşama ise doğrudan doğruya 

işçi sınıfını ve sendikal örgütlerini, giderek demokratik hak ve özgürlükleri hedefliyor. 

Bir-iki örnekle açıklayalım: 

e Son, yani üçüncü aşamanın başında “İstihdamı-Destekleme Yasası” adi altında çıkanlar ve emekçi halkla 
sanki alay eder gibi 1 Mayıs 1985 
tarihinde yürürlüğe sokulan yasa geliyor. Bu yasa İle işletmelere “süreli” mukavelelerle işçi alma olanağı verilmekte ve böylece işletmelerde emekçi halkın bir bölümü “tam bağımlı ve daha bir korku içersinde çalışan pasif” emekçiler durumuna getirilme amacı 

üdülmektedir; 

è İşyeri Teşkilat Yasasında yapılması planlanmış olan değişikliklerle işçi temsilcilikleri biryandan “içten vurulmaya" çalışılırken, öteyandan da oluş- 


turulması öngörülen “Yönetici Məmurlar Sözcüler Kurulları" ile ve bu kurullara tanınması düşünülen “veto” haklarıyla tamamen etkisiz hale getiriimek’ istenmektedirler; 

è Hele Çalışmayı Teşvik Yasasının 116° inc: maddesi değiştirilerek, grev ve lokavt savaşımlarının dolaylı etkisi altında kalan diğer toplu sözleşme bölgelerindeki emekçilere, İş ve İşçi Bulma Kurumlarınca “kasa çalışma parası ödeme yükümlülüğü” kaldırılarak sendikalar madden çökertilmek, grev yapabilme yeteneklerine darbe indirilerek “toplu sözleşme özerkliği” ortadan kaldırılmak istenmektedir. 

GREV yapabilme yetenek ve gücüne sahip özgür ve bağımsız sendikaların bulunmadığı toplumlarda demokrasiden sözetmek olanak dışıdır. 

FEDERAL Hükümet ve işverenler, yani kapitalist sınıf ve siyasal temsilciliği işçi sınıfı ve sendikal örgütlerine, giderek demokrasiye savaş ilan etmiş bulunuyor 12-20 EKİM “Eylem Haftası” bu açıdan işçi sınıfı için bir “seferberlik” anlamı taşımaktadır!.. Savaştan kaçan, ya da katılma 


sı gerekirken katılmayan, zannetmesin ki 


yenilgide suçsuz olacaktır 


Yılmaz KARAHASAN, 


İsviçre'de göçmen işçilerin sorunları 


yoğun ve karmaşık 


1960'larda başlayan işçi göçü ile, milyonlara varan sayıda Türk işçisi Bati Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geldiler. Sorunlar, dertler, acılar da bu göçle başladı. Her geçen gün katlanarak büyüdü, karmaşıklaştı. 
Batı Avrupa ülkelerinde çalışan göçmen işçilerin her ülkenin özgün koşullarına göre sorunları farklılık gösterse de genelde birbirine ben-Ziyor 

Avrupa'nın hatta dünyanın en uygar Ülkesi diye tanıtılan İsviçre'de ise, göçmen İşçilerin karşılaştıkları sorunlar hiç de uygarca çözülmüyor. 
İsviçre hükümeti yöneticileri sık sık göçmen işçilerin İsviçre'ye'uyum sağlayamadıklarını, ülkeleri için büyük sorun olduğunu belirtiyorlar, Peki bu sorunların çözümüne nasıl yaklaşıyorlar? Zürih kantonundaki iş bulma kurumu, göçmen işçilere ve ilticacılara iş gösterme ve ücret tayinini tümüyle işverene bırakmakta ve buna karşı çıkanların oturma iznini uzatmamakla tehdit etmektedir. Yabancı dil kurslanna gitmek isteyerilerin başvurularını ise, daha çok inşaat ve temizlik işlerinde galıştıkları için lisan öğrenmeye ihtiyaçları olmadıkları gerekçesiyle geri çevirmektedir. 

İsviçre'de çalışan bir işçimizin bildirdiğine göre, Zürih'te bir otelde çalışan Türk işçi kadına geceleri de çalışması gerektiği söylendiğinde, küçük çocuğu olduğu ve kocasının geceleri de çalıştığını öne sürerek reddetmiş. Bu haklı mazeretine genel müdürün çözümü ise, küçük çocuğa uyku ilacı verip, evde kilitleyerek geceleri otelde temizlik ve hizmet işlerini sürdürmesi. İşte Avrupa'nın uygar ülkesi İsviçre. 

60 bine yakın göçmen işçinin çalıştığı İsviçre İle Türkiye arasında 
göçmen işçilerin haklarına ilişkin olarak yapılmış hiç bir resmi anlaşma yoktur, Sorunlarının çözümü, haklarının korunması tümüyle İsviçre hükümetinin v- işverenlerin keyfi uygulamalarına bırakılmıştır. Ancak Türkiye'ye gö: derilen dövizler söz konusu olduğunda Özal parlak sözler etmekte, birdenbire göçmen işçilere sahip çıkmaktadır. Artık İsviçre'deki göçmen işçiler birleşerek haklarına sahip çıkıyor. 
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HABERLER — YORUMLAR 


Türkiye Postası, 23 Ağustos 1985 


Moskova: Antiemperyalist dayanışma barış ve dostluğun başkenti 


Sarkimizi kimse durduramaz 


@ 27 Temmuz-3 Ağustos günleri arasında yapılan 12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne 150'nin üstünde ülkeden 
20 bine yakın delege katıldı. 


e Açılış töreninde katılanları SBKP MK Genel Sekreteri Gorbaçov'un da selamladığı Festival sırasında açıklanan SSCB'nin “nükleer denemeleri tek taraflı durdurma kararı” tüm delegasyonlar tarafından olumlu karşılandı. 


@ Moskova Festivali'ne Türkiye ve Türkiye Kürdistanı genç- 
“lik örgütleri (DHKD, GEB, Genç-Öncü, İGD, SGB) oluşturdukları Hazırlık Komitesiyle katıldılar. Delegasyonda yer alan sanatçıların katılımıyla Moskova'da bir dayanışma gecesi düzenlendi. 


12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali 27 Temmuz- 3 Ağustos günleri arasında Moskova'da yapıldı. 157 ülkeden yüzlerce gençlik örgütünün onbinlerce delegesi, konuklar ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşen bu görkemli festival yalnız 1985 
Gençlik Yılı'nın değil son yılların da en anlamlı tarihsel olaylarından biri olarak anılacak. 

Dünyamızın bugün yaşadığı savaş tehlikesi, açlık ve yoksulluktan kurtulma savaşımı veren halkların üzerinde yoğunlaşan emperyalist saldırganlıklar, sömürüden kurtuluş savaşımı veren halkların üstüne sürülen faşist yönetimler, uzaya tırmandırılmak istenen silahlanma çabaları.. Tüm bu olumsuz bunalımlı ortamda dünya gençliğinin dilek ve özlemlerini simgeleyen 12. Festivali gönül isterdi ki okurlarımıza özel bir ekle tamitabilelim. Ne yazık ki şimdiki olanaklarımız buna izin vermiyor. Yine de festivalle ilgili yayınımızı önümüzdeki sayılarımızda da sürdürerek değişik yönleriyle en geniş bir biçimde bu görkemli gençlik olayını yansıtmayı görev bileceğiz. Festivale katılan arkadaşlarımızın, sanatçı dostlanmızın gösterdikleri ilgiye yardımlara teşekkürü borç biliriz. 

Festivalde ilgili izlenimleri, haber ve röportajları bu sayımız- dan başlayarak yayınlıyoruz. 


İyi ki Moskova var 


sında gördük. Ne kadar çok dos- 


Cüneyt BAŞBUG tumuz varmış”, 


1978 yüzindüki Hana Festiva. | Wee yetmivormns sihi geceleri 


Moskova Seremitevo Hava- hini 


Moskova Gençlik Festivalinde gösterilerin yapıldığı Lenin Stadyumundan bir görüntü. 


Barış, dostluk, festival 


Melike DEMIRAG 


Gençlik Festivalini anlatmak gerçekten güç, görmek, içinde yaşamak gerek. Dünyanın çeşitli kö-Şelerinde bans gösterileri, şenlikleri gördüm, siz de görmüşsünüzdür, Ama 8 milyonluk bir şehrin en geniş meydanından en kenar sokağına kadar; çoluk-çocuk, gençihtiyar, ev sahibi-misafir içiçe, kolkola yaşadığı bir şenliği kolay kolay düşünemezsiniz. Yüzbinden fazla insanın bir stadyumda, ciğerleri paralanırcasına ve -futbol hakemine hakaret değil- barış ve dostluk sloganları haykırmasına alışmamışsınızdır. 

Bir renk, ırk, ulus, dil, ve kültür panayırıydı 12, Gençlik Festivali. 
Bütün bir günün çalışmaları; mitingler, seminerler, komisyon toplantıları, kültür gösterileri, konser- 


ellerinde sazlarıyla. Hay dann. ortadaki dam birden halaya dönüşüyor. Derken bir Amerikah zenci, bir Kanadalı beyaz ellerine birer ritm aleti kapıp sazlara kalıyor” lar. 1500-2000 kişi dansediyor bü müzikle. Hemen oracıkda uydurulan bir müzik, dogu bali karşımı, Hep bir ağızdan söyleniyor dansederek: Bany-dostluk-festiv al... 
Herkes kendi diliyle söylüyor, birbirinin dilinde söylüyor; Baydostlak-festival!... 

Bir yandan da içi eziliyor insanın, Kendi gençlerinizi düşünüyorsunuz. Büyük çoğunluğu daha çocukluğunu bile yaşayamadan tezgahlarda ezilen, çalışmadığı dakikalarını kahve köşelerinde nikotinle, iskambille yokeden... Bir mutsuz azınlığı da diskoteklerde; Bir yandan batı tüketim ürünlerini öte yandan en verimli yıllarımı harcayan gençlerimizi düşünüyorsunuz! 
Moskowa'nın her köşesinde heran yolda, parkta, metroda ellerinden 


er 


sanlar kırk yıl önce 20 milyonlarını het evden en az bir kiyi- alıp götören, bir o kadarını sakat bırakan, evlerini, barklarını ve emek emek yaptıklarını yakıp yıkan savaşı unutmamışlar. Dünyanın her köşesinden kopup gelen, barış için toplanan dost insanlara sevgiyle el salhyorlar. Otobüsümüz tenha bir yoldan geçerken iki ihtiyar el salhyor bize, gece geç saat nehir kenarında dolaşan sevgililer de el salhyor. Yüzlerde en ufak alay, hafife alma yok -bizde genellikle öyle olurdu- sevgi var yalnızca. 
Türkiye adına şenliğe katılan 60 
kişilik grubumuzda -galiba bir o kadar da diğer ülkelerden gelen insanımiz vardı- farklı görüşlerden olmamıza rağmen uyum içindeydik. Herkes kendi ilgi dalındaki çalışmalara var gücüyle katkıda bulanmaya uğraştı. Gene de bu 60 kişi şimdi bir araya gelsek, festivale de daha altı ay Zamanımız ola ve “nat sal bir ekip olmal?” diveşimdi tar- 


Foto: Mehmet Ünal 


Türkiye Postası Gençlik Yarışınası 


Resim dalında katılma koşulları 


Gazetemizin Uluslararası Gençlik Yılı nedeniyle düzenlediği yarışmanın resim dalını da içermesinin amacı resim ve grafikle uğraşan gençlerimize yardımcı olabilmek, onların çalışmalarını eleştirisel bir gözle görmelerini sağlamak ve karşılaştıkları zorluklarda destek olabilmektir. Diğer dallarda da olduğu gibi 15-19 ve 20-25 olmak üzere iki grupta kalılınacaktır, Resim dalı kendi arasında iki bölümde ele alınmaktadır: 

1. Resim (yağlı boya, sulu boya) 

2. Grafik (kara kalem desen, tahta oyma baskı, linol baskı ve metal baskı) 

Yarışmacılar en fazla dört yapıtla katılabilir ve bunların büyük boyu 75 em. i geçmemelidir. (Büyük boy olarak en veya boydan hangisi daha uzunsa o alınır). 
Yarışmaya gönderilecek resimler geri isteniyorsa bu açıkça belirtilmelidir. Yarışmaya gönderilen yapıtların 1986 yılı için sergileme, bir takvimde ya da katalogda basma hakkı gazetemize aittir, bu süre içinde başka hiçbir yerde yayınlanamazlar. Jüri değerlendirmesine giremeyen resimler, eğer isteniyorsa sahibine geri gönderilir. Resimlerin gazetemize geliş ve gidiş masraflarıyla yol boyunca sigorta masrafları gönderenler tarafından karşılanır. Resimler gazete- de kaldığı süre içinde ise sigorta masrafları bize aittir. Sigorta sorunun halledilebilmesi için resimlerin değeri mutlaka bildirilmelidir. Yapıtlarını gönderenler arkasına isim, adres ve resim numarasını yazmalıdırlar, 

Gönderilen yapıtların ambalajı sağlam olmalıdır (rulle yada mukavva ambalaj). Gönderilen yapıtlar aynı ambalajda geri gönderilecektir. 

Jürinin vereceği karar kesindir, herhangi bir şekilde itiraz edilemez. 


Daha ileri adımlar için 


„ larda, metro istasyonlarında ve Serdar CAN Genç-Öncü gösteri alanlarında Sovyet halkının, gençlerin sıcak ilgisi banş, 
12. Dünya Gençlik ve Öğrenci dostluk ve Festival selamları ile Festivaliyle, dünya gençliği emper- © karşılaşmak her günün en güzel yalizmin, nükleer savaşlar veya ve olağan anısıydı. 
Yıldızlar Savaşı politikasını be- Gençlik ogrenci örgüden 12 
Eylül'den sonra ilk kez bu ge- 


-nimsemediğini, antiemperyalist © dayanışma, barış ve dosiluk özle-  nişlikte bir araya gelerek Eg veey- : 


————— 


„Moskoys Setemitevo ,Hayaalanıyla kent arasındaki yolda üç büyük çaprazlanmış kaziktanoluşan bir amt var. Üzerinde taze çiçekleri hiç eksilmeyen anıt nazi saldırganının durdurulduğu noktada, saldırganı yaşamları pahasına durduranların anısına yapılmış. Diirbiinte O bakıldığında Kremlin'in kuleleri görülecek denli yakın Moskova'ya. 

İşte 12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali, savaşı böylesine 
yakından yaşamış bir kentte, 20 
milyon kayıp vermiş bir halkın başkentinde ve Hitler faşizmi ve Japon militarizmi üzerindeki büyük zaferin 40. yıldönümünde toplanıyor. 


2. Dünya Savaşında “dünyanın fethi” planlarının sahiplerine en büyük darbeyi vuran Sovyet halkinin “barış tutkusu” ve “yeni bir savaşı önlemedeki kararlılığı” festivalin ilk gününden sokakları dolduruyor, Hemen ikinci gün, Moskova'nın tüm alanlarında antifaşist savaşın gazileriyle, eski partizanlarla görüşmeleri var delegelerin. Yaşlı bedenlerini zaman zaman çok zorlayarak da olsa sorulan her soruyu yanıtlamaya çalışıyorlar. Yaşadıkları gerçeğin anlatılmadık en ufak bir kırıntısı kalmasın istiyorlar, dünyanın 150° den fazla ülkesinden gelen delegeler, savaşı yaşamamış bir kuşağın temsilcilerine, 

Oysa “neden barış” sorusunu oldukça kolay yanıtlıyorlar, belleklerine hiç bir gereksinim duymadan. 
Çünkü bang, her zaman taze bir istek Sovyet insanında., İster 80° lik partizan, ister ilkokul öğrencisi olsun... 

Festival hazırlık çalışmaları sırasında elde edilen geliri Nikaragua temsilcilerine vermeye götürüyoruz. Öyle fazla bir şey tutmuyor, emperyalist müdahaleye karşı ancak tabanca almaya yeteceğini düşünüyoruz vereceğimiz paranın. 

Oysa, Nikaragua delegasyonu sekreteri için o an hiç bir önemi yok paranın, O Nikaragua'ya binlerce kilometre uzaktaki bir ülkeden iletilen dayanışma sözcükleri- ne seviniyor, 

“Düşmanımızı tamyoruz™ diyor, “hem de çok iyi”. “Ülkemizden, halkımızdan neler istedikleri- nin en İnce ayrınlılarına kadar bilincindeyiz. Ama bu denli çok dostumuz olduğumu bilmiyorduk, onu da Moskova'da festival sira- 


ur varmi} -+ 

1978 yazindaki Havana Festivauni hatırlıyorum Emperyatizmeve uşağı diktatörlüğe karşı döğüşmekte olan Nikaragua halkı ve gençliğiyle dayanışma için yapılan toplantılan, Bizler, ilerici dünya, özgur Nikaragua’nin dostları o günler de de ayaktaydı ve Nikaragua ile beraberdi... Festivaller bir anlamda yakın tarihin bir dökümü oluyor, 


Bu döküm her zaman dünya ilerici güçlerinden yana olmayabiliyor. Emperyalizm saldırı politikasını, gerginlik politikasını sürdürürken “yaşamsal çıkar alanları” ilan ettiği bölgelere kene gibi yapışmak- ta. Bölgemiz bu alanlardan önemli bir tanesinin içinde, 

78'de Havana'da birlikte konuşmacı olarak katılmıştık Kibris Halki ve Gençliğiyle Dayarışma Mitingine Kıbns Demokratik Gengliğ-EDON Genel Sekreteri Demetris ile. 1985'de, 12. Festival'de de birlikte seslendik festival programında yer alan aynı mitinge. 

Toplantı sonunda “bak” dedim “Demetris! Bir dahaki festivalde biz Kıbrıs için hâlâ aynı şeyleri istiyor olmak istemiyoruz. Artık bitirelim bu işi,” 

“Endaksi be yoldaş” diye yanıtliyor Demetris. “Daha sıkı verelim elele bitirelim bu işi... Bizimkini de, Sizinkini de... 13. Festival'de daha güzel şeyler ister, belki de festivali sizin oralarda, bizim oralarda yapanz.” 


Sadece Demetris ile ben değiliz karşılıklı söz veren. Onbinlerce genç insan birbirlerine benzer sözler veriyor Moskova'da, Bir yerlerde ABD emperyalizmini yenilgiye uğratmak için, bir yerlerde barışın güçlendirilmesi için. Kanat açıyor Moskova bu genç insanlara ve verilen sözlere. 

Nazi saldırganının durdurulduku yerde çakılan anıtın yarından geçerken hep “İyi ki Moskova vur- 
‘di diye düşünüyor ınsan. Ancak o durdurabildi saldırganı, 20 milyon can, binlerce kent, kasaba, kolhoz,, sovhoz vererek 

Festival günleri boyunca, nazi saldırganının elinden çekerek aldib dünyayı nükleer bir yıkımdan korumak için gösterdiği çabaya tanık olduktan, emperyalist güçlere karşı savaşan halklara olan des- 


tekini gördü ara “İyi ki Moskova vai şünüyor insan. 


“İyi ki Moskova var.” 


ee Erek sr eğ e km a daha altı ay Zamamımız olsu Ve na- an o perver 3 7 bu geoi ee * parkta, mi gilerin; sl bir ekip olmalı?” diye şimdi tar- şi araya iç ve ey~ den coşup eğlenen gençlerin — düşmeyen gençlere imre- pk, inanıyorum ki humbayka gerçekleştirmek kararh lem birliği olaşturdular. Ülkemizları da görülecek birşeydi. Bizim nerek bakıyorsunuz. şeyler önerirdik. Örneğin, çak iyi bir tavır ve mücadele içinde oldu- de faşist iktidara ve ABD emperyakaldığımız 3 bin kişilik dev Kosmos Festival boyunca bir sevgi deni- bir folklör ekibi götürebilmek için ğunu dosta düşmana görkemli ve — lizmine karşı büyük önem taşıyan otelinde USA,DDR.Japonya,Ber- zinde yüzdük Moskova'nın her kö- kendi yerimi seve seve verirdim. somut biçimde göstermiş oldu. bir adım olması nedeniyle, Festilin, Kanada, Yugoslavya ve daha © şesinde, İnsanların gözlerinden ta- Budüşüncemde yalnız olmadığıma Bu yüce amacı paylaşan sanatçı- val, özel bir anlam ve değer kazanbaşkaları biraradaydık. Alman şan sıcak dostluk; Türkiye'ye bir da eminim. Dilerim ki edindiği- lar, Türk ve Kürt gençlik öğrenci mıştır. Delegasyonumuz Türk ve gençlerinin gönüllü orkestrast nc- o yabancı devlet adamı geldiğinde miz deneyimleri bundan sonraki örgütleri, temsilcileri olarak, Fes- Kürt gençliğinin göncelsorunlarını 


fes almak için susunca Yugostaviar başlıyordu. Onlar susunca bir ba~ kıyorsunuz bizden iki kişi fırlamış 


yolun iki kenarına zoraki itilen okul çocuklarının bayrak sallaması gibi yapmacık birşey değildi. İn- 


benzeri çalışmalara gideceklere aktarabilelim, Gönlümün bir yanı ‘Daha etkili olamaz mıydık? diyor, 


Çeşitli irk, din, dil ve kültürden gençleri biraraya getiren 1985 Moskova Gençlik Festivalinden bir görüntü. 


Bir de çınar olsun başucunda 


Mahmut SABAH 


Hepimiz erken kalkık. Tercümaniann dışında, um 59 kişiyiz 
59 Kürt ve Türk bir heyecan içindeyiz. Kimse pek konuşmuyor. Birimizin elinde bir kucak kırmızı ka» ranfil, Otobüs gidiyor. Kimimiz dahp gitmişiz uzaklara. Kimimiz bir türkü mırıldarıyoruz. Anadolu’ dan kopup gelen bir bozlak belki, Otobüs gidiyor, Duvarları kahverengiye boyanmış, uzayıp giden bir duvann önünde duruyoruz sonunda. Kapıda görevliler, nöbetçi askerler var. Kapılar açılıyor, baş» lanmız önümüzde giriyoruz içeriye bir mezarlığa; büyük ozanımız Nazim Hikmet'in yattığı mezarlıktayız şimdi, 

Bütün mezarlardan ayn Ana» dolu kayalannı benzeyen bir mezann önünde duruyoruz. Nazim yatıyor burada, Birimiz konu» uyoruz 


“Dünyalar vermiş bize Nazım, yeni bir dünyaya onun şiirleri He bakmışız, onun şiirleri sayesinde tutabilm mizin elinden, onun şiirleri ile girmişiz kavgaları onun şiirleri suyesinde dayumyo~ ruz zindanları. O ise bizden bir tek yey istemiş, Anadolu'da bir yumaçta olsun istem arı, birde çınar olsun bayucunda, 

Ultanıyoruz ve bu yüzden mi nedir, şöyle mahçup resimler pektiriyoruz başucunda, Bir arada 

Bir arkadaş gutumseyın dıyor fotoğraf çekerken, Gülümseyemiyoruz. Mezarlıkta ünlüler yalıyor. 
Mezarların arasındaki çiçekleri sülayan yaşlı bir nineye Çehov'un mezanni soruyoruz. Gülümseyerek doğruluyor. Eliyle gösteriyor bir yeri, Ardında da “Puşkin, Puşkin” diyor bana. İkisini de benden iyi mi tenor ne? 

¢ Puşkin'in mezarları epey , Mezarlık bizim için özel olarak açıldığından dönmek 


Nazım'ın Moskova’ 


i mezan 


zorundayız. Birer kırmızı karanfil koyuyoruz mezarlanna, Aynlıyoruz Nazım'dan dönüp dönüp arkamiza o yüce Anadolu Kayasina bakıyoruz. Sanki Nazım el ediyor “Gitmeyin güzel çocuklarım, gitmeyin hele biraz daha durun yammda” diyor sanki 


tivale katılmak ülkemiz gençlerinin sesini, tavrını Moskova'da dünya gençliğininki ile birtestirmek ve yükseltebilmek bunu yaşayabilmek elbette büyük bir olay. 
Bunun yanı sıra festivale ev sahipliği yapan Leninci Komsomol'un bu görevi en mükemmel bir biçimde yerine getirdiğini, delegasyonların verimli ve düzenli çalışmaları için, otellerden tartışma salonlarına kadar her türlü olanağı sağlamaya, İstemleri yerine getirmeye çalıştığını hayranlıkla izledik. Aynca Moskova sokaklarında park- 


ve mücadelesini gerek tartışma merkezlerinde gerek delegasyon karşılaşmalarında gerekse örgütler, kişiler olarak tek tek görüşmelerde en geniş kesimlere duyurma ve diğer ülke gençlerinin sorunları ve mücadele deneylerinden yararlanma olanakları buldular. Festival çalışmaları sırasında ve festival İçersinde örgütlerimizin ortak mücadele konusunda önemli deneyler edindiklerini belirtebiliriz. Bu güzel deneyin sonuçları İnanıyorum ki, daha İleri adımlar için, bizlere yol gösterecek, güç verecektir. 


Mir, durujba, festival 


Azad/DHKD 


“12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali”, Möskova'da 27 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında, “Anti-emperyalist Dayanışma, Bang ve Dostluk” sian altında topland, Genglik Festivali, fasizmin yenilişi, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombasının atılışının 40. 
yıldönümü ve Helsinki Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Bildirgesi'nin 10. yıldönümüne denk düştü. 

Delegasyonumuzu, KOMSO-MOL'dan görevliler ve aralarında bir de Kürt tercümanın bulunduğu, tercümanlarımız karşıladılar. 
Artık dünyanın dört bir bucağın- dan, 20.000 delege akın akın Moskova'ya gelmeye başlamıştı. 

Festival 27 Temmuz'da resmen başladı. DHKD, Kürt ulusal renklerinden oluşan ve *Anti-emperya» list Dayanışma, Hang ve Dostluk İçin DHKD-Türkiye Kürdistanı” sloganının yer aldığı flamayla Festival yürüyüşüne; GEB, Genç-Öncü, IGD ve SGB ise Festival Bayrağıyla resmi geçit törenine katıldılar, 

15 Tematik merkez, 50'nin üzefinde dayanışma miting ve yürüşü viizlerce kültürel etkinlik ve tartışma vb. oluşan oldukça yüklü bir Festival programının tümünde 
59 kişilik bir delegasyonla yer almak oldukça güçtü. Bu nedenle 


Delegasyon Komitemizin kararlasurdigt eylem ve etkinliklere katundi. Birçok delegasyon görüşmesi yapıldı. Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'ndaki durum, faşist cuntanın halklanmıza ve gençliğimize saldırısı işlendi. Aynca “Anti-emperyalist Dayanışma, Bany ve Dostluk için, Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı Gençliği” konulu, 300 
civarında kitlenin kauldigi, kükürel yönü ağırlıkta bir gece düzenlendi. Örgütler ortak çalışmaları ek olarak, aynca birçok çalışma ve görüşme gerçekleştirdiler. 

3 Ağustos'ta sona eren Festival, 
dünya gençliğinin barışı koruma ve emperyalizmin saldırgan politikasına karşı (o mücadelelerinde önemli bir dönemi başlattı, Çünkü emperyalizmin tüm karşı ve yanlış propagandalanna karşın, değişik politik görüşten ve dini inançtan 
20 bin delege, barışın korunması 
yönünde, Sovyetler Birliği'nin, Sovyet halkı ve gençliğinin içten, samimi ve kararlı çabalarına bizzat tanık oldular. "MIR, DRUJBA, FESTIVAL” genç bang savaşçılar» nin belleklerine kazındı. Türkiye ve Türkiye Kürdistanı genclik örgütleri olarak, bundan sonra da barış mücadelesinde, halklarımızın faşizme, emperyalizme ve şövenizme karşı mücadelelerinde bizi bekleyen görevlerin sorumlulu-Buyla hareket etmeli, karşılıklı iş ve eylem birliğini gelişi ve yönünde çaba içinde olmalış 


Türkiye Postasi, 23 Ağustos 1985 


HABERLER—YORUMLAR 


Yaklaşan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde tüm insanlık haykırıyor 


Bir daha savaş olmasın! 


Yıl 1 Eylül 1941. Nazi Almanyası panzerleri- nin Polonya topraklarına girdiği günden bu güne tam 44 yıl geçti. Savaştan insanlığa geri kalan ise 
sadece kan, ısdırap, gözyaşı, 54 milyon ölü, 32 
milyon yaralı ve yaratılan değerlerin kaybı oldu. 
O gündür bu gündür 1 Eylül'lerdünyada bir daha “o acılar çekilmesin, savaşlar olmasın” diye, barıştan yana tüm güçlerce anılır. 


Savaş sonrasında, dünyamızda bu kez de so- 


Luk savaş rüzgarlarının esmeye başladığı yıllarda dünya barış güçleri insanlığın benzer acıları bir daha yaşamaması ve barışın kalıcı kılınması için harekete geçtiler. 1950 yılında barış güçlerinin sesi savaşın başladığı topraklardan yine 1 
Eylül'de yükseldi. İlk defa Varşova'da toplanan barış güçleri “Savaşı besleyen emperyalizme, faşizme hayır”, “Savaşa hayır” belgileriyle | Eylül'ü Dünya Barış Günü ilan ettiler. Aynı tarihte Stockholm'de imzaya açılan Barış çağrı- 


sını kısa süre içinde 500 milyon kişi imzaladı. 


1 Eylül Dünya Barış Günü, bugün bütün ülkelerde barıştan yana tüm insanlar tarafından coşkuyla kutlanmaktadır. İkinci Dünya savaşının insanlığın belleğinde son dünya savaşı olarak kalması için mücadele, dünyamızın hızla silahlandırıldığı ve yeni bir atom savaşıyla karşı karşıya bulunduğu bugünlerde çok daha önem kazanmaktadır. 


Fee 


Amerika da denemeleri durdursun” 


Hiroşima'ya atom bombasının atılışının 40. yi~ 

lında Sovyetler Birliği, 6 Ağustos'tan itibaren 

atom bombası denemelerini tek taraflı durduğunu açıkladı ve ABD'ye atom denemelerini durdurmaya çağırdı. Beyaz Saray sözcüsünün açıklamasıyla, ABD önce, nükleer denemeleri durdurmayacağını bildirdi. 


Beş gün sonra Reagan yaptığı basın toplantısında Sovyetler Birliği'nin daha fazla nükleer deneme yaptığını belirterek Amerika'nın Sovyetler'in üstünlüğünü önlemek için yürütlüğü deneme programını tamamlamak zorunda olduğunu söyledi. Bu program tamamlanınca Amerika'nın da denemeleri durdurabileceğini ekledi. Reagan bir soru üzerine, ABD'nin yürüttüğü deneme programının ne zaman sona ereceğini bilmediğini 6 ) söyledi. 

Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Aradan bir hafta geçmeden Reagan'ın bu dediğinin de doğru olmadığı anlaşıldı. Beyaz Saray sözcüsü, Sovyetlerin atom denemeleri açısından Amerika'dan ilerde olmadığını açıklamak zorunda kaldı. Ardından ABD Nevada'da bir atom bombası patlattı. Japon hükümeti Amerika'nın Sovyetlerin çağrısına rağmen denemeleri sürdürmesini sert bir dille protesto etti. 

Türkiye Postası temsilcileri aracılığıyla Batı Avrupa çapında bir nabız yoklaması yaptı. Ayrıca Türkiye Postası İsveç temsilcisi Osman İkiz de SIPRI'de görevli nükleer araştırmacı Bhupendra Jasani ile konuya ilişkin bir görüşme yaptı. Sonuçlar aşağıda veriyoruz. 


s 
Den Haag’dan metal işçisi 36 ya- SIPRI’de (Stockholm Uluslaraşındaki M.K. “Amerika Japonya" rasy Bariş Araştırmaları Enstitüsü) 


ya ne yapı? Bütün insanlarım, — arıştırmaçalışmaları yapan, nükle-. 


dağlardaki otlarını bile yok etli. er silahlar ve yıldızlar savaşı ko-Eğer Sovyetler Birliği nükleer de-  nulannda önde gelen isimlerden nemeleri 1 Amerika ne Bhupendra Jasani ile Türur b 


ahlar konusunda bir nabız yoklaması yaptı 


Atom bombası, silahlanma üzerine sokakta bir gün 


Türkiye Postası'nı l. sayisından itibaren izleyen bir okurumuz, bir tam gününü “Hiroşima'ya atılan atom bombasının 40. yılında atom bombası hakkınde ne düşünüyorsunuz?” “Sovyetler Birliği atom denemelerini durdurdu. Ne dersiniz?” sorularını sokaktaki 
insanlara sormaya ayırıyor. 7 
si kadın bir çok kişiyle çeşitli biçimlerde söyleşiler yapıyor. 
“Atom bombası, silahlanma üzerine sokakta bir gün” başlıgıyla bize gönderilen günlükte sokaktaki insanın ilginç görüşleri, duygular, tepkileri dile geliyor. Okurumuz şöyle aktanyor: 

lik sorumu yolda rasladığım eski bir tanıdığa sordum. 

~ Sovyetler Birliği atom denemelerini durdurdu. Ne diyorsun? 

— İnşallah iyi olur! 

— Yani nasıl olur? 

— Selamlamak lazım. 

Daha başlangıçta bu eski tanıdığın pek ciddi olmayan tutumu canımı sıkmâdı değil, Biraz üzüldüm. Günlük konuşma dilinde bana göre yanions verdim geçtim. 


yarattığı, atom bombasının ölüm demek olduğu yamtları geldi. Fakat orta yaşlı bir inşaat işçisi, “Ben ba silahlardan pek anlamam” deyiverdi. 
Oysasohbetkoyulaşmıştı, Ben de üsteledim: “Bu bildiğimiz parmakla sıkılan silah değil Esrar, eroin kullanan Amerikalı askerin bir düğmeye basarak dünyada yaşayan insan birakmadığı silah. Hani gazeteler yazmıştı teknik hatadan insanlar öldü diye. Okumuş muydunuz? 

— Ha evet okumuştum. 

— İşte biz o silahlardan söz ediyoruz. 

— O zaman ben, insanların hayatına zarar verecek, ölümü- ne sebeb olacak her şeye karşıyım. 

Bana göre, orta yaşlı inşaat işçisi saklı kalmış endişesini, tepkisini böyle açığa vurma firsatı bulmuştu. 

Daha sonra Türk Danış'a uğramayı düşündüm. Vardım. 
18-19 yaşlarında görüşmeden yeni çıkmış bir gence rasladım. 
Meğer babası henüz kesin dönüş yapmış. Kendisi de yeni işçi clam ar lela a 


— Bu gazeteyi alabilir miyim? 
Nerede bulabilirim? 

Ben de artık tadını çıkarma- ya başladım. Üzerinde 2 Mark 
50 Pfenig yazıyor. İstersen senin olabilir.” dedim. O da başından beri sürdürdüğü ciddiyetiyle tadını çıkartarak, cüzdani açtı. 2,50 DM ödedi ve Türkiye Postası'nı aldı 

Bundan sonra ünlü König Strasse boyunca önüme gelenle konuşmaya başladım. Bir baba oğula yaklaştım. 53-54 yaşlarında. Çocuk 7-8. 

- Merhaba dayı. 

— Merhaba. 

Sire bir sorum var. Biraz ayaküstü oluyor şu kanapeye oturalım mı? 

— Yok ayakla konuşalım. 
Ama bana kimliğini göster. 

— Beni yanlış anlama. Para falan istemiyorum. Bağış toplamiyorum. Atom bombası hakkında düşünceni soruyorum, 

hi güzel de sen hangi taraftansın? 

= İşçiden yanayım. 

— Tamam işçiden yanasın ama, herkes işçiden yanayım diyor. Turgut Gard işçiden * 


Hiroşima'nın 40. yılındatepkiler ve kutlamalar 


“Birgün gelecek dünya dillerinde barışın karşılığı “HİROŞİMA olacak” 


Hiroşima'ya giden ilk Türk yazarı olan Oktay Akbal böyle söylüyaer. 
Evet ülkemizde ve tüm dünyada Hiroşima'ya ilk atom bombasmin atlışının 40. yılında bir kez daha barış isteyenler Seslerini yükseltiler. 
Dünyanın dört bir yanında düzenlenen gösteriler, konferanslar, basın toplantıları ve çok çeşitli eylemlerle savaş ve nükleer çilginlik tanetlerdi. 

0 


AYDIN G.GÜRKAN CELAL ÜL 
HP Genel Başkanı SODEP i “Hiroşima'da sadece insanlar de- İkinci Başkanı 

il, politikanın ebedi ülküsü bas « pod sen de bombalanmıştır. * 3 e bilim . — cak her ikisi de ebedi ölüme mah- dets g dah bir kum edilememişlerdir, canlıdırlar milyon Hire — $a) 


ve güçlenerek yaşamaktadırlar.” X AHMET TEKDAL 
RP Genel Başkam 


“İnsanlık için ideal olan, milyonlarca insan açlıktan ölürken aslında süper güç diyemeyeceğimiz güçle- 


uslararası, Barış 

“Enstitüsü'nün verdiği sayılara d yanılarak Unsere Zeit gazetesinde 
(10 Ağustos 1985) çıkan tabloya 
bakıyoruz. Bu sayılara göre, 1945 
yılından bu yana ABD 745, SSCB 554, Fransa 126, İngiltere 38, Çin 29, Hindistan 1 nükleer deneme yapmış. Oysa dünya kamuoyunda hâlâ hangi ülkenin silahlanmada ilerde geride olduğu tartışılıyor. 
Reagan bu konuda bilinen demagojilerini sürdürüyor. Yıldızlar savaşı projelerini hizlandırıyor. 


Köln'den mühendis Metin K. 
“Amerika ve silah tekellerinin oğlu Reagan ve çevresi, kendi çocukları, torunları ölmeyecekmiş gibi, şimdi de yeryüzünde yer bulunamayan silahları yıldızlara taşımaya uğraşiyorlar.” diyerek silahlanmaya, yıldızlar savaşına insanlığın tepkisini dile getiriyor. 

Yurtdışında yaşayan Türkiyeliler özellikle ülkemize nükleer silahlann yerleştirilmesine karşı çok duyarlılar, Fribourg da bir okurumuz, “Hiroşima'ya atılan atom bombasından utanç duyuyorum. 
Hiroşima değil de ülkemizin herhangi bir köşesine de olabilirdi. 
Atom bombası değil ülkemizin, hiçbir ülkenin güvenliğini sağlayamaz.” diyor. 

Kassel'den 44 yaşındaki bir okurumuz ise, “Türkiye'de atom silahlarının opaan iyi görmüyorum. emizin güvenliğini azaltır, ancak ABD'nin güvenliğini artırır” diyerek kaygılarını dile getiriyor, 


“durdu! 


ve olumlu bir adım olarak değerlendiriyor. Cenevre toplantılarının 


Foto: Osman IKIZ 


BHUPENDRA JASANI SIPRI'de nükleer silahlar ve Yıldı vay konularında en önde gelen araşlırmacılardan, 

ana amacının nükleer silahlanma- nın durdurulması olduğunu hatırlatarak. Jasani teknolojik gelişmeterin olağanüstü sıçramalar kaydettiği günümüzde laboratuvarlardan tüm bilgilerin elde edildiğini, ancak bu kararın doğuracağı politik sonuçlar açısından çok önemli olduğunu da vurguluyor. 

Den Haag'dan kablo işçisi M. K. 
nükleer silahlar yerine insanların neler istediklerini şöyle sıralıyor: “Ben çoluğumu çocuğumu, akrabalarımı seven bir insanım. Düşmanımın bile atom denen bombayla ölmesini istemem. Onun 95 
ülkemizden atomlar kaldırılsın. İşyerleri açılsın, hastaneler okullar yapılsın.” 


John Joseph Pershing 13.9. 
1860 yılında Amerika'da Monunn da doğmuştur. 1886 yilin- da Arizona'da yerlilere karşı soy kırım savaşlarına katılmış, kiyicılığı, acımasızlığı nedeniyle kendisine “Black Jack” (Kara Jack) adı verilmiştir. Pershing özellikle, “yalnız ölü bir kızılderili, iyi bir kazılderilidir” slogam ile Batı Prearie yerlilerine karşı sürdürdüğü toptan öldürme girişimleri sonucu bu kara Ünü ile tarihe kazınmıştır. 


Daha sonraki yıllarda da o zamanlar İspanyol sömürgesi 


Pershing'in isim babası! 


olan Küba'ya gitmiş ve Karayip adalarının Amerikalılaştırılma- si için savaşmıslır. 

1914 yılında Meksika'da 
Pancho Villa yönetimindeki ba-Bımsızlık hareketlerini bastırmak ve Meksika'nın petrolleri- ne el koymak için giden ordu- nun komutanlığını da yine, Pershing üstlenmiştir. Bu insan kasabi 1921-1924 yılları arasında Amerika Genel Kurmay Başkanlığı görevi yapmıştır. Bugün Black Jack Pershing, insanlığı tehdit eden atom başlıklı füzeyle emperyalistler tarafından yaşatılmaktadır. 


Türkiyelilerin sıkca devam ettiği, bir tarafta video seyredipbir tarafla yemek yediği büyük bir kahveye uğradım. Kapının hemen yanında yemeklerini yeni bitirmiş ayran içmekte olan iki gence yaklaştım. 24-25 yaşlarındaki sanşın delikanlı sorumu şöyle cevapladı: 

— Cok iyi bir şey. Sovyetler Birliği'nin aldığı bu kararı desteklemek lazım. Fakat diğer taraftaki namussuzlar daadım atmah. O zaman oldukça iyi örnek bir durum ortaya çıkar. 

Diğer masalardan da ilgilenenler oldu. Sohbeti böyle sürdürdük. Bu arada aklıma büyük bir uçak şirketi geldi. Bu yörenin Türkiyelileri çokca uğrar, memlekete bu şirketten bilet alır. Kahveden ayrıldıktan sonra uçak şirketine uğradım. 
Masada oturan 50-55 yaşlarındaki sorumluya sorumu yönelttim. Beni pek şaşırtmayan cevabı şöyleydi: 

— Arkadaş burada politika yapma! 

Fakat bu tepkiye başka bir tepki anında karşılık verdi. Bilet almaya gelmiş sıra bekleyen beş kişiden en genç olanı konuyla kendiliğinden ilgilendi: 

— Arkadaş politika yapmıyor. 
Arkadaş hepimizin sorununu gayet güzel anlatıyor. Hepimizi ilgilendiren yaşadığımız hayaun sorusunu soruyor. Bundan daha yakıcı bir sorun olabilir mi? 

Bunun üzerine hava yumuşadı. Diğer müşteriler de görüşlerini söylemeye başladı. 
Silahlanmanin açlık, işsizlik 


“çi olmuş: Soruma, © heyecanlı “genç sesiyle verdiği cevap şöyle oldu: 

. — Ağbey, bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Elbette biz Sovyetlerin bu kararını destekliyoruz. Burada çoluk çocuk, kadın insanlar hep bunun için yürü- yer. Gerçi ben bu yürüyüşlere pek katılmadım. Ama çok ilgimi 


Bende heyecanlandım. Oldukça da keyiflendim. Türk Danış'da çalışan 24-25 yaşlarındaki bayan memura yaklaştım. O da şu cevabı verdi: 

— Sovyetler Birliği'nin aşıklamasını gazetelerde okuyunca çok duygulandım. Yürekten destekliyorum. 

Durur muyum! Biraz ilerde, Türk Danış'da yeni işe başladığını öğrendiğim erkek memura yanaştım bu defa, Ancak endişeli bircevap beni de endişelendirdi. “Ben bu işe yeni girdim” dedi, çünkü genç memur. 
Ama ben sürdürdüm; 

-Sorduğum soruda endişelenecek ne var ki? 

Bunun üzerine, “beni yanlış anladın” diye söze başlayan yeni memur, “Ben bir demokrat olarak Sovyetler Birliği'nin almiş olduğu bu karara sonsuz saygım var, Fakat ben bu konuyu çeşitli yayınlardan okumak istiyorum. Araştırmak istiyorum.” şeklinde devam etti ve bir soru sordu. 

— Bu konunun yazıldığı bir gazete biliyor musun? 

Şimdi siz olun da heyecanlanmayın. Çünkü torbamda bir tane Türkiye Postası var. 
Hemen çıkardım önüne koydum. O yine sordu: 


şimdi boştayım. İşsizim. İş buldukça çalışıyorum. Demeklere çok gittim geldim. Sözü uzatmadan sana sunu söyleyeyim: Ben silahlanmaya karşıyım. 
Sovyetlerin bu kararını destekliyorum. İşte bu kadar. 

Ünlü caddede yürümeye devam ediyorum. Bu kez başı örtülü, alış veriş yorgunluğunu 


gidermek için yolun kenarına. 


oturmuş bir hanıma yaklaş- 


tum. Sonradan gelini olduğu- , 


nu öğrendiğim hamile bir kadın ve iki çocuk var yanında, Yorgunluk, pahalılık üzerine kısa söyleştikten sonra sorumu soruyorum. Cevap hemen gelinden geliyor: 

— İnsanların ölümünü, savaşları televizyonda görüyorum. Tüylerim ürperiyor. Hemen kapattinyorum beyime. 
Görmek istemiyorum. Eğer bu alınan karar insanların ölümü- ne, aç kalmasına son verecekse candan, yürekten desteklerim. 

Bu cevap hemen oracıkda, yanı başımızda duran iki genç kızı çok ilgilendiriyor. Soru onlara da sorulmuş gibi konuşmaya katılıyorlar: 

— Biz de bu görüşteyiz. Yürekten destekliyoruz. 

Cadde boyunca daha birçok kişiyle konuştum. Önce ilgilenmeyenler konuyu biraz açınca görüşlerini söylemekten çekinmediler. Hemen hemen tümünün birleştiği cevap şuydu: 

İnsanlığa zarar veren her şeye karşıyım. 


“Silahlanmak için sarfedilen paralar geri kalmış ülkelerin kalkınması için kullanılabilirse insanlar cennete dünya üzerinde kavuşabilirler.” 


DÜNYADAN 


© Dünyanın 23 büyük kent belediye başkanları 6 Ağustos'ta Hiroşima Barış Parkında yapılan anma toplantısında biraraya geldiler. 
Hiroşima'da o radyasyondan kurtulan, ancak bugün yaşamlarını sakat ve hastalıklı olarak sürdüren radyasyon kurbanları için bir uluslararası konferans düzenlendi. 


© Washington'da 50 bin kişiyi aşkın barışseverin katıldığı gösteride, banşseverler Pentagon, Kongre binası Lincoln anıtının çevresini kuşatan 24 km uzunluğunda bir barış halkası oluşturdular. 


@ 12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivalinde de bir anma toplanust yapıldı. Aynca Moskova'da yapılan ve Japonya'dan radyasyon kurbanlarının konuşmacı olarak katıldıkları mitingde tüm dünyadan gençlerin barış istemi dile getirildi. Festival sırasında Japonların başlattıkları imza kampanyası için 
50 binin üzerinde imza toplandı. 

@ Roma'da yapılan barış yürüyüşüne ise, içlerinde parlamenter- 


@ Oslo daki Hiroşima'nın 40. yıu nedeniyle düzenlenen barış gösterisine ise, Kuzey Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen binlerce insan katıldı, Bu gösteriyi İzlanda 


Sayfa 8 


EKONOMİ 


Evren-Özal rejimi dayatılan kölelik. politikalarını uygulamada kararlı 


Latin Amerika ülkeleri IMF ye baskaldirdi 


Dış borçta dört yöntem se 
Türkiye “cici” borçlu 


1. Özal modeli 


Gerici ve faşist diktatörlüklerin yıkıldığı Latin Amerika ülkeleri, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ve basta ABD olmak üzere, emperyalist devletlerin ve kuruluşların dayatmalarına ve çok ağır olan dış borç ödemelerine karşı, başkıldırmaya başladılar. Geçtiğimiz günlerde, Küba'nın başkenti Havana’ da, çok büyük dış borç yükü altında olan ve derin bir ekonomik bunaum içinde bulunan Latin Amerika ülkelerinin katıldığı konferansla, bu ülkelerin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, IMF'nin dayattığı ekonomi politikalarını kabul etmemek gerektiği, dış borçların ertelenmesi ve uzun yıllara yayılması, faiz oranlarının düşürülmesi, yıllık dış borç yükünün dışsatımın. 
yüzde 10'unu geçmemesi ve bu konularda, IMF'nin aradan çikartılması gibi ortak noktalarda görüş birliğine vardılar. Bunun yanısıra, Latin Amerika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, IMF'nin dayatmalarına boyun eğmeyeceklerini ve bugünkü dış borç yükünü taşıyamayacaklarını belirterek, bu doğrultuda önlemler almaya başladılar. 

Latin Amerika'nın borçlu ülkeleri, IMF'nin ve emperyalizmin dayatmalarına karşı çıkarken; Türkiye, başta IMF olmak üzere, emperyalist devlet ve kuruluşların dayattığı kölelik politikalarını uygulamada ve ulusal ekonominin olanaklarının büyük bir bölümünü, dış borç anapara ve faiz ödemelerine yönelten ekonomi politikaları- nın kararlı uygulayıcısı olan ülkelerin başında geliyor. 


Dağ gibi büyüyen borçlar 


Yıllık yüzde 20 gibi çok yüksek faiz oranıyla, gelişmiş kapitalist dünyadan alman dış borçlar, geri 


kalmış ülkelerin borçlarının Son yıllarda hızla tırmanmasına neden oldu ve başta Latin Amerika olmak üzere, pekçok geri kalmış ülke süresi gelen dış borçlarını ödeyemez bir konuma düştü. Bilindiği gibi, 1970 yılında 74 milyar dolar olan üçüncü dünya Ülkelerinin dış borglan, 1975 yılında 180 milyar dolara; 1983 yılında 700 milyar dolara; 1984 yılında 895 milyar dolara ve 1985 yılında da, 970 milyar dolara yükseldi ve böylece, geri kalmış ülkelerin dış borçları 15 
yılda 13 Kattan fazla artmiş oldu. 
Geri kalmış ülkelerin 970 milyar dolarlık bu dış borç yükünün, 
360 milyar dolarlık bölümü Latin 
Amerika ülkelerine ait bulunuyor. 


Yeni Peru hükümeti, IMF ile ilişkileri kesti ve bütün dış borç ödemelerini durdurdu. 

Brezilya Devlet Başkanı, IMF'nin öngördüğü politikalan kabul etmeyeceklerini açıklayarak, üzerimize fazla gelirse hiçbir ödemede bulunamayız dedi. 1970 yılında, 74 milyar dolar olan geri kalmış ülkelerin dış borçları, yüksek faiz oranları sonucu, 
1985 yılında 970 milyar 
dolara tırmandı. 


Geri kalmış ülkelerin dış borçları 


(milyar dolar) 


1970 


1975 


Latin Amerika ülkelerinin dış borçlarını ödeyemez konuma düşmesi, ABD ve IMF'nin bu ülkelere yaptıkları baskıları yoğunlaştırmalan üzerine, 1 ile 4 Ağustos 1985 
tarihleri arasında Küba Devlet Başkanı Fidel Kastro'nun çağrısı üzerine başkent Havana'da yapılan “dış borçlar” konulu konferansa, borçlu Latin Amerika ülkelerinden aralarında hükümet yetkilileri, politikacı, bilim adamı ve uzmanlar ile din adamlarının da bulunduğu 1.200 delege katıldı. 

Gerek bu toplantıya katılan ve gerekse bu toplantı dolayısıyla görüşlerini açıklayan, Latin Amerika’ nun borçlu ülkelerinin devlet ve hü- 


1983 


970 
895 


1984 


kümet yetkilileri, IMF'nin aradan çıkartılması, dış borçların ertelenmesi ve uzun yıllara yayılması, faiz oranlarının düşürülmesi, ödemelerin beş yıl durdurulması gibi ortak noktalarda görüş birliği içinde olduklarını dile getirdiler :ve bu doğrultuda önlemler almaya başladilar. 

Peru'nun yeni devlet başkanı Alan Garcia konuyla ilgili bir açıklama yaparak, dış borçlar konusunda altı aylık bir “moratoryum” ilan ettiklerini ve bu süre içinde, hiçbir dış borç ödemeyeceklerini belirtti. “Hükümetin birinci sorumluluğu dis borc alacaklılanna degil Peru halkına hizmet vermektir” 


Holdinglerin 600 milyar lirayı askın vergi borclarının sürekli ertelendiği ortaya cıktı 


l Evren-Özal rejiminin bir skandalı 


diyen Garcia, yaptığı açıklamada, alacaklılara çağrı yaptıklarını ve IMF ile ilişkileri kestiklerini belirterek, gelecekte ödeyecekleri yıllık dış borç miktarının dissaumm yüzde 10'unu geçmeyeceğini söyledi. 

Brezilya Devlet Başkanı Sarney, yaptığı açıklamada “IMF'nin ülkesi için öngördüğü ekonomi politikalanm kabul etmeyecekleri"ni söyleyerek, gücümüzün yettiği kadar dış borç ödeyeceğiz dedi ve *borçlanmizı gücümüzün yettiği kadar ödeyebiliriz. Halkın kaldıramayacağı şeyler istenirse, sonunda hiç ödeme de yapmayabiliriz™. şeklinde konuştu. 

Arjantin Devlet Başkanı Alfon- 


sin ise, IMF'nin isteklerini kabul etmeyeceklerini ve borç yükünü ta- 


şıyamayacaklarını söyleyerek, “zengin ülkelerin yoksulları bu ölglide sömürdüğü sürece, Latin Amerika ülkelerinde demokrasi sağlam bir tabana oturamaz.” dedi. 
Havana'daki konferansta Boliv- ya Planlama Bakani Justiciano dış borç yükü ile halkın ekmeğinin ağzimdan alındığını söylerken, Ekvador eski Başkan Yardımcısı Roldos, Latin Amerika ülkelerinin 360 
milyar liralık dış borçlarının ödenemez olduğunu söyleyerek, botętu ülkelerin 2000 yılına kadar ödemeyi dondurmalarını önerdi. 


Türkiye nereye gidiyor? 
Borçlu Latin Amerika ülkelerinde bu gelişmeler olurken, IMF re- 


Latin Amerika ve Türkiye Özlem ÖZGÜR 


SON bir iki yıl içerisinde Latin Amerika ülkelerinde gözlenen gelişmeler ve özellikle de son haftalarda kürenin bu yöresinde yaşanan olaylar, gerçekten demokrasi ve bang güçleri için eşi bulunmaz bir laboratuvarair. Herşeyden önce Güney Amerika ülkelerinde yaşanan bu yeni durum Türkiye demokrasi ve barış hareketi, rejim karşıtı güçler açısından, yararlanılması ve ders çıkartılması gereken, çok zengin bir deneyimler yumağıdır. 
LATİN Amerika'da gerici ve faşist diktatörlükler, ardarda yıkılmakta ve şimdi, işçi sınıfı hareketlerinin deyimiyle, bu ülkelerde, tarihlerinde görülen en geniş demokratik hak ve özgürlükler yaşanmaktadır. Ne var ki, yığınlar açısından “paha biçilmez" bir değer olan bu yeni durum, tam tersi doğrultuda, çok olumsuz ve dramatik bir gelişmeyle birarada yaşanıyor. 
SOSYAL demokrat, reformist ve liberal görüşlerin erkte olduğu Latin Amerika'nın bu ülkelerinde, derin ekonomik bunalıma en küçük bir çözüm getirilemiyor ve kürenin bu yöresinde, işsizlik, pahalılık, yokluk, yoksulluk ve açlık, dörtnala yolalıyor. Latin Amerika halklarının büyük özveri ve mücadelesiyle elde edilen bu hak ve özgürlükler, bir türlü dayanabileceği sağlam bir ekonomik temele oturtulamıyor. Bu nedenle, şimdi, bu ülkelerde kazanılan haklar, özgürlükler, demokrasi herşey, kelimenin gerçek anlamıyla bıçağın sırtında durmaktadır. 
LATİN Amerika'nın bu ülkelerinde, ekonomik bunalım neden aşılamıyor? Neden, yığınların dağlar gibi büyüyen sorunlanna, en küçük bir çözüm getirilemiyor? Çünkü, bu ülkelerde erke gelen siyasal partilerin hiçbirisi, bütün liberalliklerine rağmen, ekonomik bunalıma karşı “altematif bir program” ortaya koyamıyorlar. 
BU partilerin, ekonomik bunalımı aşmaya yetenekli bir programa sahip olmamaları ve bunalım karşısında “çözümsüz” kalmaları, bir yanılgı, ya da bir bilgisizlik sorunu mudur? 
ELBETTE ki değildir. Aynen Türkiye'de olduğu gibi, bugün Latin Amerika'da ve bütün orta gelişmiş kapitalist ülkelerde yaşanan son derin ekonomik bunalımları aşabilmenin tek yolu, kapitalizmin önceki bütün devresel krizlerinden ayrımlı olarak, anti-tekel ve anti-emperyalist bir içerik taşıyan ve yığınların çıkanna hizmet eden, bir alternatif programla ortaya çıkabilmekten ve böylesi bir programı, uygulamaya koyabilmekten geçmektedir. 
BREZİLYA'DA Uruguay'da, Arjantin'de ve diktatörlüklerin vikıldığı Denzes ülkelerde, hükümet olan partilerin bu içerikte bir önlemler paketi ellerini yaktığı için ve bunların hiçbirisi, bunalımı aşma yeteneğini taşıyan bir programa sahip olmadıkları ve kendi başlarına, bu türden bir programı uygulamaya koymaktan yoksun oldukları içindir ki, bunalım karşısında tartışmasız yenildiler ve açmazlığa düştüler. 
BÜTÜN bunlar, nelerin kanıtını veriyor? Birinci olarak, Latin Amerika deneyimi, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir dizi orta gelişmiş kapitalist ülkede, emperyalizme bağımlılık temelinde yürütülen “sanayileşme” ve “Kalkınma” modelinin tıkandığını ve iflasla sonuçlandığını gösteriyor. ikincisi, birinciye dayalı olarak, bu ülkelerde yaşanan gerçekler, son bunalımın yapısal olduğunu ve kendi başına, hiçbir burjuva fraksiyonu- nun krizi aşacak, sanayileşme ve kalkınma sorunlarını çözme yeteneği taşıyan bir programa sahip olmadıklarının ve ola- 
, çok açık kanıtlarını veriyor. 


diğ 


Yasalara “aykiri olarak, büyük holdinglere ait 600 milyar liralık vergi borcunun, Özal Hükümeti tarafından sürekli ertelendiği belirlendi ve bu olay, kamuoyu tarafından ilgi ve tepkiyle karşılanırken, vergi borcunu ödemeyen holdinglerin adlarının açıklanması istemi büyük bir kampanya haline dönüştü, Büyük holdinglerin süresi gelen 600 milyar liralık vergi borçlannın sürekli ertelenmesi olayı, Maliye ve Gümrük Bakanliğı'nda çalışan bazı kimselerin, konuyu basına sizdirmalanyla ortaya çıkı ve aynca, basına Özal ve ekibinin büyük sermayenin ver- 


gi börçlannın hangi yöntemlere 


ertelendiğine ilişkin belgeler verildi ve ancak, bu belgelerde yeralan holdinglerin adlan gizli tutuldu. 

Ayrıca, devletin vergi gelirlerini takip ve tahsil etmekle yükümlü olan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü yetkililerinin, holdinglerin ödemedikleri vergi borçlarını tahsil etmek için yasal yollara başvurma girişimlerinin, yine yasalara aykırı olarak Özal Hükümeti tarafindan yazılı emirle önlendiği, resmi belgelerle ortaya çıktı. Öte yandan, Özal Hükümeti, yasaları ayaklar altına alarak, hol- 


ertelenirken; geçtiğimiz günlerde, Başbakan Turgut Özal, bütün kamu kuruluşlarına birer genelge göndererek, bu kuruluşlardan bütün öteki ödemelerden önce vergi borçlannın ödenmesini istedi. 
Holdinglerin vergi borçlarının ertelenmesi olayına, Türkiye kamuoyundan büyük tepkiler gelmesine ve bu kuruluşların isimlerinin açıklanması isteminin bir kampanya haline dönüşmesine karşılık, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıkla- 


1986 bütçesi : Emperyalizme 
ve tekellere hizmet bütçesi 


Özal hükümeti tarafından hazırlanan, 1986 yılı bütçesinin temel hedefleri ile gelir ve giderlere ilişkin rakamlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 8 trilyon lira olarak planlanan 1986 yılı bütçesinde, en büyük harcama kalemlerini iç ve diş borg ödemeleri ile askeri harcamalar oluştururken, yatırımların bütçeiçindeki payı cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyine geriledi. 


1986 yılı bütçe hedeflerine göre, 
önümüzdeki yıl devlet bütçesinden, | trilyon 950 milyar lira tutarında iç ve dış borç ödenecek. Bu rakam, toplam” bütçe harcamalarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Oysa iç ve dış borç ödemelerinin bütçe içindeki payı, birkaç yıl öncesinde bile yüzde 5'i geçmiyordu. 
Örneğin 1981'de bütçeden ödenen iç ve dış borçların toplamı 66 milyar liraydı ve bu miktar, toplam bütçe harcamalarının yüzde 4,2 sini oluşturmaktaydı. 


Yine 1986 yılı bütçesine göre, devlet bütçesinden askeri harcamalara, | trilyon 600 milyar aynlacak, Önümüzdeki yıl için askeri harcamalara ayrılan bu para, 8 trilyon liralık toplam bütçe harcamalarının yüzde 20'sini oluşturuyor. 
Böylece, toplam bütçe harcamalarının yüzde 45'i, askeri harcamalar ile iç ve dış borç ödemelerine ayrılmış oluyor. 

Askeri harcamalar ve iç ile dış borç ödemelerinin bütçe içindeki 


payının bu denli urmanmasinin kaçınılmaz sonucu olarak, 1986 yılında yatırımların bütçe içindeki payı, cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyine geriletildi. 1986 yılı bütçesine göre, önümüzdeki yıl, | trilyon 200 milyar liralık yatırım ya- 


pılacak ve böylece, kamu yatırımlanmn bütçe harcamaları içindeki payı, yüzde 15'e gerilemiş olacak. 
Oysa, 1980 öncesi yıllarda, kamu yatırımlarının bütçe harcamalar içindeki payı, yüzde 30'ların Üzerinde seyrediyordu 


Hazine tamtakır kalınca... 


ve bütçe dikiş 


e Özal Hükümeti, 31 
Mayıs-2 Ağustos 1985 


dönemini kapsayan son iki ay içerisinde, 199 milyar lira karşılıksız para basarak, yeni bir rekor daha kırdı. 

Özal Hükümeti, son iki ay 


içersinde, 199 milyar lira tutaonda karşılıksız para basarak, bu konuda yeni bir rekor daha kırdı. Nitekim, Merkez Bankası'nın verilerine göre, 3) Mayıs 
1985 tarihinde 1 trilyon 69 milyar tira olan piyasadaki para miktarı, 2 Ağustos 1985 tarihinde 1 trilyon 268 milyar liraya yükseldi ve böylece, iki ay içerisinde 199 milyar liralık karşılıksız para basılmış oldu. 
Devlet sektörünün bilinçli politikalarla zayıflatılması, devlet gelirlerinin sürekli geriletilmesi ve sonuçta, yıllık büt- 


tutmayınca... 


çe açığının trilyon sınirmin aymast, Özal Hükümeti'nin kar-Şılıksız para basmaya ve bütçe açıklarını bu yöntemle kapatmaya yöneltti. Uzmanların belirttigine göre, devlet harcamalarının ve dış borç ödemelerinin yoğunluğu nedeniyle, çok daha büyük miktarlarda karşılıksız para basabilir ve bu durum, fiyat artışlarını daha da körükleyebilir. 

Öte yandan, Merkez Bankaun verilerine göre, Özal Hükümeti'nin yılbaşından bu yana bastığı karşılıksız paraların miktari 296 milyar liraya ulaştı ve böylece, Ocak-Temmuz 
1985 dönemini kapsayan yedi 
aylık sürede, piyasadaki para miktarı yüzde 31 oranında artınlmış oldu. Nitekim, piyasada - 
ki para miktarı, 31 Aralık 1984 
tarihinde 972 milyar lira iken, 
2 Ağustos 1985 tarihinde 1 trilyon 268 milyar liraya yükseldi. 


ayacağını belirtti. 
“Bir belge ve bir 

büyük holding 

Mevcut yasalar gereği, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, vergi borcu 8 milyar lirayı bulan ünlü bir holdingin borçlannın, “cebren tahsili” için harekete geçer. Ne var ki, bu yasal işlemin gerçekleştirilebilmesi için, ilgili genel müdürlük tarafından hazırlanan evrakların, Maliye ve Gümkanı, ya da onun adına Müsteşar tarafindan imzalanması gerekir. 

Gelirler Genel Müdürlüğü, bu çok ünlü holdingin 8 milyar liralık vergi borcunun “cebren tahsili” için gerekli evrakı hazırlar ve geçtğimiz yılın, Mayıs ayının ilk haftasında bu yazıyı imza için bakanın onayına sunar. Ancak, genel müdürlüğün bu girişimi, 7 Mayıs ‘1985 tarihli bir yazı ile Maliye ve Gümrük Bakanı tarafindan yazılı bir emirle durdurulur ve bu yazi- yı bakan adına, Müsteşar Ertuğrul Kumcuoglu imzalar, 

Müsteşar Kumcuoğlu, ilgili yazı- nın altına uzunca bir not düşer ve bu notta, borç ertelemenin gerekçesini anlatır. Mistesann borç erteleme gerekçesine göre, işverenlerin süresi gelip geçmiş olan vergi borçlarını, zorla almaya kalkmak onları üretim dışına itecek ve böylece de, bu uygulamadan Türkiye ekonomisi zarar görecek. Özü bu olan gerekçenin sonunda, Müşteşar Kumcuoglu, ilgili holdingin 8 
milyar liralık vergi borcunun beş yıllık süreye yayılması ve tahsilatın yirmi taksitte yapılması emrini vefir. 

Oysa, devlet alacaklarının tahsiline ilişkin yasa aynen şunları kaydeder: “Vergi borçlürının tahakkukundan İtibaren, bu borçların otuz gün içinde ödenmesi ve bu süre İçinde ödenmediği takdirde, tebliği yoluyla cebren tahsil yoluna gidilir.” Yasalar bunu der; ilgili holdingin vergi borçlarının tahakkuk tarihi, 31 Aralık 1983 tarihini taşır ve aradan, tam | yıl dokuz ay geçer; ama, bu kuruluştan bir kuruşluk vergi geliri tahsil edilmez. 
Çünkü, Özal Hükümeti, böyle uygun görür. Şimdi Türkiye, yasalarla değil; Evren-Ozal hanedanının buyruklanyla yönetildiğinin bundan daha güzel örneği olabilir mi? 


a sonucu, “Türkiye'nin k yal 
2 içinde 


rm 85 85 dönemini kapsayan beş yıllık sürede, Türkiye yıl. 
da 3,5 ile 4 milyar dolar dış borc ödeyecek. Türkiye'nin yıllık dış borç yükü, toplam dissaumm yaklaşık yüzde 50'ini oluşturuyor. 
1975-1979 döneminde, Türkiye'nin yıllık dış borç yükü, 558 
milyon. dolardı. Türkiye 1984 yılında 3,5 milyar dolar dış borç ödedi ve böylece, yıllık dış borç yükü, 
5 yılda 6 katlan fazla artmış oldu. 
Türkiye'nin 1979 yılında 12 
milyar dolar olan dış borç miktarı, bugün 32 milyar dolara tırmandı ve böylece, toplam dış borç miktan, bu denli büyük dış borç ödemelerine karşılık beş yılda yaklaşık 
3 kat arttı. 


@Hikiimet açıklamasına göre satışla ilgili son etüdlerini ve satış biçimlerini ABD ve İngiltere’ 
den tekeller yapacak. 


Oral Hükümeti, Kamu İktsadi Teşebbüsleri'nin (KİT) ya- 


KİT'lerin yabancı ve özel sermayeye satışında son adımlar 


güçlerinin krizi aşma, sanayileşme ve kalkınma sorunlarına çözüm getirme yeteneği taşıyan, bir ekonomik program etrafında eylem birliği yapmaları gerektiğinin kanıtlarını oluşturuyor. 

AÇIKÇASI, cuntaları yıkmakla iş bitmiyor. Demokrasiyi, kazanilan hak ve özgürlükleri koruyabilecek, bir programa da sahip olmak gerekiyor. Bunun yolu da, anti-emperyalist, antitekel ve yığınların cikanna hizmet eden bir ekonomik prog” ram temelinde, en geniş demokrasi güçlerinin eylem birliği yapmalarından geçiyor. 

BU durum, aynen Türkiye için de geçerlidir. Hem rejimi yıkabilmek ve hem de, demokrasiyi sağlam bir zemine oturtabilmek için. 


hancı sermaye ile özel kuruluş- o çimlerini ABD'nin Arthur lara satışını gerçekleştirmek için Young, Morgan Guaranty, First sürdürdüğü çalışmaları tamam- National Bank, Chase Manhat- 


tan Bank ile İngiltere'nin Morgan Grenfell, Rotschild, Lazard Brothers ve Henry Schroder Wage and Co. adh tekelleri yapacak ve bu çalışmalar, yıl sonuna kadar tamamlanarak, 
32 büyük kamu kuruluşu önümüzdeki yılın başlarında satışa çıkartılacak. 

Satışı kararlaştırılan kamu kuruluşları arasında, Türkiye Petrolleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Devlet Demiryolları, Etibank, Şeker Fabrikaları, Makina Kimya Endüstrisi, Türk Hava Yolları, Çimento Şirketi” nin yanısıra, PTT, Türkiye Gemi Sanayii, Türkiye Yem Sanayii, PETKİM, Çay-Kur, Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Türkiye Elektrik Kurumu gibi dev kamu kuruluşları yeralıyor. Evren-Özal rejimi, aldığı bu kararla, ekonomik anlamda devlet sekterönü çökertmek ve kamu kesiminin, ekonomideki belirleyici ve önce rolüne son vermek ve böylece, yıllardır emperyalist dünyanın KİT'lere yönelik dayatmalarını yerine gelirmek istiyor. 


ladı ve ilk planda satışa çikartlacak, 32 büyük devlet kuruluşunun adlan açıklandı. HÜkümet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, savlacak KIT lerin son etüdlerini ve satış bi- 


Sayfa 9 


DIS HABERLER 


Yalıtlanan Botha rejimi irk ayrımı politikasını değiştirmeyeceğini açıkladı. 


zulmüne “artık yeter” diyor 


İŞTE IRK AYIRIMI! 
GÜNEY AFRİKA'DA İNSANLAR EŞİT DOGMUYOR 


44 bin kişiye 
bir doktor 


Güney Afrika'da yönetimi zorbalıkla elinde tutan ırkçı Botharejimi 15 Ağustos günü yaptığı radyo konuşmasıyla ırk aynımı politikasını değiştirmeyeceğini açıklads, Buna göre siyahlar gettolarda yaşamaya devam edecek, halkın yüzde 73'ü oy kullanamayacak, siyahların Nelson Mandela gibi politik öncüleri serbest bırakılmayacak ve 36ilde ilan edilen olaganüstü hal kaldınlmayacak. 
Bundan bir süre önce Güney Afrika'daki ırkçı rejimin baş destekçisi olan ABD, Federal Almanya ve İngiltere hükümetleri gittikçe yayılan direnişlerin önünü almak ve uluslararası alandaki tepkileri engelleyebilmek amacıyla sözde reformlar ilân etmesini önermişlerdi. Bazı batılı çevrelerde de ırkçırejimin taviz verebileceği konusunda umutlar belirmişti, Ancak Botha'nın “Beyaz Afrika'yı ve etkimizi kırdırmayacağız” diyerek, siyah çoğunluğun isteklerini ileri- de de kabul etmeyeceklerini açıklaması üzerine dünya kamuoyunda Güney Afrika yönetimine karşı öfke daha da arttı. Botha yönetiminin siyahların haklı direnişlerini en barbar devlet terörü yöntemleriyle kırmaya çalışması üzerine Avustralya, Kanada ve İspanya gibi ülkeler de Fransa örneğine katılarak Güney Afrika'yla diplomatik ilişkilerini kestiler ve boykot uygulamasından yana tavır aldılar. Tanzanya devlet başkanı Nyerere yaptığı bir açıklamayla ırkçı rejime arka çıkmalarından ötürü ABD, Federal Almanya ve İngiltere'yi sert bir dille kınadı. Nobel ödülü sahibi baş piskopos Tutu tüm dünya ülkelerini vakit geçirmeden boykot eylemleri uygulamaya çağırdı. ANC (Afrika Ulusal Kongresi) lideri Oliver Tambo ise direnişin her türlü eylem biçimiyle yükseltileceğini belirtti. 

kede direnişin yükselmesi v 


götürüldü. Maden işçileri silah zoruyla en kötü ve güvensiz koşullarda çalıştırılıyor. Son olarak 12 Ağustos günü meydana gelen bir maden kazasında 29 siyah yaşamını yitirdi, bir o kadarı da yaralandı. Geçtiğimiz on yıl içerisinde çeşitli nedenlerden 8 bin maden işçisi öldü. Tüm baskılara rağmen Güney Afrika halkı kararlı direnişini sürdürüyor. Soweto, başkent Pretorya ve Kapp şehrin- de silahlı çatışmaların olduğu bildirildi. Queenstown da barikatlara ağır silahlarla saldıran polis üç siyahı öldürdü. East London'da ise gösteri yapan kitleye ateş açan polis dört kişinin canına kıydı. Siyah direnişçilerin bunlara yanıtı ise daha yığınsal ve görkemli gösteriler. Yığın eylemlerini “Ulusun Murah” adındaki ANC'nin askersel kanadının silahlı eylemleri izliyor. Maden işçileri ve bir çok diğer sanayi kollarında çalışan emekçiler grevler düzenliyorlar. 
Okullardaki boykot eylemlerine yer-yer beyaz ve melez öğrencilerin de katıldıkları bildiriliyor. GÜney Afrika'daki gelişmeler gazetemizin geçen sayısında attığımız başlığın doğruluğunu kanıtlıyor: “Akıttığı kan ırkçı rejimi kurtaramayacak!” 

Aşağıdaki listeye bir göz atıldığında Kohl hükümetinin Güney Afrika'daki terör rejimini neden des- 


“teklemeye devam ettiği açıkça an- 


Taşıyor. UZ gazetesinin Güney Afrika Enformasyon Bürosu'nun verilerine yayınladığı bu listede Güney Afrika'da faaliyet gösteren Federal Alman firmalarından sadece bir kısmı yeralıyor. 


P 


Güney Afrika'da halk ırkçıların | 


Türkiye Postası, 23 Ağustos 1985 


Cinayetlerden sorumlu polis şefi görevden alındı 


- * — 


12 yıllık fupist cuntanın baskılar halkı susturamadı, 


Şili'de halk savaşıyor 


Şili'de Pinochet rejimini protesto amacıyla çağrısı demokratik örgütlerce yapılan 9 Ağustos “Yaşamı Savunma Günü"nde polisin saldırısı sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda insan yaralandı, 170 kişi tutuklandı. Tutuklular arasında çok sayıda politikacı ve mart ayında polisce kaçırılarak öldürülen üç Şili Komünist Partisi üyesinin eşleri de vardı. 

Başkent Santiago ve diğer şehirlerdeki protesto gösterileri polisin tüm saldırılarına rağmen gece yarısına kadar sürdü. 

Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri L. Corvalan, Şili'de yayınlanan “El Mercurio” gazetesi- ne verdiği beyanatta, “Son eylemlerin tüm yurtseverlerin eylem birliğinin önemini ortaya çıkardığını, fakat ancak Pinochet'in İstifasın- dan sonra demokratik düzenin yeniden kurulması koşullarının oluşacağını, diktatörlüğün geçtiğimiz yıllarda Şili Komünist Partisi'ni 


le gelen gizli polis örgütünü daha önce dağıtacağını açıklamıştı. Örgütteki ajan ve muhbirler diğer birliklere aktarılarak, örgütün özüne dokunulmadı. 


Diktatör Pinochet 6 Ağustos'da 
14 muhalif sendikacı ve insan 
haklari temsilcisini sürgüne gönderdi. Şili sağının önemli örgütü Milli Parti ilk kez muhalefetin politik taleplerini desteklediğini açıkladı. 


Şili İşverenler Birliği Başkanı Orlando Saenez, Pinochet diktatörlüğünün sona erdirilmesini istedi. Saenez, faşist rejimin ekonomi politikası sonucu Ülkenin gelişme perspektiflerinin kalmadı-Bint söyledi ve insan haklarının sürekli olarak çiğnenmesini ve Ülkenin asker çizmesi altında ezilmesini protesto etti. 

Yeni eylemlere gebe olan Şili" de diktatör Pinochet'in günleri sayılıdır. 


KGB'yi suçlamaya kalkmışlardı 


Greenpeace gemisini 


Fransız 


Hatırlanacağı gibi, Uluslararası gere Korunma, ~ örgütünün. , (Greenpeace) araştırma gemisi 


ajanları 


bombalamış 


gizli servisi MSY “Olayı 918 
ıkarmakla” suçladı. Buna ek Se — Greenpeace eat komi 


rern 


Altın m; 


den çıkan bir siyah İşçi, beyaz patronu tarafından aranıyor. 


d renişin yükselmesi 
Güney Afrika'nın giderek tüm 


dünyada izole olması nedeniyle Botha rejimi halka karşı saldırılarını yoğunlaştırdı. Cenaze merasimleri yasaklandı, birçok yerde sokağa yasakları kondu, tüm baskılara rağmen gösteri yapan siyahlara karşı gerçekleştirilen saldırılarda Eylül 1984'ten bu yana 606 siyah öldürüldü. Çok sayıda sendikacı, öğrenci ve din adamı tutuklanarak işkenceden geçirildi. Örneğin 13 Ağustos günü Soweto'da gösteri yapan 200° den fazla öğrenci askeri araçlarla kaçırılarak bilinmeyen bir yere 


ABD yönetiminin silahlanma konusundaki tavrı nedir? 


Pasti ABD'nin silah dengesi yalanını çürütüyor 


„ Eski Nato Komutan yardımcısı ve silah uzmanı 
Nino Pastı Yıldızlar Savaşı Projesine karşı çıktı. 


Nükleer silahların azaltılması için sürdürülen çabaları değerlendirebilmek için silahsızlanma görüşmelerini başlan itibaren incelemek gerekir, Görüşmelerin çıkmaza girmesine, Pershing 2 ve Cruisse Missiles roketlerinin Avrupa'ya yerleştirilmesine neden olmuştur. Yerleştirmeye sebeb olarak gösterilmek istenen Sovyet SS 20 roketleri gerekçesi kesinlikle geçersizdir. 

Bu konuda ABD “Savunma ve Silahsızlanma Enstitüsü” Direktörü Renald Forceberg'in sözleri tam isabetlidir. ABD parlamentosunun Mart 1983'de düzenlediği bir toplantıda konuşan Forceberg şöyle diyor: “Pershing 2, Kara Kuvvetlerimizi güçlendirme programının bir ürünüdür. Bu roketler teknik modernleşmeyi getiriyor, Pershing'lerin Batı Avrupa’ ya (yerleştirilmesi, Başbakan Schmidt (Zamanın FAC Başbakanı)ricada bulunmasaydı, veya Sovyet SS 20 roketleri olmasaydı da gerçekleştirilecekti. Cruisse Missiles roketlerinin yerleştirilmesi de aym şekilde hiç bir dış tehlike olmadan gerçekleştirildi.” 

Batı Avrupa'ya yerleştirilen Pershing 2 ve Cruisse Missiles roketleri kesinlikle stratejik silah- 


lardır. Bu, özellikle Pershing 2 roketleri için geçerlidir. Öte yanda, SS 20 roketleri, ABD için stratejik Önem taşımayan silahlardır. Zira ABD'deki hedeflere kadar ulaşamamaktadır. 

Reagan yönetimi, Avrupa'ya yerleştirilen roketlerin meydana getirdiği çıkmaz durumdan kurtulmak için tüm enerjisini kullanarak konvansiyonel ve nükleer silahlanmayı körüklüyor. Askersel harcamalar bir kaç yıl içinde 
2 Trilyon Dolar'a yükselecektir. 
Ağırlık özellikle “Yıldızlar Savagina” verilecektir. Böylece iki amaca birden ulaşılmak istenmektedir: 

1. Sovyet nükleer roketleri ABD" ye ulaşmadan, yeni roket korunma sistemi sayesinde havada yokedilmeli, 

2. Aynı şekilde Sovyet uyduları da yeni uydulardan korunma sistemi ile yokedilmelidir, 

ABD Savunma Bakanı C. 
Weinberger, ABD parlamentosuna verdiği 1985 mali raporunda, “Şu anda geliştirilmekte olan Trident 2 sayesinde denizaltılarımız sabit hedeflerini yokedecek kadar tam İsabet sağlıyacaklardır” demektedir. Diğer bir deyişle, sabit hedefleri yerinde yokedecek ilk vuruş röketlerimiz vardır. Ayrıca, halen üretimi sürdürülen MX roketleri, Pershing 2 ve Cruisse Missiles roketleri tam isabet güçleri nedeniyle ilk vuruşta kullanılacak silahlardır. 


Bütün bunların nükleer silahların kullanılacağı bir savaş tehlikesini azaltmakla ilgisi yoktur. 
Stockholm'deki (Isveç) Uluslararasi Barış Araştırma Enstitüsünün 1984 yılı kitabında “ABD 
8000 adet Cruisse Missiles roketini 
uçaklara, gemilere ve denizaltılara yerleştirmeyi planlamaktadır. Bu roketlerin çoğunluğu nükleer başlıklıdır” denilmektedir. ABD 
bunlara ek olarak, her biri 100 
atom baslıklı 100 adet MX roketi, her biri 24 atom başlıklı Trident 
2 roketi taşıyan denizaltı ve yeni 
stratejik B-1 roketleri üretmekte ve radarların dahi tesbit edemeyeceği yepyeni bir stratejik bombardıman uçağının yapımına çalış» maktadır. 

ABD'nin stratejik silahların azaltılmasında ısrar edişinin nedeni, Sovyetlerin karşı vuruş silahlarının sayısını, “Yıldızlar Sa-Yaşına” etki etmeyecek sayıya düşürmek içindir. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse “Yıldızlar Savaşı Programı”nın uygulanmasını mutlaka durdurmak, Pershing 2 ve Cruisse Missiles roketlerinin Batı Avrupa'dan sökülmesini sağlamalıyız. ABD ve Sovyetler Birliği, NATO'nun atom roketlerini Avrupa'ya yerleştirmeye karar verdiği ve buna karşın (Sovyetler (o Birliği'nin NATO üyesi ülkelere SS 20'ler hakkında ciddi ve gerçekçi öneri» ler getirdiği Aralık 1979'dan önceki durumlarına gelmelidirler. 


— ima agave kan DON ga 


ee, talkin bask halkın er im 


cu geri adım atarak polis şefi Ge- 


neral Cesar Mendoza'yı görevden aldı. Dört kişilik cuntanın üyesi olan Mendoza ŞKP üyesi üç kişininöldürülmesinden sorumlu tutuluyor, Şili demokratik kamuoyunun baskısı ile gerçekleşen davada hakimler 14 polis ve subayın cinayete karıştığını kanıtladı ve tutuklanmalarını istedi. Fakat askeri mahkeme daha sonra davayı 


yürütmeyi reddetti. 
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Pasifik Okyanusu’nun güneyi atom silahlarından 


arındırılmış bölge ilan edildi 

Güney Pasifik Forumunda yeralan Avustralya, Cook Adaları, Fici, Kiribati, Yeni Zelanda, Niu, Batı Samoa ve Tuvala ülkeleri 6 Ağustos günü yaptıkları bir anlaşmayla Güney Pasifik bölgesini “arom silahlarından arındırılmış bölge” ilan ettiler. Anlaşmaya göre Güney Pasifik'te atom silahları- nın depolanması, nakliyesi ve atom denemeleri yasaklandı. 
Anlaşmaya imza atan ülkeler aynı zamanda nükleer enerjinin sivil alanda kullanımının da kısıtlanmasını kararlaştırdilar. Anlaşmanın ilkesel olarak benimsenmesi 16. Güney Pasifik zirvesinde gerçekleşmişti. 

ABD'ninatom denemelerini inatla sürdürdüğügözönüne alınırsa bunun nedeni açıkça ortaya çıkıyor, Hatırlanacağı gibi bir süre önce Yeni Zelanda, atom silahı olup olmadığı açıklanmadığından, Amerikan savaş gemilerinin karasuları» na girmesini yasaklamıştı. 

Bu yüzden ABD Güney Pasifik'te planladığı manevraları yapamamıştı. 


Pinochet cinayetler ve terörde- ki sorumluluğu inkar edilmez ha- 


bundan bir süre önce Yeni Zelanda'nın Auckland limanında infilâk ederek batmıştı, 

Önceleri bir kaza sonucu meydana geldiği sanılan olayın, aradan geçen zaman içersinde Fransız gizli servisinin düzenlediği bir suikast olduğu ortaya çıktı. 

10 Temmuz'da kimliği meçhul 
iki kişinin yerleştirdiği bombaların infilakı üzerine gemideki mürettebattan Portekizli F. Pereiro isimli fotoğrafçı ölmüştü. Fransızların Pasifik denizinde yapmaya hazırlandıkları atom denemelerini protesto etmek üzere oraya gelen gemi, Fransız gizli servisinin kurbanı oldu. 

Geçen süre içinde kendilerini güya balayına çıkmış yeni evliler gibi tanıtan İsviçre pasaportlu iki kişinin aslında Fransiz gizli servisi subaylarından A. Tourand ve F. 
Verlon isimli ajanlar olduğu ortaya çıktı, Yine anlaşıldı ki bombalı saldırı Fransiz cumhurbaşkanı Mitterrand'ın danışmanlarının ve özellikle olaydan sonra koltuğu sallanan Savunma Bakanı Hernu’ nün izniyle yapılmış. 

Olayın dünya kamuoyunda duyulması sonucu paniğe kapılan Fransız gizli servisi, radyolar kanaliyla yapugi yayınlarda, İngiliz 


Bhopal'den sonra 
Virginia'da 


zehirli gaz felâketi 


Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia (Virjinya) eyaletinde Union Carbide kimya sanayi tekeline ait fabrikadan çıkan zehirli gazın bölgeye yayılması sonucu 175 
kişi hastanede tedavi edilmek zorunda kaldı. Mide bulantısı ve nefes darlığı şeklinde kendini gösteren zehirlenme tehlikesiyle karşıla» şan binlerce keni sakini evlerinde kapalı kaldı. “Bilinmeyen” nedenlerle alarm patlamadari 20 dakika sonra verildi 

Bilindiği gibi aynı tekelin Hindistan'ın Bhopal kentindeki işletmelerinde geçtiğimiz yum aralık ayında meydana gelen patlamada 
2500 kişi ölmüş ve yüz bin kişi 
kısmen ağır yaralanmıştı. AP haber ajansının Bhopal'daki işletmelerde gizlice ABD ordusu için kimyevi silahlar imal edildiği haberi tekel tarafından yalanlanmaya çalışıl mist. 


gn Petine toa 
Annen ar edin iddia l * 


Emperyalist gizli servislerin sadık dostu BILD gazetesinin sahibi Springer'in Welt gazetesi, hnan gizli habere göre” olayın arkasında Sovyet KGB'sinin olduğunu yazdı. 


Tüm dünya kamuoyunca kınanan olayın nasil sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Şimdilik bilinen bir şey varsa, kendi pisliklerini örtbas edebilmek için başka ülkelere çirkef atanlara inananların sayısının giderek oazaldığıdır. 


BBC çalışanları sansüre karşı 


direndi 


ingiltere'de BBC çalışanlan, hng içişleri Bakanının isteği ve BBC Yönetim Kurulu kararıyla Kuzey İrlanda'daki Şiddet olaylarını, konu alan birfilmin yayından çekilmesi üzerine 24 saatlik bir protesto grevi yaptı. Çalışanların tam bir birlik içinde uyguladıkları protesto eylemi sonucu BBC Genel Müdürü filmin küçük eklemelerle yayınlanacağını açıkladı. 
İçişleri Bakanının filmi sansür yetkisi varken filmin yayınlanması sakınca getirebilir gibi muğlak ifadelerle yönelim kuruluna mektup yazması İngiltere'de tartış- 


ma konusu olmuştur. Olay Strasında bakan, bir yandan Başbakan Thatcher'in erbreoksijen veriliyor” lafini kul- 


lanıyor. Diğer yandan da “İRA'ya yumuşak davranılıyor” yaygarası ile BBC'nin yönetim kurulunu sahneye çikarıyordu. Bilindiği gibi BBC'nin asıl yetkili yönetim organı yönetim kuruludur. 
Bu kişiler Başbakan tarafın: dan atanır. | 

Bu olayda İçişleri Bakanı, İRA'nın bireysel terörünü bahane ederek kraliyetin uyguladığı devlet terörünü gözden saklamada görev üstlenmiştir. Ancak bu amaç, grevle büyük ölçüde geriye püskürtülmüş, tabanın yönetim organlarına böylesi bir kuruluşda bile baskı yapabileceği ortaya çıkmıştır. 


Sayfa 10 


İNCELEME—ARAŞTIRMA 


Sovyetlerde ekonomi politikasının ağırlık noktaları belirlendi 


Emek ile bilimin ittifakı 


Sovyet halkı, ülke ekonomisinin gelişmesinde yeni bir çığır açıyor. 
Haziran ayında ekonominin durumunu değerlendiren, bugüne kadarki başanların olduğu kadar ortaya çıkan bazı zayıflıkların da üzerinde duran SBKP Merkez Komitesi izlenecek ekonomik politikayı belirledi. 

Bu politikanın temel ilkeleri Sovyet kamuoyunda yoğun bit gekilde tartışılıyor. Bakanlıklardan iş- 


letmelerdeki atelyelere, Merkez . 


Komitesi'nden bilim ve araştırma kurumlarına kadar her düzeyde ve her kurumda bu ilkelerin hayata geçirilmesi için gerekli önlemler saptanıyor. Tek bir cümle ile özetlemek isterseniz, öne konan hedef ekonomik gelişmeyi bilimsel-teknik ilerlemeye dayandırarak önemli ölçüde hızlandırmak diyebiliriz. 

Bugün artık Sovyetler Birliği bir dizi önemli üretim dalında dünyada birinci sırada geliyor. Örneğin petrol, kömür, çelik, suni gübre, traktör, konut inşaatı gibi üretim dallarında bu böyle. Dolayısıyla artık hedef yalnızca üretimi artırmak değil. Hedef, ekonomiyi verimlilik acısından da dünya çapında örnek olacak bir düzeye yükseltmektir. 

Sovyet devletinin kurucusu Le- 


SBKP Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov halkın arasında 


nin daha 1919 yılında ancak sosyalizmin kapitalizme kıyasla çok daha yüksek bir emek verimliliği- ne ulaşmasıyla kapitalizmin yenilgisinin kesinleşeceğini belirtmişti. 
Bu hedef şimdi pratik bir görev olarak gündeme geliyor. 

Emek verimliliğinin hızla artırılması zorunlu, çünkü Sovyetler Birliği'nde işgücü sıkıntısı çekiliyor. Üretim artışını üretimde çalışanların sayısını artırarak sağlamak mümkün değil, Sözkonusu olan yalnızca emeğin değil, üretimde kullanılan bütün kaynakların çok daha verimli kullanılmasını sağlamak ve böylece tüketilen ham 


madde ve diğer girdileri artırma- dan Üretimi artırmak. 

SBKP Genel Sekreteri M. Gorbaçov hazirandaki toplantıda yaptidı konuşmada kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini vurguladı. Örneğin kamyonların benzin motoru yerine dizel motorlarıyla donatılmasındaki gecikmeler yüzünden yılda 8 milyon ton petrolün ziyan olduğuna işaret etti. Termik santrallerinin donatımında yapılacak düzeltmelerle yılda 20 milyon ton yakıt tasarruf 
edilebileceğini belirtti. Şimdi, 1990 
yılına kadar Sovyet ekonomisinin yakıt, hammadde ve diğer girdiler; 


Kassel Üniversitesi profesörlerinden Bayan Haller'le söyleşi Tüm gücümüzle yeni yabancılar -yasasının çıkmasını önleyelim 


@ Profesör Bayan Haller, Kassel Üniversitesi Yabancılar Eğitimi kürsüsünde öğretim üyesi olup, kendisi uzun yıllar Yabancılar Eğitim Dalının planlamasında yeraldı. Ayrıca üyesi olduğu Eğitim ve Bilim Sendikası'nda (GEW) yabancılar hukukunun genişletilip, geliştirilmesinde, yabancı öğretmenlerin haklarının korunup genişletilmesinde ve yabancı öğretmenlerle ilgili konularda bugüne dek aktif çalışmış olumlu girişimlerde bulunmuş demokrat bir bilim emekçisidir. Türkiye Postası Kuzey Hessen Temsilcisi Kadir KOYUNCU'nun Prof. Haller'le yaptığı söyleşiyi aşağı- 


ee 


— 
Türkiye Postar Kazey Hessen Temsilcisi KADIR KOYUNCU. 


ihtiyacındaki artışın 96 75-80 kadar tutan bir bölümünün bu malların üretimini artırarak değil, tüketim- den tasarruf yoluyla karşılanması planlanıyor. 

Bir amaç da ürünün kalitesini yükseltmek. Hedef, örneğin yalnızca çelik üretimini artırmak degil, üretilen çeliğin kalitesini sürekli yükselterek bu açıdan da dünyada en ön sıraya geçmek. Tabii bu yalnızca çelik için değil, bütün diger mallar için de geçerli, 

Bu hedeflere ulaşmak için başlıca yöntem bilimsel-teknik gelişmelerden, özellikle bilgisayarlara dayanan geniş çaplı otomasyondan yararlanmak. Sözkonusu olan yalnızca tek tek üretim zincirlerinin otomasyonu değil, tüm atelyeler veya hatta fabrikalar düzeyinde olomasyon. Bu yoldan ağır, sıkıcı ve sihhate zararlı işlerde çalışan işçilerin sayısının azaltılması, hem de ürünün kalitesinin yükseltilme- si planlanıyor. 

Hemen belirtelim ki, otomasyon sayesinde ağır ve tehlikeli işyerleri- nin ortadan kalkmasıyla kimse sokağa atılmayacak veya daha düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalmayacak. Sosyalist düzen herkesin hiçbir gelir kaybına uğrama- dan yeni bir meslek öğrenmesini ve yeni bir işyeri bulmasını güvence aluna alıyor. Böylece kapitalizm- de emekçiler için sürekli bir korku kaynağı olan teknolojik gelişme sosyalizmde gerçek bir nimet oluyor. 

Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yoğun bir kampanya yürütülüyor. Kampanyanın amacı, her emekçinin öne konan ekonomik programi kendi hayat seviyesinin de yükselmesine katkıda bulunacağını kavrayıp belirlenen ilkelerin gerçekleştirilmesi için aktif çalışması. Aynı zamanda bu ilkelerin uygulanmasında gevşek davranan yöneticilerin ve işletmelerde iş disiplinini bozanların hesap vermek zorunda kalacakları da vurgulanıyor. Daha şimdiden uyarılara rağmen sorumluluklarına uygun dav- 


- ranamayaın bit dizi yönetici ş id gorev; 


BM Baykal Gölü çalışmaları nedeniyle SSCB'ne büyük çevre korunması ödülü verdi 


“Asrın projesi” Baykal Gölü 


Geçtiğimiz Haziran ayında Birleşmiş Milletler'in New York'taki binasında düzenlenen bir törenle Sovyetler Birliği'ne “asrın programı” olarak nitelendirilen Baykal Gölü projesini gerçekleştirmesi ne deniyle büyük çevre korunması ödülü verildi. Doğu Sibirya'nın endüstrileşmesiyle birlikte Sovyetler Birliği dokuz milyon yıldır varolan Baykal Gölünün korunma sı, su kalitesinin ve biyolojik yapısının bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması sorunu ile karşı karşıya kaldı. Milyarlarca ruble harcanarak dünyada bir eşi daha görülmemiş önlemler alındı. Sovyet Bilimler Akademisi'nin uzun süredir yaptığı araştırmalar temelinde alman önlemler sonucu gölun endüstri kurulmadan önceki temizliği tekrar sağlandı. 


23 bin kilometreküp civarındaki 
su hacmiyle yeryüzündeki tatlı su rezervlerinin yüzde 20'sini oluşturan Baykal Gölünde 2600 çeşit bitki ve hayvan yaşıyor. Eğer bu miktardaki tatlı su deniz suyundan 

nl A ei 


Baykal kıyısındaki kağıt fabrikasının gölü kirletmemesi için kurulan su arıtma 


Milyonlarca yıl boyunca Sibirya’ nın incisi olan Baykal gölü ya'nın sanayiye (açılmasından olumsuz yönde etkilendi, Ancak uçsuz bucaksız Tayga ormanları» nın Baykal gölünü sarması nedeniyl t, karton ambalaj ve selüloz maddeleri sanayilerinin Baykal gölü çevresinde oluşturulması kaçınilmazdı. Diğer taraftan sanayi ve yerleşim bölgelerinin oluşmasıvla ulaşım başladı. Böylece beñ- 


tesisleri, Dansı İzmit Körfezinin başına diyelim 


Baykal gölünün kirlendiği belirlendikten sonra, gerekli önlemlerin. 
hemen alınmaması ve ertelenmesi üzerine Sovyetler Birliği'nin en çok okunan dergilerinden “Literaturnaya Gazela” 20 yıl önce bir kampanya başlattı. “Tabiatın bu değerli hediyesi"nin kimya sanayi tarafından tehdit edilmesi karşısında acil önlemler alınması istendi, kamuoyunun bakanlıklara baskı yap 


mast sağlandı. Böylece ilk önlem- — 


rasında karşılaştığınız önemli sorunları ve çözüm yollanm açıklar mısınız? 


Prof. Haller: Benim için gerçekten en önemli sorun Alman politikasıdır. Ben, bizim tüm güçlerimizi, 1986 yılında Yabancılar Yasasının çıkmaması yönünde, biraraya getirmemiz gerektiğine inanıyorum. En azından açık olarak yabancı ailelerin yakınlarını getirmelerini zorlaştıracak olan, yeni kararların ya: ini engellemek gerekiyor. tüm gelişmeler bu ana sorunun çözüm şekline bağlı, 


«Türkiye Postası: Yabancı işçilerin ve ailelerinin sorunlarının çözümünün Türkiye'deki gelişmelere katkısı oluyor mu? 


Prof. Haller: Bu konuda kesin birşey söylemek güç. Çünkü 


hem askeri diktatörlük hem de 


ondan sonra gelen sahte demokratik bir görünüşle sahneye çıkan Özal döneminde Türkiyeli işçiler ve aileleri, F. Al manya ile Türk hükümetleri arasında pazarlık malzemesi olmuştur. Türk hükümeti buradaki işçilerin çıkarlarını korumadığı gibi, tekellerin büyüyüp gelişmesi için gereken döviz arayışı, askeri donatım, malzeme giderlerinin sağlanması için ikili görüşmelerde özellikle Türk işçileri pazarlık konusudur. Türkiyeli işçilerin haklarının savunulması hasıraltı edilmektedir. 


«Türkiye Postası: Türkiye de- 


Prof. Haller; Son yıllarda bir dizi çalışmalar, toplantılar ve Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Girişimleri yürütük dü. Türkiye'de insan haklarının çiğnenmesine işaret ettik. İşkence kurbanlarını sergiledik. 


Kassel Üniversitesi Yabancılar Eğitimi Körüsünden Prof. Haller 


diğimizi ve bunun önemli bir başarı olduğunu söyleyebilirim. 
Ancak Alman kamuoyu ile 
Türk demokratları arasında bilgi akışı bakımından yetersiz olduğumuzdan herşeyi tam anlamıyla yapabildiğimizi söyleyemem. Bu çalışmaların ilerde de yoğun olarak sürdürülmesi inancındayım. Bunun için Almanların da etkin katılımını sağlamalıyız. Bu katılım için Almanlarla birlikte çalışma, yaklaşma olanaklarını kullanmak genişletmek zart. Ortak çalışma biçimlerini bulmak zorundayız. 
„Türkiye Postası: Bir başka görüşte yabancıların varlığı nedeniyle bu kültürlerin Alman kültürü için bir tehlike olduğu yolunda, Bu konuda neler düşünüyorsunuz? 

Prof. Haller: Hayır, tam tersi. 
Alman uygarlığı için bir şans, bir zenginlik. Bu tehlike görüşü aslında Alman sağcılarının, sağ- a bilim adamlarının görüşüdür. Alman toplumunun yüksek kültüre sahip nadir uluslar- dan biri olduğu görüşünden 

ir. Ben aksine böylesine değişik kültürlerin uygarlıkların Almanya'da biraraya gelmiş olmasını, her kültürün hesabına gelişmesinin bir seçeneği olarak, kendisi ile hesaplaşmasının bir olanağı olarak, büyük bir kazanç olarak görüyorum. 
«Türkiye Postası: Yabancı İş- 


Türkiye Postau Kuzey Hessen” — Temsilcisi KADIR KOYUN 


gilerin F.Almanya'daki toplumsal savaşıma katkıları oldu mu? 
Çeşitli konularda karşılıklı etkileşim örneklerine çalışmala- 


.nnızda rastladınız m? 


Prof. Haller: Yabancı işçiler kapitalizmin değişik aşamalarından, başka bir sendikal savavum geleneği ve savaşım deneyimleriyle Federal Almanya'ya geldiler. Yabancı işçiler uzun bir süre Federal Almanya'da toplumsal ilerleme savaşımında ön sıralarda savaşan, sorumluluk ve görev alan bir özveri ve bilinç örneği oldular, Bu daha da sürecektir. Bizler politik durumlara karşı eylemleri bir göv- de gösterisi şeklinde yapmayı daha pek çok konuda olumlu çalışmaları yabancı işçilerden öğrendik. Ancak yine de işçi stmifinin yabancı ve yerli olarak bölünmüşlüğü ortada. Bunun kaldırılması için, sendikal harekette çalışanlar özverili çabalar göstermek zorundalar, 


«Türkiye Postası: Almanya" daki yabancı işçilerin Almanlarla birarada yaşamasını ko-Taylaştırma yolunda neler yapılmalıdır? 


Prof. Haller: Öncelikle yabancıların Federal Almanya'da birlikte hareket etmelerini görmek çok zor. Ancak ben Göçmenler Birliği Federasyonun- daki çalışmalarımdan biliyorum. Göçmenlik tarihinde olmamış bir durum ortaya çıktı, Ulusal özelliklere, politik görüşlere, tüm farklılıklara rağmen, göçmenleri bir masada biraraya getirebilecek pek çok ortak çıkar bulunduğu, birlikte çalışılırsa kazanabileceği somutlandı. Yabancı politik örgüterin artık, sadece anayurtlarındaki gelişme sorunlarını işlemenin yanısıra, Federal Almanya'daki ortak çıkarlar için birlikte çalıştıklarını ve son yıllarda ayırdedilen dayanışmaya yönelik öne çıkan bir ilgi alanı olmaya başladığını sevinerek görüyoruz. Ben bu birlikte çalışmaların canlı olarak sürdürülmesini ve Federal Almanya" daki öteki yerli demokratik örgütlerle bağlar kurarak yaygınlaştırılmasını diliyorum. 


sek hedeflere ulaşmak için harekete geçiyor. 


hayvan yaşıyor. Eğer bu tatlı su deniz suyundan 


gerekirdi. 31 bin 500 kilometre karelik bir alana yayılmış olan Baykal gölüne Belçika büyüklüğünde- ki bir ülke rahatlıkla sığıyor ve 
1620 metre derinliğiyle okyanuslarla boy ölçüşüyor. 


GÜLDÜŞÜN 


Özal ile Komudik sohbete devam ediyorlar 


K- Bir soru da ben sordyim. Sendikalar ve grev hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Ö- Sendikalar ve grevler Polonya" da olursa, hele Solidarnog yapar- sa yerinde ve haklıdır, desteklenmelidir. 

K- Ya insan hakları, demokratik 


Ö- Hiç! 

K- Nasıl hiç? 

Ö- Olmayan şeyleri kendime düşünce etmek adetim değildir de K- Özür dilerim. 

Ö- Niye, ne için? 

K- Size önce yalancı demiştim. 
Halbuki son iki soruyu doğru ya- 


nıtladınız. Iki soru daha sorabilir miyim? 

Ö- Tabi buyur. 

K- Türkiye'de Kürt var mıdır? 

Ö- Politikacı, general, holding sahibi ise vardır. Sıradan insansa yoktur. 

K- Türkiye'de işkence var mı? 
Ö- Hayır kesinlikle yoktur. Olduğunu iddia edenler vatan, millet, Sakarya hainidir. Hapishanelerde tutuklulara elektrik falan vetilmiyor. Elektrik parasından kurtulmak için tutuklular cereyana sanlıyorlar. Neymiş efendim, elektrik masajı yapacaklarmış. 
Sonra, falaka diyorlar. Vallahi ya- 


BAŞARILI DOKTOR 


Dünya doktorlar konferansı sonunda başarı sağlayan doktorlara ödülleri verilmektedir. Jüri, beyin ameliyat yapan Fransızı üçüncü, maymun kalbini insana takan Almanı ikinci seçmiştir. Birinciliği sadece bademcik ameliyatı yapan bir Türk kazanır. Meslektaşları buna itiraz ederler. Jüri bunun nedenlerini şöyle açıklar: 


-Bu meslektaşımızın ameliyat ettiği bir Türk gazetecisidir, Türkiye'de basına sansür uygulandığından, tüm gazetecilerin kalemleri gibi ağızları da kapalıdır. Bu nedenle bademcik ameliyatını ağızdan değil, arkadan gazetecinin boğazına uzanarak yapmak zorunda 


kalmıştır... 


Zin, mazot ve ü daha çok kirletmeye başladı. Bu sorunlar içinde en basiti kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesiy- di ve bu yapılıyordu. Ama gölün kirlenmesine gelince, bu öyle hemen gözlenemiyordu ve çok karmaşık bir sorundu. 


Erol DENİZ 


———— — lan. Falaka falan vuran yok. lam aksine tutuklular çıplak ayaklarım falakaya vuruyorlar. 24 saatarabesk müzik dinletiyormusuz,oda yalan, Bir o kadar da askeri marşlar dinletiyoruz. Sille tokat, tekme diyorlar. Olayların tamamını anlatsalar ya! Bak şöyle oluyor: Okşamak amacıyla yanağın birine vuruyoruz. heriflerin efelikleri tutuyor, öteki yanaklarını da uzativeriyorlar. Karşında tabak gibi yanak, eh! sen gel de vurma! Tekmeleme meselesine gelince... Bizim hapishane personeli futbola meraklıdır, Fenerbahçeyi tutarlar. 
Top bulurlarsa oynarlar. “Top bu-Jursa” diyorum. Ama ya bulamazlarsa? İşte o zaman tutuklular, “beni al abi, beni al abi” diye ısrar ediyorlar, İşte işkence dedikleri bu. 

K- Sizde hiç ulanma yok mu? 

Ö- Bana bak, iki soru demiştin üç oldu. Danılırım vallahi. Benim sana bir sorum var. Benim geleceğim ne olacak? 


K- Ha, bak, ben de şimdi onu söyleyecektim. Menderesin selamı var, sizi bekliyor. 


yağ ardan” öl U 


muoyunun ler alındı. Baykal gölüne 

suların temizlenmesi için tesisler kuruldu, Bu alanda hiç bir masraftan kaçınılmadı. Üretime harca» nan para kadar suyun temizlenmesine harcanıyordu. Ancak bu ilk adımın yeterli olmaması Üzerine SBKP Merkez Komltesi ve Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu 197) yılında geniş kapsamlı bir önlemler paketi kararlastırdı ve derhal uygulamaya koydu. Böylelikle günümüze kadar uzanan çalışmalarla hem Baykal gölü kurtarıldı, hem de bir gerçek vurgulandı: Sosyalizmde kâr hırsıyla hareket eden kapitalistler olmadığı için halk kendi sorunlarını kendisi çözebiliyor ve toplumun demokratik yapısı da kamuoyunun sorunları ele almasına ve çözümünü istemesine olanak veriyor. 


Su temizleme tesislerinin kurulmasından sonmi göldeki bilki ve hayvanların korunması için harekete geçildi. İlk olarak ağaç kütüklerinin su üzerinde taşınması yasaklandı. En ucuz nakliye yöntemi olan bu ulaşımın önemli bir olumsuz etkisi vardı. Dünyada sadece Baykal Gölünde yetişen omul balıklarının yumurtaları tahrip ediliyordu. Nakliyat yasağının vanısıra uzun bir süre her türlü balık avcalığı yasaklandı. Suni olarak balık üretme tesisleri kuruldu. Bu çalışmaların başarıyla tamamlanmasin- dan sonra bugün gölden 6-7 bin ton balık elde ediliyor. Gemilerin petrol artıklarının doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilmesi için büyük tesisler kuruldu. 
Kristal berraklığındaki göle bırakaum yağ dökmeyi, bir izmarit atmak bile pahalıya malolabilir. Alınan önlemler arasında en masraflısı ise Baykal Amur trenyolu hattının milyarlarca ruble harcanarak göl üzerinden değil de çevresinden geçirilmesi. Halbuki gölde inşa edi-İecek setler üzerine tren rayları döşenseydi bu çok daha ucuza olacak, ama gölü olumsuz yönde etkiliyecekti. Şimdi trenyolu dağlardan, 
15 kilömetre uzunluğundaki tünellerden geçiyor. 

Baykal gölünün temizlenmesi çalışmaları sırasında kurulan bir su biyolojisi araştırma enstitüsü de gölde yaşiyan tek ve çok hücreli canlıların yaşam koşulları üzerine ilginç sonuçlar elde etti. Enstitü araştırmalarım günümüzde de sürdürüyor. 


acil önlemler alıriması istendi, ka- © W ) ullk lat 
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SANAT-KÜLTÜR 


Hiç kimse unutulmadı, hiç bir şey unutulmayacak. 


DUVARA TEBESIRLE YAZILI; 

“SAVAŞ İSTİYORUZ” 

EN ÖNCE VURULDU BUNU 
YAZAN 

B.Brecht 

. Dünya Savaşı'nın eşiğinde 1909'da Stockholm'de Barış toplantısına (katılmayı kabul eden 70 yaşını aşkın yazar Lev Tolstoy, savaştan çikar umaniann milyonlarca lirasi ve askeri olduğunu savaşa karşı çıkan yazannsa tek silahı, ama çok önemli bir silahı olduğunu vurgular. Bu silah “gerçekler"dir. 
Gerçekleri dile getirmek içinse sanatçının elindeki araçlar kalem, kağıt, fırça, boya, müzik, ses, mim, sinema, tiyatro, roman, Şiir, resim, heykel, fotoğraf, karikatür, saz, gitar..ve akla gelebilecek her tür malzemedir. 

Dünyanın neresinde insana, barışa karşı toplu bir yoketme ya da baskı hareketi olmuşsa sanat orada tüm bu araçlarıyla baskının üstüne üstüne yürümüştür. Sanatçının, sanatın tepkisi hep etkili ve kalıcı olmuş, insanlığın aynı acıları bir daha yaşamaması için, geçmişten öğrenip geleceğe umutla bakabilmesi için elden ele, kulaktan kulağa dolaşmış, yokedilmeye, unutturulmaya çalışılsa da yaşamiş ve yaşatmıştır. 

Faşizm ve savaş sanatı, sanatçıyı kurşunlamış, toplama kamplarında yoketmiş, yağlı urganlarla ağaçlara asmış, yakmış, yikmış ama öldürdüğü milyonlarca insana sahip çıkacak, onların boşuna ölmediğini kanıtlayacak yepyeni sanatçıların doğmasını önleyememiştir. 

Sanatçı her zaman gerçekleri dile getirmekle de kalmamış, direnen, mücadele eden insanların 


güç ve umut kaynağı da olmuş- ` 


tur. 

NASIL? 

Peki şu Vietnamlılar 
Nasıl döğüştüler boy! 


uzun 
> el 


Cephede askerlere keman çalan bu sanatçı ve onun gibi binlercesi... Tiyatro ve müzik grupları sanatlarını düşmana karı bir silah olarak kullandılar. Örneğin çağdaş Polonya tiyatrosunun temellerini oluşturan grupların ve Vietnam'da ce 


hede gösteri yapan tlyatro gruplarının zafere katkıları tartışılabilir mi? Po Halk Ordusu kurulurken her bölükte bir de gönüllü askerlerden oluşa: grubu kurulmuştu. Ordu ile birlikte hareket eden bu gruplar öncü birlil 


moral kaynağı olmuşlardı. 


Hücrede ölümü bekleyenlerin güç kaynağıdır yoldaşlarının bir ağızdan, mutlaka kazanacaklarını haykırdıkları direniş türküleri, Viktor Jara'nın Santiago Stadında bir daha gitarını çalamasın diye ellerini kesen faşist için ise, Jara'nın ezgiliklerini duymak bir ölüm olsa gerek. 


Leningrad yiğitçe direnirken, koca şehirde taş taş üstünde kalmamış, yiyecek bir lokma ekmek yokken Sostakoviç'in bestelediği Leningrad Senfonisini dinleyebilmek için konserin verildiği salonun önünde asker ve sivil halkın oluşturduğu uzun kuyrukların bir anlamı vardır mutlaka Dışarda top sesleri, bombardımandan harab olmuş bir salon, karartma altında koca bir orkestra ve salonda çit yok. 
Konser başlıyor. Faşizmin ayak seslerini ve çizmeler, tanklarla ezilen anayurdun çığlıklarını duyuyorsunuz. Ardından direniş başlıyor. Müzik şaha kalmış, kaçıyor faşistler, Kızılordu bir sel olmuş akıyor sanki, ve zafer... Zaferi yudum yudum içiren bu konserin Leningrad'ın kurtuluşuna katkısı nasıl tartışılabilir? 

Yine faşizmin toplama kamplarında, parmaklarını kipirdatmaya mecali kalmamış insanlann kendi aralarında kurdukları 

Fe ee basn kn Sağl 


le içimiz ezilerek ama saygıyla ve kıvançla izliyoruz. 

Savaştan sonra yazılmış Şiir ve romanlara bakınız. Kimilerinin gerçekten meslekleriymiş yazarhk. Savaş onları daha da ustalaştırmış. Savaş sırasında cephede gazetecilik yapan ve sonra romanlarıyla savaşın tüm dehtim gelecek kuşaklara aktaran Simanov, Ilya Ehrenburg, Andre Mariroux, Heinrich Böll ve idam edileceği ana kadar yazmayı sürdüren Julius Fuçik ve diğerleri. Ama okuduğumuz Dir çok roman ve şiirin yazarı, yazmaya savaş sırasında yaşadıklarını anlatarak başlamışlar. 
Sözgelimi her satırını yüreğimiz ağzımızda okuduğumuz “Seni halk adına idam ediyorum”un yazarı Mit Gribçeva önceleri düz bir işçiymiş. Anti-faşist savaşta partizan müfrezelerinde döğüşmüş yiğit bir bulgar kadını. 
Yaşadıkları, gördükleri, insanlann aynı acıları bir daha yaşamamaları, ve hiç mi hiç unutmamaları için yazmaya sevketmiş onu, Onun gibi daha yüzlerce sanatçı yetişmiş anti-faşist mücadele içinde. Çoğu canlarını vermiş bu uğurda. Ama yazdiklarıyla hâlâ aramızda yaşıyorlar. 

Ülkemizde “Ölüler genç kahr” romanıyla da tanınan Anna Seghers sanatçının güvenini ve işlevini şöyle dile getiriyor: Geleneksel silahlarla ve kalemiyledüşmana karşı savaşan antifaşist yazar, Naziler tahtların- dan indirilmiş bile olsalar, düşüncelere yerleşmeyi sürdürmek üzere yollar aradıkları sürece, savaşın düşmanın askeri alanda yenilmesiyle bitmeyeceğini bilmek zorundadır. Savaşta düşmanı küçümseme bize ne denli pahalıya patlarsa, faşist düşünce biçimlerininellerinde silah, faşizmle çar- 


BARIŞ 


DFC 


26 Nisan 1937. Sıcak yumuşacık bir akşam üstü Hpanya'nın küçük bir kasabası olan Guemica'nın üzerine gökten ölüm 
yağdı. Fasistler yaşlı, kadın, çocuk demeden bu kasabanın sivil halkını ve canlı gördükleri herşeyi kana buladılar. Bombalar, makinalı *Weklerle... Guernica öldü. Ama Picasso yarattığı Guernica Tablosuyla ölümsüzleştirdi onu. 


pişan yürekli insanlara bilebulaşabilme olasılığını önemsememek de hepimize o denli pahalıya patlayabilir.” 
Gerçekten de 40 yıl önce faşizm yenilgiye uğrayıp tarihin çöplüğüne atıldı. Ama büsbütün yok olmadı, yeni naziler aramızda kol geziyor, Şili'de 12 yıldır faşist Pinochet iktidarda, Güney Afrika'da ırkçı ve faşist Botha özgürlük isteyen karaderili halkı kurşunluyor ve güzelim ülkemiz. 
Amerika savaş çılgınlığı içinde yeri, göğü, uzayı silahlandırıyor. 
Dünyamız her an yok olma tehkesiyle karşı karşıya. Ama bu kez biz güçlüyüz. Savaşın, faşizmin dehşetini yaşayan, gören, 


PARTİZAN TANYA 


Tanya seslendi kolhozlulara iliğinin içinden: 
“— Kardeşler üzülmeyin. 
Gün yiğitlik günüdür. 
Soluk aldırmayın faşistlere, yakın, yıkın, öldürün...” 


Bir Alaman vurdu ağzına partizanın, genç kızın beyaz, yumuk çenesine aktı kan. 
Fakat askerlere dönüp devam 


Teslim olun vakit varken...” 


t Kolhozlular ağlıyordu. 


bilen barışsever insanlığın, aynı acıların tekrar yaşanmasını önleme olanağı var. Her alanda olduğu gibi sanat alanında da görev bitmedi. Şolohov sanatçılara şöyle sesleniyor: “Gündemdeki sorun, Insan soyunun ve onun beşiği olan dünyanın varlığıdır. Sorun yarınların olup olmayacağı, çocuklarımızın, torunlarımızın gökyüzünde güne- 


gi görüp göremeyecekleri... 
-Tüm dünya yazarlarına, çağımızın yazarlarına, tüm arkadaş ve dostlarıma cagnda bulunuyorum: Süregiden çılgınlığa, sonu gelmeyen nükleer silahlanmaya karşı sesinizi yükseltin. 
Iş İşten geçmesin! 


Umarım bu çağrım duyulur!” 


Savaşın yıkıntıları arasında bile Kızılordu eri bu genç kızın gözlerindeki parıltıyı yakalamak hünerini gösterlebilmek.... 


» uzun 
‘ - uzun 
Amerikahlara karşı? 
Doğdukları toprağı sever Vietnamlılar, - 
Çocuğunu nasıl severse bir ana. 
Ama istilacı Amerikalı Güçlü, kuvvetlidir! 
Olsun, kaplan da öyle. 
Dişleri korkunç, 
Tırnakları yırtıcıdır. 
Ama, bir avuç an, 
Haklamaya yeter kaplanı. 


Nguyen Dihn Thi 
CESARET 


Miğferimiz yok bizim, 
Ne postal, ne eldiven, ne talim Yalnız kanımızda bir ışık Geri gelecektir elbet aydınlık. 
En iyilerimiz öldü bizim için Kanlarıyla dolu yüreklerimiz onların 
Yine sabah olsun diye sabahi Paris'in, 
Doğacak ilkyazın umutlu boşluğundan 
Göründü dorukları kurtuluşun. 
Kaba güç altta kaldı yine Düşmanımız-bu köleler Doğrulup kalkacaklardır artık Bu kez anladılarsa eğer. 
Paul Eluard 


Tevfik F 


on keno 
« tiyatro gruplarıyla 


ler yaptıklarını oki 


ların ucu yanmış odun, kömür ya da kanlarıyla karton parçaları, yırtık kağıtlar üzerine çizdikleri kampın içini, sefaleti ve zulmü belgeleyen resimlerini bugün bi- 


Belki bugün bu desenlerin sahipleri yaşamıyor. Belki de çizdikten kısa bir süre sonra derilerinden abajur, saçlarından şık el çantalar yapıldı. Belki bir kısmı binlerce yiğit insanla birlikte bir çukurda yatıyor ya da kemikleri bile ba- 


lunumadı. 


Ama onlar her koşul altında geleceğe bir mesaj verme görevlerini 


aksatmadıklarından yaşıyorlar bizlerle... 


İnsana inanan şair 


“Hasılı Tevfik Fikret Türk edebiyatının ondokuzun sonu yirminci yüzyılın başın- daki en büyük dağıdır. Fikret'i anlamadan, Fikret'i okumadan bugün şiir yazan lar varsa, bunlara acırım. 
Her Türk yazıcısının Fikret'i tenkitçi bir gözle okuması ve ondan faydalanması, onu sayması gereklidir.” 

Evet büyük ozan Nazim Hikmet, döneminin olabilecek en ileri şairlerinden biri, Fikret için söylüyor bu sözleri. 

24 Aralık 1867'de Istanbul’ 
da dünyaya gelen Tevfik Fikret Sultanivi (Galatasaray) bitirdikten sonra kısa bir süre devlet memurluğu, Robert Kolej'de Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yapar. Servet-i Fünun dergisi dönemi Fikret’ in kişiliğin yapan ilk dönem. 


Tarihi Kadim 


Işte müjdelerin en güzeli, işte-en gerçek özgürlük düşümüzdeki gelecek çağlarda, 
Ne savaş, ne savaşan, ne salgın, ne saltanat, ne yoksulluk, ne ezen, ne ezilen, ne yakınma, ne de zulmün kahrı, 

ne tapılan, ne tapan, ben benim, sen de sen! 
Ey soluyan iskelet, kimse bilmeyecek o zaman, kimse bilmeyecek senin sayıp döktüklerini, savaş ne, karışıklık ne, zater ne, antlaşma ne? ... 
1888'ler, Il. Abdülhamit'in Yıldız Sarayından kanlı rüzgarların estiği dönemdir. Önce Fikret'in babasına çarpar bu 


rüzgar, babası sürgünde ölür, sonra kendisine. Tutuklamalar, göz hapisleri, takipler. Bu zorbalık ve baskı döneminde 1908'e kadar en güçlü şiirlerini yazar. Şiirleri yayınlanamaz ama elden ele dolaşır. 
Barışa, kardeşliğe, adalete dayalı bir toplumun özlemini dile getirir. 


kurdukları | di gösteri- - 


sd) satel 
Bens sıcak yemeklerderi boynu kuğu koki — ‘ kuşunun. 
yüreği korkuyla Fakat dikildi ayaklarının ucunda sokaktaki ani fren sesi. g partizan ve çalınan kapı, arkadaşlar ve hayata seslendi INSAN: demek olduğunda sadece. “— Kardeşler Barış, açılan bir pencereden, hoşça kalın. 
ne zaman olursa olsun Kardeşler gökyüzünün dolmasıdır içeriye; kavga sonuna kadar. 
gökyüzünün, renklerinden Duyuyorum nal seslerini uzaklaşmış çanlarıyla geliyor bizimkiler!” 
bayram günlerini çalan 3 
gözlerimizde. Cellåt bir tekme attı makama Banş budur işte. sandıklarına. 
2 Sandıklar yuvarlandılar. 
Barış ışın demetleridir yaz Ve Tanya sallandı ipin ucunda... 
tarlalarında, N HİKMET iyilik alfabesidir o, dizlerinde şafağın. 


Herkesin kardeşim demesidir birbirine, yann yeni bir dünya kuracağız demesidir; 
ve kurmamızdır dünyayı türkülerle. 
Bangs budur işte. 
Yannis RİTSOS 


KARDEŞLİK ACILARI 


Biliyorum bu dünyada 
Yalnız ve “yalnız insanlar Yani kardeşler vardır.” 
Beni şehir şehir beni, 
Beni köy kent beni 

Beni usul, beni yolca götür Kardeşlik treni! 

Ağır yaralılar taşıyorum incinmesin, kollarım, 


Uğruna şiir yazılan, döğüşülen, ölünen insanlar! 

Yeter değil bana 

Zaferlerin, 

Yıllardır gece hücumlarına 

Sokak savaşlarına katlandığım. 


Enver GÖKÇE (1945) 


YÜKLÜ 
ALTINDA 
Kulaklarımız dinamit kapsüllerinde, puslu, çiçek yüklü göğün altında Yakarıyoruz 
Ateş yağmuru bir daha yağmasın diye dünyaya Okamoto Jun 


bombalar ve yıkıntılar aranda savayan İnsanların neler yapabildiklerini de gör-Bier. İşçi sınıfı bayramlarını mutlu günlerdeki gibi coşkuyla cephede de kullayabiliyor. Fotoğrafların anlattıklarını hangi kelimelerle kağıda dökebilir ki in- 


san... İşle sanatçının görevi ve sorumluluğu... 


Şarlo faşizme karşı 


Bir çoğumuzun filmlerinden aylak, derbeder, boşgezen bir komik tip olarak tanıdığımız Şarlo'yu yaratan ünlü sinema yönetmeni ve oyuncu Charlie Chaplin de savaşa ve faşizme karşıdır. Nazilerin iktidara gelmiesinden sonra, ABD'de ya-Şayan yönetmen demokrasi ve banş Yanlısı çalışmalarını yoğunlaştırır. 1938'de sinemalarda “Büyük Diktatör” adıyla gösterilen filminin hazırlıklarına başlar. Yeni ve etkili bir sanat olan sinemanın gücünü bilen naziler filmin yapımını engellemek için ABD ile diplomatik ilişki kurarlar. Asin sağcılann, ABD'K faşistlerin, ABD yönetiminin çok yönlü baslılarına rağmen Charlie Chaplin filmi tamamlar. Filmin konusu kısaca şöyledir: “Tamagne adlı küçük bir ülkede, ufak tefek bir Yahudi berber yaşamaktadır. Ülkeyi yöneten diktatöre Ikiz kardeşi kadar benzeyen berber Yahudi olduğu lein kollarında gamalı haç bulunan (diktatörlüğün arması da gamalı haçtır) polis tarafından tutuklanır ve bir arkadaşıyla birlikte ka- 

. Büyük bir kente gelir. 

in diktatörü de o gün tesadüfen şehri ziyaret edecektir. Şehir merkezinde yapilan hazırlıkların göbeğine düşen berberi benzerliğin- den dolayı diktatör sanıp konuşması için kürsüye çıkarırlar. Berber burada iki konuşma yapmak zorunda kalır. BI- 


Chaplin ABD'yi boykot etmişti. Israrlı çağrılara rağmen ancak 1972 yılında Oscar Ödülünü almak için'bir kez giti. 
Hollywood'u ve Amerikan yönetimini 
dize getirmişti. Charlie Chaplin 1977 
yılımda, 88 yaşında İsviçre'de öldü. 
Ardında unutulmayacak filmler birak- 


u. Filmleri güncelliğini hâlâ koruyor. 


rinci konuşması şaşkınlık içinde saçmaladığı bazı sözlerdir. Halk bundan bir şey anlamaz. Ikinci ası ise sinema ve politik literatüre geçmiş "Insanlığa Çağn" adıyla tanınır. Bu konuşmada Şarlo: “Üzgünüm ama ne yapayım ki diktatör olmak istemiyorum. Benim işim değil bu, Ne keyfimce yönetmek istiyorum, ne de fethetmek hiç kimseyi... Olanağı varsa herkese yardım etmek isterdim. Hristiyanlara, Yahudilere, Beyazlara olduğu gibi Siyahlara da...” der. Konuşmasının geri kalan bölümü Hitlerin caniyane emirlerine uyulmaması için bir çağrı niteliğindedir: “...Beni duyma olanağı olanlara diyorum ki: Umut- 


suzluğa düşmeyiniz. Üzerinize çöken bela, vahşi bir iştihanın ve Insanın gelişmesi yönünden kaygtlananiann duydukları acıların sonucun- dan başka bir şey değildir. 
insanların kini geçecek, diktörler yok olup gideceklerdir. 
Ve halktan zorla aldıkları güç yine halkın eline geçecektir. 
Insanlar ölmeyi bildikleri sürece, özgürlük yok olmaz, olmayacaktır... Askerler bu vahşi adamlara adamayın kendinizi... Doğaya karşı olan bu adamlara, makine gibi kalpsiz bu makine adamlara vermeyin kendinizi. Siz makine değilsiniz! Siz hayvan değilsiniz! insansınız siz! Insan! insanlık aşkını ta- 
$ıyorsunuz yiireklerinizde. 
Askerler tutsaklık için çarpışmayınız, özgürlük İçin çarpışınız!” Ve Şarlo sonunda şöyle haykırır: “Cesaret Hanna cesaret! Umudumuz tükenmedi. Güneş senin, benim ve ezilen insanlar için yeniden doğacaktır... insanlık yenilmeyecektir.” 

“Büyük Diktatör” filmi yüzünden Amerika'daki gerici çevreler Sarlo'ya düşman olur. Üstelik Şarlo yalnız filmleriyle değil, politik hayata aktif katılarak da faşizme karşı mücadele eder. Bu yüzden savaştan sonraki yıllarda birçok demokrat aydın gibi o da komünist olduğu gerekçesiyle sorgulanır ve Amerika'yı terk eder. 


Sayfa 12 


DEDİLER Ki Eri 


“Basın dikkatli olmalı, insaflı ve üzmeyecek yazılar yayınla malı, Kimse tenkitten hoşlanmiyor” Basina cunlayı tenkidi yasaklayan Cumhurbaşkanı Kenan Evren 


“Son iki yılda yapılanlar daha evvel yapılanları ikiye katlıyor” Turgut Özal 


“Asgari iicret bir günlük ihtiyacı karşılayacak durumda değil ama açlıktan ölen var mi?” Prof. Erol Manisalı 


“Kümesteki kazlar her ay, bahçedeki kazlar ise belli dönemlerde vergilerini öderler. 
Ancak büyükleri sıkıştırmaya gelmiyor. Yaban kazları gibi uçuyorlar” Bir Maliye yetkilisi 


“Vatandaş haline şükretsin” Vatandaşa hal bırakmayan Özal iktidarının Devlet Bakam Mustafa Tınaz Titiz 


57 yıllık, 5 bin kişilik Ankaragücü stadı 
kimseler görmeden, duymadan bir gecede Ankara Belediyesitarafindan yıkıldı. 
Yıkım emrini veren Fen İşleri Müdürü Hamdi Karataş, bu olaydan Ankara Anakent Belediye Başkanı'nın da haberdar olduğunu belirterek, gerekçe olarak yol yapımını gösterdi. Üstüne üstlük yıkımdan sonra stadın etrafın çeviren 340 m. 
tel, saç levhalar ve hurdalarda belediye yetkilileri tarafindan götürüldü. Olay üzerine Başbakanlık Basın Danışmanı ve Ankaragücü Spor Klubü sözcüsü Can Pulak “Görülüyor ki eşkiyayı dağlarda dedil, içimizdearamak gerekiyor... Ortada bir de hırsızlık var. Adamlar hem yıkıyorlar, hem de mallarımızı alip gidiyorlar” dedi. 
Faşist Belediye Başkanı Altınsoy ise, Vedat Dalokay döneminde yapılan imar planına göre, yıkımın yapıldığını belirterek, koca stad yikildan sonra gerekirse hatamizi tamir ederiz yolunda demeçler veriyor. Faşist yeğeni İmar Müdürü Ömer Ağaçlı'nın bilgisinde yapılan yıkım işlemi spor çevrelerinde tepkilerle karşılandı. 

Beden Terbiyesi Bölge yetkilileri “Biz deliler gibi çalışıp ufactk alanlardan stad yapmaya uğraşıyoruz. Efendiler oturduklari yerden verdikleri emirle binlerce günün emeğini bir anda yıkıyorlar” diyerek tepkilerini dile getirdiler. İşte faşist diktatörlüğün, Özal'ın faşist Belediye Başkanı" rin hizmet anlayışı, 


ynep'in kocz 
Asım'ın peşinde 
© Davulculuğu 


İş bulabilmek için 1 Özal'a damat mı olmak gerekiyor ? 


Türkiye'de gün geçmiyor ki, hayat pahalılığın- dan, işsizlikten, evsiz kalmaktan bir ailenin canı yanmasın. Yine geçtiğimiz haftalarda Kayseri'nin Hacılar Kasabasında tüyler ürpertici bir aile faciası daha yaşandı. 28 yaşındaki 3 çocuk babası Seyfi Şaş'ın ve ailesinin acıklı sonunu boyalı basın manşetlerden verdi. Askerden döndüğünden beri bir iş bulup, çocuklarının kamını doyuramayan Seyfi Şaş üç kızını kuyuya atıp öldürdükten sonra kendisi de onlarla birlikte intihar etmiş. İş bulamadığı için son günlerde sık sık bunalıma girdiğini söylüyor Seyfi Şaş'ın gözü yaşlı babası. Hem üç çocuğunu hem de kocasını kaybeden Hacıkız Şaş “Çocuklarını çok severdi. Bunu nasıl yaptı?” diye feryat ediyor. 

Bir başka âile faciası da İstanbul Bagalar semtin- den. İşsiz kocasının S.Arabistan'a çalışmaya gideceğini duyan 27 yaşındaki üç çocuk annesi Zümrut Sanbayir haşere ilacı içerek intihar etmiş. Ce- 


mal Sarıbayır “geçim sıkıntısı karımın sinirlerini iyice bozmuştu” diyor, geride annesiz kalan üç çocuğunun başında ağlarken. 

Bir yanda gencecik yaşında hem kendine hem de üç küçücük çocuğunun canına kıyan işsiz baba. Diger yanda aç çocuklarını nasıl doyuracağını bilemeyen, bir de kocasının gurbet ellere gideceğine dayanamayıp, bunalıma girerek kendini öldüren genç anne, Bunlar basına yansıyan en acılı örneklerden bir iki tanesi. Daha duyduğumuz, duymadığımız nice aile faciaları yaşanıyor ülkemizde. Artık geçim sıkıntısı, yoksulluk, işsizlik daha saymakla bitmez acılar, dertler insanları değişik yollara itiyor. Kimisi çıkış yolunu çalıp çırpmakta, rüşvet alıp karnıni doyurmakta, fuhuşa sapmakta buluyor. Kimisi de bunalıma girip, çoluğuyla çocuğuyla canına kıymakta. 

Ama ülkemizin insanlarını bu acılı felaketlere sürükleyenler, onların emekleri, acıları üzerine ya- 


Buldozerler, zabıtalar, yıkımlar 


İstanbul Belediyesi zabıta ekipleri Fatih bölgesindeki at arabalarına karşı savaşilan etüler. Bölgedeki bütün at arabalarını toplayıp, kıran zabıta ekiplerindeki memurlar bununla da kalmayıp, at arabası sahiplerine hakaret ve küfür ederek saldırdılar, dövdüler. Oysaki at arabaları ile geçimlerini sağlayan bu insanların bütün işlemleri yasalara uygun. Zaten zabıtalar hiçbir gerekçe gösterme ihtiyacını da 


şamlarını kurup gününü gün edenler, ceplerini dolduranlar ne yapıyorlar? Şimdi şu günlerde en göz- de konu çok Sayın Başbakan Turgut Özal'ın hoppa kızı, daha doğrusu Türkiye'nin “ulusal kızı” Zeynep Özal hanım kızımızın davulcu kocası. “Ulusal damat” Asım Ekren'in dev holdingler peşindeymiş. “Gel istediğin ücretle bizde çalış” teklliflerini “ulusal damat” incelemiş. Üst düzeyde bir mevki ve iyi ücret öneren holdingleri kabul etmeyip, TRT 


de devlet memuru olarak çalışmaya karar vermis,’ 


falan filan, 


Acılı örneklere, gelişmelere bakıp, yurdunu, insanını seven herkes durup bir düşünmeli! Soruyoruz şimdi, Türkiye'de çoluğunun çocuğunün karnını doyurmak için, bir iş bulup çalışabilmek için ille de Özal'ın damadı, bilmem ne generali- nin yeğeni, bakanın hemşehrisi mi olmak gerekiyor? 
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“Sahneye çıkıp bacaklarımla türkü söyleyeceğim” Türkücülüğe aday Bilgen Gökşen 


“Memlekette herşey var. Turisler gelip bizden bavul bavul ülkelerine mal götürüyorlar. Türkiye gayet güzel bir ülkedir” Özal'ın Ağrı'da halka hitaben yaptığı konuşmadan 


“İstanbul'un sorunları bizi fitık ediyor” İcraatlarıyla İstanbul halkını fıtık eden Bedrettin Dalan 


“Bütün herşeyi zenginler almuyor ya. Çoluk çocuk bir işler bulmuş — çalışıyorlar” TÜSİAD eski Başkanı Ali Koçman 


“Turizm benim evladım, hem seveceksin, hem döveceksin ki oğlun iyi yetişsin” Büyükleri kollayıp küçük işletmelere cezalar yağdıran Kültür ve Turizm Bakani Mükerrem Taşçıoğlu 


“Kimse geri dönüş yapmasın, yerinden kıpırdamasın. Şu anda geri dönerken, alınacak 25- 
30 bin mark parayla Türkiye" 
de ne yapılabilir7..” Gurbetçi işçilere seslenen Başbakan Turgut Özal 


“Terörle mücadelenin önemli bir parçası olarak itirafçılık olayım biz başlatıp kurumlagtırdık. Bugün insanlar devlete yardım edecekse ve verdikleri bilgilerle örgütleri ortaya çıkaracaklarsa bu bizlerin sayesindedir.” Pişmanlık yasasından yararlanarak tahliye edilen itirafçı Şemsi Özkan 


Bayoğin Heledliyes'nin buldosesj Bini 


5 — kararını ezdi geçti a e : 
Yıkalacak... | f 


Yıkılıyor... hikildh... 
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zabıtalar hiçbir gerekçe gösterme ihtiyacını da duymamışlarbu araba yıkımı sırasında. Şimdi at arabalarıyla geçimini sağlayanlar açlığa mahkum edilmiş durumdalar, üstüne üstlük açıkta kalan atları doyurmak var, Diğer yandan aynı günlerde Perşembe Pazarı'nda bir bina mahkemenin yıkılmama yönündeki kararına rağmen içinde insanlar olduğu halde buldozerin korkunç homurtulu saldırısından kurtulamadı. Dalan'ın Haliç rıhtım ve çevre tanzimi planının hışmına uğrayarak bir büyük işhanı da yüzlerce insanın gözleri önünde bir dakikada yıkılıverdi. Geriye söz kalmıyor. İşte Evren-Ozal çetesinin yıkım politikası. 


* oldu emekli, A oN olmaz hâlâ emekli” 


oldu bu hâlâ olmaz emeidi.” 
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yemesek içmesek de olur, yeterki 


Bu resim Diyarbakır'ın yanıbaşında, anayoldan bir km. içerde bir köyde çekilmiş, Köye varabilmek için yol adı verilen kayalıkları aşmak zorunda kalan gazeteciler gördükleri karşısında şaşırmışlar. İlk anda etraflarını saran çocuklann hiç biri okul yüzü görmemiş ve köyden disan çıkmamış. Hayatların- da ilk kez araba ve fotoğraf makinasıyla karşılaşmışlar. Köydekiler Türkçe bilmediklerinden tercüman aracılığıyla konuşmuşlar. Çağın üstün teknolojisiyle donatılmış ve ABD'li uzmanların da çalıştığı Kireçlik Üssü'nün yambaşındaki bu köyde ne elektrik, ne okul, ne cami, ne imam, ne de telefon bulunuyormuş. Etrafta bir tek ağaç ya da ekili tarla da görememiş gazeteciler. Var olan yalnızca birkaç baş hayvan ve dağlardan akan suymuş. Derken yanlarına köyün tek okumuşu Muhtar Hüseyin Demir gelmiş. Muhtar dört ay okuma yazma kursuna gidip diploma almış. Kireçlik üssü yakinlann- daki 200 kişinin yaşadığı bu köyde nüfusa kayıtları olan birkaç kişi son yapılan 


seçimlerde oylan Özal'a verdiklerini söylemişler. “Önce Evren seçimleri vardı, evete bastık. Sonra Özal'a. Niye dersen o hep enflasyon dedi. Biz sandık ki bu, köy kalkındırmanın bir şeyidir. 
Meğer zammın başka bir adıymış.” Muhtar bunları anlatırken kardeşi söze giriyor, “Bu ne biçim enflasyondur. Herşey emekli Gazeteci KDV'yi soruyor. Muhtar ne demek olduğunu ahlamıyor. Kardeşi açıklayınca da “Ha! 


Odur biliriz. Zammin adi bitmiştir. Onlar koymuştur böyle ad”. Gazeteciler aynlırken Muhtar sesleniyor: “Ha, bunlan bildirin Angara ya. Bilsin bu taşlıkta ne yiyip ne içiyorlar. Biz 


Angara burada olduğumuzu bil- 


İlahi Muhtar “Halimizi bildir diyorsun. Ankara'daki ağalar paşalar bunları bilirler, bilirler de tekellere kredi vermekten, zamlar yapmaktan, ülkenin dağını taşını atom roketleri, ABD üsleriyle donatmaktan vakit bulup da size zaman ayiramazlar. Ne yapsınlar çok yo- 


eri. 
ruluyor zavallıcıklar! Bi 


Özal: "Aç olan. 
arsa doyururu 


Tüm yoksullara müjde! 
Özal sizi de doyuracak ! 


Ürünü tarlada çürüyen köylü, aldığı ücretle ayın ortasını bile getiremeyen işçi, memur, dükkanında sinek avlayan esnaf, işsizler, tüm açlar müjde... Artık, “Akşama çocuklara ne yedireyim” diye kara kara düşünmenize, bunalim geçirmenize, akil hastanelerine düşmenize, böbreğinizi, çocuğunuzu satmanuza, intihar etmenize neden kalmadı. Özal sizi doyuracak. Zira gazetecilere “Kim söylüyor, kimse aç değildir. Aç olan varsa doyururuz” buyurmuş. Demek ki Diyarbakır'da açız diye bağıranları duyamamış. Belki de o zaman kulakları rahatsızdı. “Gözleri de görmüyor muydu” demeyin. Hemen Özal'a gidin, aç olduğunuzu söyleyin. Bir güzel karnınızı doyurun. 


Türkiye'nin en modem elevi Bursa'da yap 


Okul mu, genelev mi ? 


Bursa'da Türkiye'nin en modem genelevi yapılıyor. Bu amaçla Bursa Belediyesi 8 bin metrekarelik bir alan ayırdı. 
İmar ve Planlama Müdürlüğünün açıklamasına göre evler- de her türlü ihtiyacın karşılanabileceği tesisler olacak. 


Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının “Kendi okulunu ken- 
2 ain yu kampanyasi da sürüyor. Bu kampanyaya son olarak 
sn. “Beyşehir'in Ilman Köyü katıldı. 


Halk hem vergisini peşin olarak ödüyor. Hem de bu vergilerle yapılması gereken çocuğunun okulunu yapıyor. Cumhurbaşkanı Kenan Evren bir yandan halka her şeyi devletten beklemeyin derken, öbür yandan halkın vergileri kredi, teşvik, vergi iadesi vs. adlarıyla milyonlarca lira vergi borcunu dahi ödeyemeyenlerin cebine gidiyor, lüks genelev insaatlanna harcanıyor. 

İşte gazetelerde sık sik çocukları ne kadar sevdiği ve düşündüğü sergilenen Evren'in Türkiyesinde çocukların de- 
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